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BU AY... 


“Geçtiğimiz günlerde dünya istatistik 
kurumu 2017'de günlük ortalama sosyal 
medya kullanımının 135 dakika oldugunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 
126'ymış. Bir yılda yüzde 6.5 oranında gerçekleşen bir artış göz ardı edilemeyecek 
kadar yüksek. Bu konuda çeşitli olumsuz 
eleştiriler bulunsa da artık resmen dijital bir 
çağda yaşıyoruz. Teknoloji hayatın her alanında olmazsa olmazımız. Faydaları ise her 
geçen gün artıyor. Özellikle de perakende ve 
moda dünyasında. Sosyal medya mecraları 
ve çeşitli uygulamalar sayesinde dünyanın 
her yerinde gerçekleşen moda haberlerini 
anında öğrenebiliyor ve moda etkinliklerine 'canlı” katılabiliyoruz. Uluslararası 
mecraların gerçekleştirdiği özel podcast”ler 
ile bilgi dağarcığımız genişliyor, artırılmış 
gerçeklik gibi teknolojiler ile üç boyutlu 
kampanyalar çekiliyor, iPhoneX gibi akıllı 
telefonlar moda çekimlerinde fotoğraf 
makinelerinin yerini alıyor, sosyal medya 
mecraları yeni pazarlama aracı haline geliyor, bu mecralarla birlikte yükselişe geçen 
influencer'lar yeni stil ikonlarımız haline 
geliyor ve trend analistleri sezon trendlerini belirlerken podyumların yanı sıra 
artık sosyal medya hesaplarına göz atıyor. 
Söz konusu günümüz dijital dünyası 


olunca, bu liste bu şekilde uzayıp gider. 
Üstelik teknolojinin modaya olan faydaları 
pazarlamanın yanı sıra üretimde de etkisini 
gösteriyor. Son teknolojilerle geliştirilen 
kumaşların dayanıklılığı artarken, perakende markaları eskiye oranla daha hızlı 
üretim yapma şansına sahip oluyor. Tüm 
bunlar hayatımızı etkisi altına alırken, biz 
de Şubat sayımızı dijital dünyaya ithafen 
hazırladık. Birçoğumuz için bir nevi bağımlılık haline gelen bu hızlı evrenin içerisinde 
kaybolmamak adına ise tüm dünyada yükselişe geçen doğaya kaçış ve sağlıklı yaşam 
akımını da sizler için araştırdık. Bu araştırmamızda kaptanımız ise bu toprakların en 
büyük yıldızlarından Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 
Kendisiyle, Ali adında bir balıkçıyı canlandırdığı yeni filmi Hadi Be Oğlum şerefine, bir süreliğine teknolojik cihazlarımızı 
karada bırakarak İstanbul Boğazı'na açılıp, 
keyifli bir sohbet eşliğinde balık tuttuk. 
Yer aldığı her projede izleyenleri şaşırtan 
ve kendisiyle olan yarışını devam ettiren 
karakterler seçmeye özen gösterdiğini 
belirten Kıvanç'ın, evinin kapısından içeri 
girdikten sonraki bilinmeyen hayatı ise 
bu sohbette hafif bir kış rüzgarı eşliğinde 
su yüzüne çıkıyor, hayattaki asıl değerleri 
hepimize hatırlatıyor...” 


Debora Zakuto 
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Ayın modu 


1. Asimetrik elbise, Fendi, 1.100 Euro 2. Desenli gömlek, Prada, 558 Euro 3. Kurdele detaylı bluz, Kate 
Spade 4. 3D baskılı elbise, Gucci, 3.629 Euro 5. Deri çanta, yil Sander, 332 Euro 6. Keten ceket, 
MaxMara, 1.168 Pound 7. Asimetrik yakalı bluz, Marni, 584 Pound 8. Deri terlik, Prada, 502 Euro 9. 
Celine 2018 İlkbahar-Yaz 10. Renkli denim pantolon, Stella McCartney, 314 Pound 
11. Topuklu ayakkabı, Casadei, 546 Euro 


MARINA RINALDI 


Discover the #DenimCollection designed by &©theAshleyGraham on marinarinaldi.com #Womenarethefuture 


İSTANBUL NİŞANTAŞI T. 0212 2963550 KANYON T. 0212 3530866 EMAAR SGUARE MALL T. 0216 5102605 
İZMİR ALSANCAK T. 0232 4651120 
ANKARA NEXT LEVEL T. 0312 4667013 


Dünyaca ünlü bir aileye mensup 30Ş DU olan Jenner, bu sefer Tod's 
elbette Kendall Jenner'ın kariyerinde (o 2018İlkbahar koleksiyonu için kamera 
önemli bir 'detay”. Ancak 22 yaşın- karşısına geçti. Ona eşlik eden isim ise 
daki model kendini geliştirmekten ( İtalyan balet Roberto Bolle oldu. 

de geri kalmıyor. Önemli markaların © www.tods.com 


BİR AYRILIK, 
BIR BİRLEŞME 


Geçtiğimiz ay Cdline ile yollarını 
ayırdığını duyuran Phoebe Philo'dan 
boşalan koltuğa kimin oturacağı 
merak konusuydu. Beklenen haber ise 
sonunda geldi. Daha önce Yves Saint 
Laurent'in kreatif direktörlüğünü 
yaparak beğeni toplayan Hedi Slimane, 
artık Cöline'de. Markanın sanatsal, 
görsel ve kreatif direktörlüğünü 
yapacak olan Slimane, bakalım nasıl 
değişikliklere imza atacak. 


www.celine.com 
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Yetenekler 
buluşunca 


Stuart Weitzman 
için tasarladığı 
botlarla büyük bir 
başarı yakalayan 
ve uzun süredir 
podyumların en 
popüler isimlerinden olan Gigi 
Hadid, markanın 
2018 İlkbahar 
kampanyası için 
Kate Moss ile bir 
araya geldi. Daha önce hiçbir projede buluşmamış 
olan ikilinin ortaya koyduğu çalışma moda dünyasında hâlâ konuşuluyor, hatta uzun yıllar akıllar- 
dan çıkmayacak kadar başarılı. 


www.stuartweitzman.com 


Biraz çiçek, biraz inci 
Rahat ve cool çizgisiyle kalbimizi çalan Superga, 
kendi başına zaten popülerdi ama şimdi yeni bir 
işbirliğiyle sınırlarını zorlamaya kararlı. Lorenzo 
Serafini önderliğindeki Philosophy ile bir araya 
gelen marka, ikonik modellerine 
yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Sınırlı sayıda üretilen kapsül 
koleksiyonun dikkat çeken 
detayları ise inciler ve 
P' çiçek desenleri. 


Www.superga.co.uk 


MILosOoPHY? 


YENİ TASARIMCI 


Modanın It-girl'leri arasında yerini alan Kaia Gerber, annesi Cindy Crawford'ın izinde emin adımlarla ilerliyor. Ekim ayında Chanel defilesinde 
açılışı yaparak markayla bağlarını güçlendiren 
Gerber, şimdi de Karl Lagerfeld ile kapsül koleksiyon hazırlamaya başladı. Karl Lagerfeld x Kaia 
koleksiyonu Eylül ayında satışa sunulacak. 


www.chanel.com 
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Özellikle de 14 Şubat'ta 


y/ 
PA N ) O RA 149 TL'den başlayan fiyatlarla 
pandora.net 
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rık özgeçmişine L'Or&al Paris işbirliğini de 


ERKEKLER 
ARASINDA 


David Beckham, eşi Victoria 
Beckham'ın izinden giderek 
kendi kozmetik markasını 

lanse etmeye hazırlanıyor. 
Erkeklere özel geliştirilen 

bakım ve tıraş ürünlerinin 

yer aldığı House 99 markası, 
L'Ordal Paris bünyesinde satışa 
sunulacak. Markanın reklam 
kampanyasında ise yaratıcısı 
Beckham'ın ta kendisi yer alıyor. 


Moda tasarımcısı, TV sunucusu, model, kreatif danışman, yazar Alexa Chung, yeni nes- 


lin en çok konuşulan stil ikonları arasında. 
Ve şimdi, 34 yaşındaki İngiliz It-girl kaba- 


Güzellik 


ekliyor. Çabasız ve şık görünümüyle Londra'nın en Parizyen kızları arasında yer alan 
Chung, L'Orâal Professionnel'in yeni güzellik elçisi oldu. 


waw.lorealprofessionnel.com.tr 
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Sihirli etki 
Gülün büyüleci kokusunu balın sıcaklığı, pudra şekerinin yumuşaklığı ve 
limon ferahlığı ile buluşturan Diptygue Rose Delight, ünlü tasarımcı Leslie 
David'in bir Fransız klasiği olan roman- 
Nel pe tik Toile de 
e Jouy desenle- 


ün “ pa rinden ilham 
m # alan ambalajb > larıyla daha ilk 
ua ve andan sevgiliti nizin kalbini 
N7 
—».— çalacak. 
a — 


—— waw.diptyoue- 
. paris.com 


Ultra maskülen 

20 yıllık aradan sonra Cartier'nin ikonik parfümlerinden Döclaration ünlü 
parfümör Mathilde Laurent imzasıyla 
yenilendi. Cartier parfümlere ilk kez 
eklenen taze kakule ve odunsu notalar, 
bu yeni, cüretkar erkek parfümünde 
olağanüstü bir ittifak kuruyor. 


waw.cartier.com 


Müzik aşkına 
Moschino'nun çılgın dünyasının mimarı 
Jeremy Scott, tasarımcılık hünerleriyle 
herkesi kendine hayran bırakmak konusunda bir usta. Scott bu kez, M.A.C. 
Cosmetics için hazırladığı özel makyaj 
koleksiyonu için teyp, CD ve kaset gibi 
nostaljik öğelerden ilham almış. 


WA.maccosmetics.com.tr 


LIMAK 


CYPRUS | DELUXE HOTEL 
BAFRA - KKTC 


EFSANEYLE TANIŞIN... DD eza) 


www.limakhotels.com 
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70 yıl için 

Moda dünyasında 70. yılını kutlayan Christian Dior, yıldönümü 
kapsamında çeşitli kitaplar 
yayınladı, sergilere ev sahipliği 
yaptı. Dahası, 8 adet üretilen 
özel bir saat modeline de imza 
attı. Dior'un 1947 yılında kurulduğunda kullandığı cannage ve 
balıksırtı kumaşlardan ilham 
alan 36mm Dior VII Montaige, 
pırlantalı altın kadrana sahip. 


www.dior.com 


Mücevher 


4 Onassis için haziti 
alan model, kayışlı 


WWwwWw.piaget.con 


Denge değeri 
İkonik tasarımlarına yeniden hayat verirken 
tasarım ile stil arasında kusursuz denge kuran 
Cartier, temkinli" ile aşırı" arasındaki ince çizgiye 
de kendi yorumunu getirdi; sanatsal formları ve 
değerli taşlarıyla Cartier Libre saat koleksiyonu. 


www.cartier.com 
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Sürpriz isim 
Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Jaeger-LeCoultre'ün 
yeni marka elçisi. Yüksek saatçilik fuarı SIHH 2018'de özel bir 
lansmanda açıklanan bu haber 
için Cumberbatch, “Saat yapımcılığına tutkun biri olarak Jaeger-LeCoultre gibi seçkin bir saat 
üreticisiyle ilişkilendirilmekten ve 
Ocak ayında Valide de Joux'daki 
fabrikasını ziyaret etmekten 
büyük mutluluk duyuyorum” 
açıklamasını yaptı. 


www.jaeger-lecoultre.com 


A 
YAŞADIKÇA 
Sevginin birçok farklı yönü olduğuna inanan Swarovski, Sevgililer Günü'nde yeni Lifelong 
koleksiyonuyla karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda sonsuz aşkın 
sembolü düğüm, beyaz berrak 
kristaller ve pembe altınla bir 
araya gelirken; kelepçe ise tasarımlarda öne çıkan detaylar ara- 


sında yer alıyor. 


www.swarovski.com 


Yazı Ezgi Şuekici 
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SANAT SAATİ 


y 


İngiliz sanatçı Hush'ın 
Hublot Fame serisinden 
Spirit of Big Bang West 
Coast Ceramic Black and 
White saat. 

Sağda: Sokak sanatçıları 
Hush ve Tristan Eaton, 
Hublot'nun sanat 
işbirliklerinin en son 
temsilcilerinden. 


Amerika'nın Doğu 
ve Batı yakasından 
ilham alan iki 
sokak sanatçısı, 
Hush ve Tristan 
Eaton, Hublot'nun 
sanat temalı limitli 
üretim saatleri için 
bir araya geldi. 


İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, sanat 
konseptli saat seti Fame vs. Fortune'un çıkışını, her yıl düzenlediği Hublot Loves Art in 
Miami sanat etkinlikleri haftasında kutladı. 
Yeni set için dünyaca ünlü iki sokak sanatçısı, Hush ve Tristan Eaton'ı buluşturan 
marka, bitmek bilmeyen sanat tutkusunu 
bir kez daha gözler önüne serdi. 

İngiliz sanatçı Hush imzasını taşıyan 
Fame'de, Hollywood film endüstrisinin 
zirvede yaşandığı West Coast anlayışının 
etkileri hissedilirken; Tristan Eaton'ın tasarladığı Fortune'da ise New York'un Financial 
District bölgesindeki East Cost tavrı yansıtılıyor. Böylelikle iki sanatçı da temsil ettikleri yakadan aldıkları ilhamla, tasarımlarına 
bambaşka anlamlar yüklüyorlar. 

Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde sokak 
sanatı bulunan ve duvar resimleri pek çok 
kez kitaplarda yayınlanan Hush, Hublot 
için tasarladığı Fame saati için Hollywood'un ikonlarından esinlendiğini ve kendi 
çağdaş sokak sanatını yansıttığını söylüyor. 16 ülkede geniş ölçekli duvar resimleri 
bulunan Los Angeles doğumlu sanatçı Tristan Eaton ise hem Hublot ile bir kez daha 
ortak olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu 
dile getiriyor, hem de Fortune tasarımında 
Amerikan halkının finansal başarısının ve 
özgür ruhunun sembolü Bronz Boğa'yı referans aldığının altını çiziyor. Karışık ortamlı 
ve çok renkli kolaja sahip olan Fame, kasa 
arkasına işlenmiş siyah ve beyaz kadın 
portresiyle dikkat çekerken, matlaştırılmış 
bronz ve cilalanmış altın kaplama aplikeleriyle göz dolduran Fortune ise boğa, para ve 
Wall Street temasını gösteren bir motif karışımına sahip olmasıyla öne çıkıyor. 


BELEK » SORGUN » TORBA : TÜRKBÜKÜ :- BODRUM 


Tin Tk Happines$ 


etstur 
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BİRAZ MÜZİK İYİ GELİR 


Şehrin en bağımsız etkinliği 
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin 
mini müzik festivali !f Music, en iyi 
müzik filmlerini bir araya getiriyor, 
şehre iyi gelecek bir soluk oluyor. 


Yılın en sevdiğimiz zamanı geldi çattı. 
Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği, 
güneşin hiç kavuşamayacakmışız gibi kendini gizlediği bu gri günlerde; sinemada 
olmak, festivallerin umut veren atmosferinisolumak, akla en yatkın etkinliklerden. 
15 Şubat'ta başlayacak !f İstanbul'un 
mini müzik festivali !f Music, nesillere 


Soldan saat 
yönünde: 
Rumble: The 
Indians Who 
Rocked the 
World. 
American 
Valhalla. 
Betty Davis, 
They Say I'm 
Different. 


yön veren ikonik sanatçıların kulisini 


bu yıl da sinema salonlarına taşıyor. Viz- 


yonda kolay kolay denk gelemeyeceğimiz 
bağımsız filmler ve belgesellerden geniş 
bir seçki sunan festival; partiler, atölyeler 
ve çok sayıda etkinlikle de şehrin eğlence 
hayatını hareketlendiriyor. 

17.!fİstanbulBağımsızFilmler Festivali'nin 


mini müzik festivali, David Bowie'den 
Betty Davis'e, Iggy Pop'tan Josh Homme'a, 
ikonik müzik insanlarını buluşturacak. 
Müzik tutkunlarının gözlerini ayıramayacağı filmlerle dolu olan festivalin öne 
çıkan yapımlarından bazılarını paylaşalım: En heyecan veren filmlerinden ilki, 
Francis Whately imzalı David Bowie: 
Son Beş Yıl. Bowie'nin ölümünden önce 
yayınladığı son iki albümü The Next Day 
ve Blackstar'ın yanı sıra kanserle mücadelesini ve hastalığı sırasında yapımına 
başladığı Broadway müzikali Lazarus'u 
odağına alan film, arşiv görüntülerden 
yakın arkadaşlarıyla yapılmış söyleşilere, ikon sanatçıdan hayranlarına kalan 
son anlar olacak. Merakla beklenen bir 
diğer yapım, Amerikalı iki rock müzisyeninin olağanüstü müzikal işbirliğinin 
hikayesine odaklanan American Valhalla. 
Ouecens of the Stone Age'in kurucusu 
ve vokalisti Josh Homme ile fotoğraf 
sanatçısı Andreas Neumann'ın birlikte 
yönettiği film, punk müziğin babası 
Iggy Pop'un son albümü Post Pop Depression'ın kayıt sürecini de belgeleyen 
görkemli bir müzik filmi olarak dikkat 
çekiyor. Merakla beklenen bir diğer film 
de 7O'lerin unutulmaz sesi Betty Davis'in 
şöhretinin ve 30 yılı aşkın zamandır orta- 
dan kayboluşunun gizeminin peşine 
düşen Betty: They Say I'm Different. Phil 
Cox'un filmi, Amerikalı kadınlar için 
unutulmaz bir özgürlük sembolü olmuş 
Betty Davis'in, Amy Winehouse, Macy 
Gray, Nikka Costa gibi ardından gelen birçok kadın müzisyeni nasıl etkilediğinin 
ve Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya'daki moda tasarımcılarına nasıl ilham 
verdiğinin hikayesine de tanıklık ediyor. 
Bir diğer yapım da Sundance Dünya Sineması bölümünde En İyi Belgesel seçilen 
Rumble: The Indians Who Rocked the World. 
Catherine Bainbridge ve Alfonso Maiorana'nın birlikte yönettiği film Türkiye'de 
ilk kez sinemaseverle bulaşacak. Festival 
biletleri 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul 
için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara 
ve İzmir için ön satışa çıkacak. Program 
ve detaylı bilgi için www.ifistanbul.com 
resmi sitesini ziyaret edin deriz. Şimdiden 
keyifli festivaller! 


Yazı Ilgaz Gökirmaklı 


CALIGTA 


— LUXURY RESORT — 


14 Şubat'ta Aşkınızı Anlatmanın En Güzel Yolu 
Calista Luxury Resort'ta! 


Glamour of 


LOVE 


Rezervasyoniçin: | Www.calista.com.tr | 02427100100 


“a 
OMMEDYA 


DİJLERE 
AGDA 
LUKS 


SEVRİMDİSİ 
YASAM 


MODANIN EN COOL HALİ 


LOFMCTEL 


EKSTRA İÇERİĞİYLE 


ANDROID APP ON 


Available on the 
Lİ AppStore vu, > Google play -py; 


Bluz, 495 TL, Machka 
Etek, 250TL, cOS 

Küpeler, Batya Kebudi 
Çorap, 35,99 TL, 
Calzedonia 

Ayakkabılar, 3.395 TL, 
Isabel Marant, Beymen 


İKİ ARADA 


Sanal ile gerçek, dijital ile geleneksel, sanat ile moda arasında bağ 
kuranlar... Şubat sayısının ön saflarında onlar var. 
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Ceket, Maje 


Elbise, Machka, 
1.150TL 


Pantolon, 
Dolce&Gabbana, 
1.234 Euro 


Trençkot, Calvin 
Klein 205W39NYC, 
2.110 Pound 


- 


Ceket, Ipkyol, 
359TL 
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Güneş gözlüğü, Marc 
yYacobs, 950 TL 


Etek, Mudo 


* 
0 


Çanta, Valentino, 
1.980 Euro 


GERÇEKÜSTÜ 


Yeni sezonda bir arada kullanılan büyük floral desenlerle, Tim Burton 
filmlerindeki gizemli dünyaya açılan o bahçeye ilk adımı atabilirsiniz. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER 


ii 
he. 


atasay.com ATASAY 
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g 
Kolye, Calvin Klein, 
239TL 


Ceket, Maje 


— Li 


Ceket, Jonathan Simkhai, 
1.090 Euro 


Güneş gözlüğü, Dior, 2.600TL 


Çanta, Prada, 723 Euro Dior Pantolon, Sandro 


TEMSİL HEYETİ 


Maria Grazia Chiuri'nin aktivist ve feminist ruhu birleştirerek yeniden 
tasarladığı feminenlik, gelecek sezon için denim parçaları temsilcisi seçti. 


CİKOLATA HİÇ BU | KADAR 
MÜTHİŞ HİSSETTİRM MEMİ: Tİ 


GODIVA-MASTERPIEĞES 
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Güneş gözlüğü, Marc yacobs, 915 TL 


Küpeler, Gucci, 
380 Euro 


Gömlek, Mudo 


Pantolon, Machka, 455 TL 


Etek, Balenciaga, 


1.045 Euro Ceket, Twist, 359 TL 


Bot, Salvatore 
Ferragamo 


Çanta, Balenciaga, 


999 Pound Çanta, Lanvin 


Balenciaga 


HKOSELENENLER 


Bu klasik desen artık daha cüretkar, daha iddialı 
parçalar üzerinde görünmeyi seviyor. 


nistile ona rene" örer yapmaya 
Jerle leziz VE 
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Bluz, J.W. Anderson, 
420 Euro 


Bluz, J.W. Anderson, 
362 Pound 


j7 


Şİ 


Pantolon, Etro, 605 Euro 


Gömlek, Intimissimi, 
299,90 TL 


Çanta, Loewe, 1.333 Pound 


Elbise, yil Sander, 
633 Pound 


Küpe, Kısmet by 
Milka, 1.450TL 


Ayakkabı, Alexander 
Wang, 525 Euro 


Terlik, Proenza Schouler, 463 Euro 


BAŞTAN AYAĞA 


Geçen sezondan beri etkisini sürdüren çizgiler, ilkbaharla 
birlikte bizi dikey ve verev şekilde sarmaya hazırlanıyor. 
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Pantolon, Twist, 


Çanta, Saint 
299TL 


Trençkot, Alexander Laurent, 1.790 Euro 


McGueen, 2.588 Pound 


|“ gm 
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Güneş gözlüğü, Jimmy 
Choo, 1.550TL 


vw 


Triko, Gucci, 
890 Euro 


8 0 La 
s,e“* “d,a 
Küpeler, Bee Goddess | 
— 
. A 
— | 
| Bluz, Beaufille, 
460 Euro 
< Ayakkabı, Loewe, 
| 511 Pound 
; m - " 
<a , Mi. Trençkot, J.W. 
Ceket, Joseph, 536 Pound mama Anderson, 1.640 Euro 


ARA SICAK 


Tüm sezonlar üstünde hakimiyet kuran trençkotun yeniden 
yapılandırılmış ve güncellenmiş versiyonlarıyla tanışma zamanı. 


NA 
WELLA 


KOLESTON 


Y KADEMELİ ( 


HER YIKAMADA 
SAÇ KREMİ GİBİ 


5. kullanımdan sonra ilk sonuçları görün. 
Günlük saç kremi gibi kullanabilirsiniz. 


Zengin yağ içeriğiyle saçınıza eşsiz bakım Eldivene gerek olmadan rahatça saç kremi 
yaparken, ilk beyazlarınızı da kapatın. gibi kullanın, ciltte leke bırakmaz. 
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RAHAİİNA BAK 


Yeni sezonla birlikte zirveye oynayan basic 
sneaker modelleri ön gösterimde. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


po 
il 


1. Çizgili platform tabanlı sneaker, Stella McCartney, Beymen, 3.245 TL 2. Pembe bantlı sneaker, Prada, 2.480 TL 3. Dore simli 
sneaker, Valentino, 2.695 TL 4. Platform tabanlı sneaker, Hogan, 2.120 TL 5. Çiçek motifli sneaker, Fendi, 3.600 TL 6. Fırfır detaylı 
sneaker, Emilio Pucci, Beymen, 2.495 TL 


iSfik00/ 


Her ev güzeldir 


EE 


yu Kİ istikbal ET istikbal (Gİ) istikbal /istikbal /istikbal 
www.istikbal.com 
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Marni, 
57 Euro 


Off-White, 
85 USD 


Valentino, 
65 GBP 


Stil 
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DEĞİŞİMİ 
Soğuk havalarda ayaklarımızı sıcak 
tutsun diye giydiğimiz çorapların 


işlevi değişti. Öyle olmasa Resort 
bavulunda ne işleri var? 


Moda sadece işlevsel olarak görevini yerine 
getirmeyi çoktan bıraktı. Her sezon tasarımcıların elinden 
çıkan pek çok parça yeni görevlere gelirken, yeni yeni 
fikirler de sunar oldu. Temel olarak ayağımızı sıcak tutsun 
diye giydiğimiz çoraplar da evrim sürecine girdi diyebiliriz. 
Tasarımcılar, özenle tasarladıkları çorapları ayakkabıların 
içine saklamak yerine göstermemizi istiyorlar artık. Yılın iki 
mevsimi tüm türevleriyle vazgeçilmezimiz olan çorap, ilkbahar 
ve yaz aylarında da sandaletlerle birlikte giyilir oldu. Hal böyle 
olunca, şimdilerde daha modern bir görünüm sergilediği 
gibi, trend öncüsü olarak da etkili bir imaj çiziyor. Öyle ki, 
Prada, Gucci ve Valentino gibi moda devlerinin 2018 Resort 
koleksiyonlarında podyuma çıkıp, stilin en önemli parçaları 
arasında olduğunu kanıtladı. Renk seçenekleri yanında desen 
olarak da çekici hale gelen bu aksesuar, glam-leisure trendinin 
de en büyük destekçisi. 


ZARAFET TİMSALİ DETAYLAR 


Gucci, 
155 USD 


Balenciaga, Prada, 
54 GBP 210 USD 


Yazı Mert Güler 
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PUSKUL FAKTÖRÜ 


İlkbahar-yaz sezonu ile içimizde değişen dengeleri, o hareket halini en 
iyi anlatan, salkım saçak durumu olarak özetlediğimiz püskül trendi. 


JACOUEMUS 
CALVIN KLEIN 
me 
—— aş; 


© 


STİL TAMAMLAYICILAR 


1. Elbise, J.W. 
Anderson, 901 Euro 
2. Küpeler, Gilan 

3. Bot, Chloğ, 

723 Euro 4. Hırka, 
Philosophy di 
Lorenzo Serafini, 
945 Euro 5. Güneş 
gözlüğü, Le Specs, 
850TL 6. Bluz, 
ipekyol, 259 TL 
7.Etek, Toga, 

578 Euro 8. Sweatshirt, 
Alexander 
McOueen, 

275 Euro 9. Çanta, 
Louis Vuitton 
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VELTEMENİS THK 
GRANNY BAG 


Vetements kreatif direktörü Demna Gvasalia, geçmişten getirip 
günümüz sokak kültürüne adapte ettiği her parça 
ile bizi kendine hayran bırakıyor. 


HİKAYESİ Vetements 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu çekimlerine 
baktığımızda gördüğümüz her şey gerçek. Karşımızda, farklı meslek 
gruplarından kişilerin, emeklilerin ve ergenlerin modellik yaptığı bir 

çekim var. Fotoğraflar ise Demna Gvasalia imzasını taşıyor. Sokak 
kültürünü lüks algısına adapte eden tasarımcı, o kültürü bu sezon da 
en iyi şekilde yorumlamaya devam ediyor ve koleksiyonun en çarpıcı 

aksesuarı Vetements The Granny Bag bize göz kırpıyor. 


STİLİ Şekil itibariyle bizi geçmişe götüren, ninelerimizin 
cüzdanlarını hatırlatan The Granny Bag, tasarıma eklenen deri 


askı ile çanta görünümü kazanıyor. Diğer yandan, içindeki iki 
bölmesiyle cüzdan fonksiyonunu da sürdürüyor. Vetements 
logosundan oluşan Monogram deseni ise çantaya günümüz 
trendlerini yakalama fırsatı veriyor. 


KULLANIMI Her detayıyla geçmişten izler taşıyan vintage bir 
görünüme sahip olan Vetements The Granny Bag, modern dünyaya 
uyum sağlamak için modern parçalardan yardım alıyor. Casual bir 

şehir stili ile rahatlıkla kullanılabileceği gibi, retro esintili bohem 
tarzın da alanına sızıyor. 


1. Güneş gözlüğü, Givenchy, 1.605 TL 2. Vetements 2018 İlkbahar-Yaz 3. Elbise, Roman 4. Trençkot, Isabel Marant, 775 Pound 
5. Çizme, Chloe, 646 Pound 6. Pantolon, Marni, 332 Pound 7. Broş, Saysha 8. Küpeler, Gilan 9. Triko, Mudo 10. Ceket, Zeynep 
Tosun 11. Çanta, Vetements, 2.726 Pound 12. Pantolon, Knitss 


Hazırlayan Mert Aslan 


Sevgililer Günü'nde 
sevgilinizin 
ayaklarını 
yerden kesin 


Eşiniz, sevgiliniz, hatta isterseniz kızınız için 
dilediğiniz O km aracı seçin, aylık taksitlerle 
VOLKSWAGEN POLO COMFORTLİNE yıllık kiralayın. Üstelik kaskosu, sigortası, bakımı, 


TT onarımı gibi zahmet ve masraflarıyla ne siz uğraşın 
Otomatik Vites 9 a graş 
ne de o uğraşsın. Merak etmeyin, o işler de bizde... 


Bundan güzel Sevgililer Günü hediyesi mi olur? 


299 Euro*KDV 


Belirtilen kampanya fiyatları 36 ay kiralamalarda, toplam 30.000 km ile sınırlı olup 28.02.2018 tarihine kadar geçerlidir 


Kampanya araçları stoklarla sınırlıdır. OneCar, önceden haber vermeksizin kampanyayı değiştirme ve son verme hakkını saklı tutar 


P olim. 
ONECATr 


bir ME Filo Kir r j bireysel yıllık kiralama 


BC © /onecartr | Ç 0850 911 1663 | ii www.onecar.com.tr 


PALKI 


Sanatseverlere müjde! Trend olmaktan vazgeçmeyen 
renkler, yeni sezonda da tam güç bir arada. 


FOTOĞRAF CAN SEVER STİL EDİTÖRÜ NUR EDA İŞBİLİR 


Elbise, 2.565 TL, Sportmax, 
MaxMara 

Gömlek, Sudi Etuz 

Küpeler, 910 TL, Batya Kebudi 
Çorap, 8,95 TL, Penti 
Ayakkabılar, 489 TL, Aldo 


Bluz, 359 TL, Exguise 

Pantolon, 659 TL, Max& Co. 
Gözlük, 80 TL, Vintage İstanbul 
Küpeler, 35,99 TL, Mango 
Eldiven, Adamo 


Elbise, 919 TL, pantolon, 
519TL, Exguise 

Eldiven, Adamo 

Yüzük, 580 TL, Evren Kayar 
Ayakkabılar, 89,99 TL, H&M 


Trençkot, 269 TL, H&M 
Gömlek, 179,99 TL, Mango 
Küpeler, Batya Kebudi 
Çorap, 8,95 TL, Penti 
Ayakkabılar, 3.395 TL, 
Isabel Marant, Beymen 


Ceket, Exguise 

Sweatshirt, 149 TL, 
ayakkabılar, 89,99 TL, H&M 
Etek,350TL,cCOS 

Çorap, 8,90 TL, Penti 
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EKO-MODA 
TEMSİLCİLERİ 


Yaşadığımız gezegene değer vermek ve doğa dostu olmak her 
zamankinden daha fazla önem taşırken, incelemeye aldığımız 5 
moda markası çoktan üzerine düşeni yapmaya başladı bile. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Reformation 


En başta Reformation'ın misyonunu açıklamakta fayda 

var: Modanın sürdürülebilir bir yola girmesi konusunda yol 
göstermek ve ilham vermek... Minimal ve sade parçalarla 

şık olmak isteyen her kadının dolabında ihtiyaç duyacağı 
parçalara doğa dostu materyaller kullanarak yer veren 

marka, fabrikalarında atık, su ve enerjinin minimum seviyede 
kullanılması ve çevre dostu profilini koruyabilmek için yeşil 
altyapıya yatırım yapıyor. Mağazalarında da aynı tutumu 
sergileyen Reformation, tipik plastik askılar ve poşetler yerine 
geri dönüştürülmüş kağıt askıları ve alışveriş çantaları kullanıyor. 
Kısaca, çevre dostu olabilmek adına her detay düşünülmüş. 


Study NY 


Study NY dünyasında canlı renklere yer olmadığı kesin. Ancak 

iş doğayı korumak olduğunda büyük özen gösterdikleri de bir o 
kadar gerçek. Müşterilerine karşı olabildiğince şeffaf olabilmek 
için kumaş seçiminden tasarıma kadar her aşamayı web sitesinde 
sunuyor. Hiçbir şekilde atık madde kullanmayan eko-modanın 
güçlü temsilcilerinden olan Study NY, kavramsal tasarım ve 
sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşmış durumda. Kurucusu 

Tara St. James'in markaya kattığı en büyük farklılıklardan biri, 
moda sistemine biraz karşı gelerek, sezonluk yerine mevsimlik 
tasarımlar hazırlaması. 
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Where Mountains Meet 


Günümüz modasına uygun parçaları organik ve doğaya zararsız 
maddelerle buluşturan Where Mountains Meet'in uzun bir geçmişi yok 
aslında. 2015 yılında Genevieve Saylak ve Corissa Santos tarafından 
kurulan marka, Hindistan, Guatemala ve Bolivya'daki zanaatkarlarla 
bir araya gelerek, bu toplulukların kültürlerini ve geleneklerini 
desteklemeye çalışıyor. 


Edun 


Doğaya dost modanın en 
etkileyici temsilcilerinden biri. 
Ali Hewson ve rock grubu 
U2'nun solisti Bono'nun 
kurucusu olduğu 2015 
doğumlu marka, sürdürülebilir 
ürünler sunmasıyla artı 

puan toplarken, kıyafet ve 
aksesuar koleksiyonlarını yerel 
kalkınmaya, tarım ve sosyal 
hayata destek olmak, aynı 
zamanda ticareti teşvik etmek 
amacıyla Afrika'da üretiyor. 
Dinamik ve yaratıcı ruhuyla 
Edun, modayı aynı zamanda bir 
sosyal sorumluluğa çevirerek, 
2008'de Uganda'daki pamuk 
üreticilerine eğitim ve destek 

5 3 pm side N vermek amacıyla Uganda 
Sür dürülebilirlik, Pamuk Girişimi'ni (CCIU) 


kurdu ve kaliteli organik 


doğallık ve sosyal pamuk üretimini teşvik etme 
sorumluluk, çevre e 
dostu markaların Ee 

ortak hedeflerinden Gezegenin ve çevrenin 


korunmasına karşı daha 

çok hassaslaşılması gereken 
günümüz dünyasında 

Portekiz asıllı Pelcor, doğal 
olarak dayanıklı, biyolojik 

olarak parçalanabilen ve geri 
dönüştürülebilen bir madde 

olan mantar meşe ağacını seçmiş 
durumda. İlgi alanını ise hazır 
giyim yerine çanta, ayakkabı ve 
pek çok aksesuar oluşturuyor. 
Farklı ve yaratıcı bir deneyim 
sunarken Pelcor'un dikkat çektiği 
bir nokta var; doğada hiçbir şey 
birbirine tıpatıp benzemediği gibi 
iki Pelcor ürünü de birbirine asla 
benzemiyor. 
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HAYAİ| MOTTOSU 


SAĞLIKLI 
YAŞAM 


Stretch Your Life markasını, kendisini ve stilini 
yakından tanımak için Cemre Nahum ile Bebek'te 
modern bir temayla dekore ettiği evinde buluştuk. 


RÖPORTAJ CEMRE BOSNALI 


Spor-şık bir tarzı olan 
Cemre Nahum, özel 
davetler için ceket ve 
topuklu ayakkabıyı tercih 
ediyor. Favori kombini 
ise kırmızı ayakkabı 

ve beyaz ceket. 


FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


Sıcak bir karşılamayla içeri alınıyoruz. Mutfağında tabii ki gün içerisinde gönderilecek yemekler yapılıyor. Biz de çekimden önce kahve 
eşliğinde sohbete başlıyoruz. Zayıflamak veya sağlıklı beslenmek 
isteyenlere Stretch Your Life markası altında beş öğün gönderen 
Cemre Nahum, daha önce çeşitli firmalarda pazarlama ve e-moda 
alanlarında çalıştığını söylüyor. Bunların kendisini tatmin etmediğini fark edince New York'taki Institute for Integrative Nutrition 
adlı okulda bir senelik sağlık koçu sertifika programına yazılmış ve 
ardından Stretch Your Life'ı kurmuş. 


Sağlıklı yaşam ve spora her zamanilginiz var mıydı? Sizi 
bu işe başlatan asıl sebep neydi? 

“Sağlıklı yaşam ve spor merakım özellikle üniversite zamanı ortaya 
çıktı. Üniversitenin ilk senesi, adaptasyon sürecinde bayağı kilo 
almıştım. Kilolarımı vermek ve daha sağlıklı olmak için bu yola baş 
koydum. Ara sıra iniş çıkışlar olsa da, bir daha bu yoldan hiç sapmadım. Bu işe asıl başlama sebebim, tutku duymam ve gerçekten 
faydalı bir şey yaptığımı hissetmem. İşimi o kadar seviyorum ki, hiç 
çalışıyor gibi hissetmiyorum. Bu, işin gerisinin gelmesinde en önemli 
sebeplerden biri oldu.” 

Stretch YourLife'ı kurma ffikrinasıl ortaya çıktı? Hikayesinden ve mottosundan bahseder misiniz? 

“Moda sektöründe çalışırken içimde hep bir boşluk vardı. Hayatımda 
yeterince faydalı bir şey yapmadığım, kimsenin hayatına dokunamadığım hissine kapıldım. Bir sene kadar bol bol seyahat ettim ve 
gerçekten ne istediğimi anlamaya çalıştım. Bu dönem içinde spor 
ve sağlıklı yaşamdan beslendiğimi fark ettim. Stretch Your Life esasında bir arkadaşımın; “Sen bu işleri ve insanları motive etmeyi çok 
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seviyorsun. Niye bu hobini işe çevirmiyorsun?' demesiyle başladı. Böylece 1-2 arkadaşıma yemek yollamaya başladım. Markam gittikçe 
duyuldu. İsmi de benim üniversitede hayali bir Gap Athletics markasına reklam sloganı olarak seçtiğim isimdi. Yani bayağı kadermiş. 
Markamızın mottosu ise aç kalmadan ve acı çekmeden zayıflamak.” 
Stretch Your Life ile verdiğiniz hizmetler neler? 

“Öncelikle danışanlarımıza günlük taptaze ve mevsimsel 5 öğünden oluşan paketler yolluyoruz. Bu menüler tamamen onların sevip 


“Artık bilgi çağında 
yaşıyoruz. İnsanlar 

bir tık ile bütün 
bilgilere ulaşabiliyor. 
Bu wellness furyası bu 
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nedenle çok önemli 
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sevmediklerine göre uyarlanıyor. Onlarla birebir ilgilenip, sosyal 
hayatlarından feragat ettirmeden, destek olarak kilo verdirip, sağlıklı beslenmelerini sağlıyoruz. Spor yönlendirmesi ve kilo kontrolü 
de yapıyoruz. Bu süreç içerisinde pozitif bir şekilde, severek, keyifle 
kilo vermelerine destek oluyoruz.” 

Sizin günlük beslenme rutininiz nasıl? 

“Özellikle hafta içleri protein ağırlıklı besleniyorum. Sabahları güne 
az shea butter veya tereyağı ile yapılmış çırpılmış yumurta, yarım avokado ve lor ile başlıyorum. Şayet canım tatlı bir şey çekerse, orman 
meyveli yulaf lapası ya da bir gece önceden beklettiğim Hindistan 
cevizi sütlü chia pudding yiyorum. Günde bir avuç kuruyemiş ve 
bir porsiyon meyve olmak üzere iki ara öğünüm bulunuyor. Öğle ve 
akşamları ise tavuk, balık ya da et yanında sebze yiyorum. Akşamki 
et porsiyonlarım 150 gramı geçmiyor. Tabii, hafta sonu bazen sağlıklı 
karbonhidratlarla hile yapabiliyorum.” 

Mutfakta yapmayı en çok sevdiğiniz yemeği ve en çok 
karıştırmayı sevdiğiniz ikiliyi öğrenebilir miyiz? 
“Özellikle fırında rezeneli levrek ve Vietnam usulü tavukta iddialıyım. En çok karıştırmayı sevdiğim ikili ise mercimek ve taneli hardal.” 
Son zamanlarda sıkça duyduğumuz 'temiz beslenme” 
akımını bir de sizden dinleyelim. Sizce temiz beslenme 
nedir? 

“Temiz beslenme; taze, organik, mevsimine uygun, kimyasal işlemlerden geçmemiş besinleri baz alan bir beslenme şeklidir. Temiz 
beslenmede tam tahıllar, mevsim sebze ve meyveleri başta olmak 
üzere daha az et odaklı beslenilir. İşlenmiş gıdalardan ve ambalajlı 
ürünlerden uzak durulur. Ayrıca bol bol su tüketmek, gazlı ve şekerli 
içeceklerden uzak durmak, beyaz unu ve yapay şekeri hayatımızdan 
çıkarmak da temiz beslenmeyi oluşturan etmenlerin başında gelir.” 
Sizceneden wellness ve powerfood'lara ilgi sonzamanlarda bu kadar arttı? 

“Artık bilgi çağında yaşıyoruz. İnsanlar bir tık ile bütün bilgilere ulaşabiliyor. Şekerin, karbonhidratın ve doymuş yağların zararlı olduğu 
herkesçe biliniyor. Bu wellness furyası bu nedenle çok önemli. Herkes 
daha uzun, daha sağlıklı ve daha güzel yaşamak istiyor. Bunun için 
de daha düzgün beslenmek ve hareket etmek gerekiyor. Amerika'da 
bile bazı okullarda şekerli içecek ve işlenmiş gıdalar yasaklandı. Bu, 
sağlık sektörü açısından müthiş bir gelişme.” 
Günümüzdeençoktercih edilen sağlıklı yemek seçeneklerineler? 

“Günümüzde dünyada en çok tercih edilen sağlıklı yemek seçenekleri kinoa, jackfruit, avokado, deniz yosunu, Hindistan cevizli her şey, 
spirulina ve macha tozları.” 

Sizin beslenme ve diyet programınızın temelindene var? 
Nasıl bir yol izliyorsunuz? 

“Danışanlarımıza okulda öğrenmiş olduğum biyobireysellik kuralını 
uyguluyoruz. Yani bizim için yararlı olan bir besin, diğer bir kişi için 
zararlı olabilir. Bu yüzden paketlerimizi kişiye özel uyarlıyoruz. Danışanlarımıza program başlamadan önce neyi sevip sevmediklerini, 
onlara kötü gelen yiyecekleri mutlaka soruyoruz. Ama genel olarak 
söylemem gerekirse öğünlerimiz, organik ve sağlıklı yağlarla pişirilen 
protein ağırlıklı yemeklerden oluşuyor. Sağlıklı karbonhidratları da 
diyetimizden asla eksik etmiyoruz ve kimseyi aç bırakmıyoruz.” 
Sizce dışarıdayemek yiyerek bu rutini korumak mümkün 
mü? Dengelemek adına neler öneriyorsunuz? 

“Arada bir dışarıda yemek rutini bozmaz. Fakat her gün dışarıda 
yemek kesinlikle zararlı olacaktır. Dışarıdaki yemeklerde yağ ve 


Kitaplar, biblolar, 
renkli tablolar 
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“Gün içinde 
işim dolayısıyla 
hep spor 
kıyafetlerleyim. 
Spor-şık 
giyiniyorum. 
Bir Jean ve 
gömlek ya da 
tişört günümü 
kurtarıyor” 


LOfficiel 


tuz oranı çok fazla. Bu, vücudunuzun ödem yapmasına ve gereksiz 
yağ almasına neden olur. Bu da sağlıklı olmayı zorlaştırır. Dışarıda 
yemeğe gitmeniz gerekiyorsa mutlaka garsona ya da konuştuğunuz 
kişiye yağı az koymasını ve tuz eklememesini söyleyin. Böylelikle 
zarar minimumda olacaktır.” 

Dengelibeslenmeyle birlikte yapılan düzenli sporun öneminden bahseder misiniz? 

“Sağlıklı olmak için dengeli beslenmenin yanında mutlaka spor da 
yapmalısınız. Spor, vücut direncinizi ve vücut esnekliğinizi artırarak 
zinde olmanıza destek verir. Aynı zamanda vücudunuzu toksinlerden arındırır. Antrenmanda istediğiniz performansı gösterebilmeniz 
için ise düzenli beslenmeniz şart. Dengeli beslenme, egzersiz sırasında vücudunuzda oluşan fiziksel ve kimyasal tepkimelerde enerjinizin düşmemesini sağlar ve egzersiz sonuna kadar aynı dayanıklılık 
seviyesinde kalmanıza yardımcı olur. Bu açıdan spor ve beslenme 
birbirine son derece bağlı. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez.” 
Spordan önce ve sonrane yenmeli? 

“Spordan 2-3 saat önce enerji vermesi için karbonhidrat bakımından 
zengin gıdaları tercih etmelisiniz. Yarım muz, 1 su bardağı yağsız 
süte 4 yemek kaşığı müsli ve fıstık ezmeli enerji topları iyi birer seçenek olabilir. Antrenman sonrası öğününüz kas gelişiminiz için çok 
önemli. Kas yıkımını engellemek için sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidratlardan oluşan gıdalar tercih edilmeli. Egzersizden sonra 
protein olarak et, tavuk ya da balık, yanında da haşlanmış veya ızgara 
sebze yiyebilirsiniz.” 
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Sizin spor programınız nasıl? 

Haftada 2 gün fonksiyonel egzersiz yapıyor, 2 gün de spor salonunda 
çalışıyorum. Fonksiyonel egzersiz kendi vücut ağırlığımızla yaptığımız, nabzımızın sürekli değişkenlik gösterdiği bir egzersiz çeşidi. Bu 
egzersizi genelde 50 dakika yapıyor ve 550-600 kalori harcıyorum. 
Diğer 2 günde de spor salonunda ağırlık çalışarak kuvvet gelişimi 
ve dayanıklılığımı artırıyorum. Her antrenman sonunda 10 dakikayı 
mutlaka stretching'e ayırıyorum. Bunun dışında haftada 5 gün 50'şer 
dakika düzenli kardiyo yapıyorum. Fırsat buldukça da her yere yürüyerek gidiyor, araba kullanmıyorum.” 

Sporyapacak vakti olmayanlara, evdeyadaofisteyapabilecekleri egzersiz önerileriniz var mı? 

“Öncelikle asansör kullanmayın. Merdiven çıkmak kalça ve bacak 
kaslarınızı geliştirmek için mükemmel bir fırsat. Bunun dışında 
ofiste masanızın yanında sguat, lunge, arka kol kası, duvar şınavı 
egzersizlerini yapabilirsiniz. Evde de bunlara ek olarak şınav hareketi yapabilir, hatta birkaç dumbell alıp, olayı daha da eğlenceli hale 
getirebilirsiniz.” 

Modayı yakından takip eder misiniz? 

“Modayı çok yakından takip etmem. Genel olarak dergileri karıştırırım. Ama hiçbir şeye körü körüne bağlanmam.” 

Kişisel stilinizi nasıl tanımlarsınız? 

“Gün içinde işim dolayısıyla hep spor kıyafetlerleyim. Bunun dışında 
spor-şık giyiniyorum. Yani vücuduma uygun bir jean, gömlek ya da 
tişört günümü kurtarıyor.” 

Spor yaparken neler giymeyi tercih ediyorsunuz? 

“Siyah Nike taytlarımı renkli tişört ve ayakkabılarla kombinlemeyi 
seviyorum. Ayrıca her yere yürüyerek gittiğim için aksesuar olarak 
kasket ve sırt çantası kullanıyorum.” 

Müdavimi olduğunuz, sık alışveriş yaptığınız marka ya 
da mağazalar var mı? 

“Intermix, Isabel Marant, Rag & Bone ve Piece of White.” 
Özellikle takıntılı olduğunuz aksesuarlar? 

“Alyansımı asla çıkarmam. Bee Goddess kolyem de her zaman 
boynumdadır.” 

Gardırobunuzun en eski parçası hangisi? 

“Babaannemin gençliğinden kalma vizon kürkü.” 
Gardırobunuza göz attığımızda en çok hangi parçalar 
dikkatimizi çeker? 

“Şapkalar. Kesinlikle bir şapka tutkunuyum.” 

Sürekli aldığınız bir parça var mı? 

“Tru. marka siyah atletler gardırobumun olmazsa olmazları arasında 
diyebilirim.” 


“Her yere yürüyerek 
gittiğim için aksesuar 
olarak kasket ve sırt 
çantası kullanıyorum. 
Kesinlikle bir şapka 
tutkunuyum.” 
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KOLEKSİYON 
IKAY ESİ 


odanın içine doğmuş Silvia Venturini Fendi 
ve adeta bu dünyanın bir parçası olmak 
için yaratılmış Karl Lagerfeld... Bir araya 
gelerek Fendi'nin kendine özgü duvarlarını 
inşa eden ikili, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda tropikal rüzgarlardan, şeffaflıktan 
ve bolca geometrik şekilden almışlar ilhamlarını. Bu eşsiz yeteneklerden alıntılar, koleksiyonu en açık ve net haliyle özetliyor. 


Silvia Venturini Fendi 


“İlk ilham, 20. yüzyılın başında İtalya'da başlayan ve dolayısıyla 
kültürümüze çok yakın bir sanat hareketi olan fütürizmdi. Karl, bu 
sanat hareketinden, geometrik şekil ve baskılardan çok etkilendi. 
Orijinal çiçek desenlerini bu koleksiyon için tersine çevirdi.” 


7 bi “Koleksiyonun esin kaynağı hafiflik. Kumaşlar çok hafif ve şeffaf 
Kendi'nin 2018 


olduğu için koleksiyonun içinden geçen bir yaz esintisi var. FF 
İlkb h XY logosu ve Peguin çizgileri gibi Fendi'nin DNA'sına uygun kodları 
a a F a Z kullanma fikrini çok sevdik.” 


kolek S iyo NU NU “Koleksiyon aynı zamanda feminenlikle de alakalı. Çok kadınsı bir 


koleksiyon yaratmak istedik. Omuzlar çoğunlukla açıkta kaldığı için 


yar atıcı lar 1 3 i İvia bir çeşit çıplaklık söz konusu. Bunlar, siluetler için bir odak nokta- 


, ; N sını temsil ediyor. Bel kısımları da kıyafetlerin yapım aşamasında 
Ventur 101 Fendi merkezde olan başka bir nokta.” 


“İdeal bir yaz koleksiyonuna ışık tutan, tropikal havası olan ve genel- 


ve Kar | İL ag CF fi eld likle akşam elbiseleri için kullanılan kadınsı bir kumaş olan organ- 


l t zadan yapılmış geniş gömlekler ile pamuktan yapılmış maskülen 
an a 1 T S a ... görünümlü carioca eteklerin bulunduğu bir koleksiyon.” 


“Hafiflik Fendi için ikonik bir kelime. Tıpkı çantalarımız gibi Fendi 
kürkler de dünyadaki en hafif kürkler olarak biliniyor. Yaz koleksiyonunda kürklere yer vermemiz gibi, Fendi modaevi her zaman 
kodlarıyla oynamayı seviyor. Çılgınca görünebilir ancak bugün 
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birçok ülkede klimalı kapalı alanlarda kürk kullanımı yeni bir 
alışkanlık halini aldı.” 


“Aksesuarlar da oldukça hafif çünkü çok sayıda el çantası ve 
ayakkabı hasırdan yapıldı.” 


“Ayakkabılar, normalde spor ayakkabılar ve hazır giyim için kullandığımız bir teknikle ortaya çıktığı için çok ilginçler. İki farklı 
ayakkabı modelimiz var; sivri yüksek topuklu ve balerin... Hepsi 
teknik bir yöntemle ısıtıldığı için dikişsizler. Koleksiyonda ayakkabıların yanı sıra parigina çoraplar da önemli yer tutuyor.” 


“Çantalara çok büyük bir işçilik hakim. Örneğin Mon Trösor elle 
dikilen bir model olduğu için insan dokunuşunu hissedebiliyorsunuz. Runaway çantanın da alışveriş çantası gibi büyük ve 
şeffaf olan yeni bir modelini yarattık.” 


Karl Lagerfeld 


“Bu koleksiyon farklı ilham karışımlarına sahip. Üçgenler, şekiller ve çizgilerle bir kontrol oyunu halini alırken, fütürizm dokurnuşuyla şeffaflık, hafiflik ve yeni kesimleri buluşturuyor.” 


“Saydamlık koleksiyonun ana parçası. Şekiller çok şeffaf ve hafif 
olduğu için daha görünür halde. Sert ya da ağır herhangi bir şey 
yok. Şekiller de yeni kesimlerin bir sonucu.” 


“Bu açıklamayı sadece her şey sona erdiğinde verebilirdim. 
Eskizlere başladığımda tüm bunları düşünmüyorum. İçgüdüyle 
yapılan şeylerin bir tarifi olmuyor. Kendime soru sormuyorum, 
sadece kendime cevap bulmaya çalışıyorum.” 
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Fendi aksesuar 
koleksiyonunda, 
özel bir yöntemle 
dikişsiz olarak 
üretilen 
ayakkabıların 

yanı sıra el yapımı 
çantalar ve çoraplar 
da ön planda. 


“Kumaşlar çok hafif ve şeffaf olduğu için 
koleksiyonun içinden geçen bir yaz esintisi var” 
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1920'lerde 
kurulan 

köklü İtalyan 
modaevinin 2018 
İlkbahar-Yaz 
koleksiyonundaki 
kürkler, Silvia 
Venturini 
Fendi'nin 
ifadesiyle, tıpkı 
Fendi'deki diğer 
örnekleri gibi 
dünyadaki en 
hafif kürkler. 
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AKILCI MASAJ, 


Evlilik, gelinlik ve gelin olmak günümüzde bütün domestik yargılarından 
koparak, gerçek bir lifestyle durum haline geldi. Otomatikleşen düğün 
organizasyonları, panik içindeki akrabalar ve aynı masada oturmaması 
gereken arası bozuk arkadaşlarınızın stresini şimdi bir kenara 
bırakın, DCEY Bridal'ın ikonik mekanında tematik randevunuz var. 


HAZIRLAYAN BAĞLAN KESKİN FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


DCEY Bridal'ın 
Arnavutköy'deki mekanı 
olan köşk, atmosferiyle 
sizi hemen içine çekiyor. 


Seda Yenigün 
ve Eda Franci 
— 
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DavetÇokElbisemYok'la insanları elbise kiralama ile bambaşka bir 
deneyime alıştıran Eda Franci ve Seda Yenigün, Arnavutköy'de harika 
bir köşkte şimdi de DCEY Bridal'la konsept bir gelinlik mağazası sunuyor. Köşk randevunuz süresince ilgi tamamen sizin üzerinizde oluyor. 
Gelinlik seçiminden, Ayça Girgin'in kurduğu Vesaire'yle birlikte gelin 
çiçekleri, aksesuarlar ve konsept danışmanlığına kadar bir düğünün 
nefes alan her aşamasında bu özel günü daha da kişiselleştiriyorlar. Bu 
üç kadın, deneyimleriyle ve vizyonlarıyla bir masal mekanını andıran 
yerlerinde en güzel gününüze zekice yön veriyorlar. 


DCEY Bridal evlilik sürecinde nerede duruyor? 

“Sadece bir gelinlik mağazası değil, belli bir yaşam tarzı ile birlikte 
müşterilerine komple hizmet sunuyor. Evlilik sürecini bir kutlama 
geleneği olarak bütün detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar titizlikle 
ele alıyor. Evlilik yolculuğunda ihtiyacınız olan her şeyi birbirleri ile bir 
bütünlük içerisinde size özel olarak kurguluyoruz. Farkımız ise yarattığımız detaylarda kendini gösteriyor. Gelinlik ve aksesuar konusunda 
farklı stillere hitap eden geniş bir koleksiyon sunarken, aynı zamanda 
gelin adaylarının aksesuar ve gelin buketlerine kadar uyum içerisinde 
olmasına özen gösteriyoruz. Mağazaya girip çıktıktan sonra gelinlik, 
evden çıkış elbiseleri, after party elbiseleri, save the date elbiseleri, saç 
aksesuarları, gelin ayakkabınız, mini nedime kıyafetleri, hatta makyaj randevuzunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Kendi içinde Vesaire ile 
birlikte açtığı özel çiçek atölyesiyle de bir gelinin ihtiyacı olan her şeyi 
sağlıyor. Dünyada bir ilk olan bu konseptimizin hedefi “evlilik telaşı” 
algısını kırıp, “evlilik keyfi” hissiyatını oluşturmak.” 
Mekanıntasarımı ve dekorasyonu konusunda nasıl bir yol 


izlediniz. Hangi temalardan yola çıktınız? 

“Herkes DCEY Bridal'a bir hayal ile geliyor. İçeri girdikleri andan 
itibaren onlara bir deneyim yaşatmak ve yarattığımız bu dünyadan ilham almalarını sağlamak ilk hedefimiz. Mağazamızda 
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sergilenen gelinlik, çiçek, aksesuar gibi birçok öğenin birbiri ile 
uyum içerisinde olmasını istedik. Gelinlikteki dantel detaylar ile 
dokunduğunuz duvar bir araya geldiğinde bir ahenk yaratmalıydı. 
Kullandığımız pastel renkler ve doğal malzemeler, ahşap dokularla 
gelinlere doğal bir dünya yaratmamızı sağladı. Gelinlikler ve mimari, 
mimari ve doku, doku ve ürünler, hiçbiri bir diğerini gölgelememeliydi ya da birbirinin önüne geçmemeliydi. Bu noktada mimarımız 
Aslı Baysan Birgen bizi en iyi şekilde yönlendirdi. Bir gelin adayı- 
nın, özel gününde taşıyacağı çiçeği mekanda hissedebilsin istedik. 
Bu doku dünyasını yaratmaya karar verdikten sonra, malzemenin, 
detayların ve dokuların çok önemli olduğu Fas bize ilham verdi. 
Evlilik sürecinde yaratıcılık ve tasarım bizim için önemli bir yer tuttuğundan duru ve sade tasarım fikri bizi Marakeş'e kadar götürdü. 
Bu dünyada, her detayı düşünmemiz gerekti. Bu yarattığımız hikaye 
her katta detaylarla daha da zenginleşiyor. Genel olarak köşkte her 
renk, doku, ışık kaynağı birbiriyle bir iletişim içerisinde. Her odada 
başka bir hikaye yaratarak, gelin adaylarının masal dünyasına adım 
atmalarını sağlıyoruz. Odaları, yansıttıkları ruha göre Blossom Room, 
Cactus Room ve Rustic Wood Room olarak adlandırdık. Sadelik ve 
doğallığın her zaman daha büyülü olduğunu düşündüğümüz bir dünyaya sizleri bekliyoruz.” 

Davet Çok Elbisem Yok ile DCEY Bridal'ın kesiştiği ve 
uzaklaştığı noktalar neler? 

“DavetCokElbisemyok ve DCEY Bridal çok farklı iki yapı. Fakat yıllar içerisinde DavetCokElbisemyok ile edindiğimiz tecrübeyi bu yeni 
konseptte en iyi şekilde aktive ettiğimizi düşünüyoruz. Biz DavetCokElbisemyok'u kurduğumuzda da Türkiye'de ilk defa elbise kiralayan 
bir yapı oluşturduk. İnsanlara kiralama fikrini alıştırdık ve 7 yıldır verdiğimiz hizmetle müşterilerimizin güvenini ve beğenisini kazandık. 
DCEY Bridal'da ise dünyaya örnek olacak bir konsept tasarladık. 
Bir gelinin arayıp, sahip olmak istediği her şeyi, bütün keyifli süreci 
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“Genel olarak köşkte 
her renk, doku ve ışık 
kaynağı birbiriyle bir 
iletişim içerisinde. 
Her odada başka bir 
hikaye yaratarak, masal 
dünyası oluşturuyoruz.” 
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mağazamızın kapısından içeri girdiği an itibariyle sağlayabiliyoruz. 
DCEY Bridal ve DavetCokElbisemYok'un kesiştiği nokta ise orijinali 
ve benzeri olmayanı yaratmak.” 

Hangi kıyafetin kime uyacağıyla ilgili hissiyatınız nasıl 
oluştu? 

“Bizi farklı kılan ve tercih edilmemizi sağlayan en büyük etken müşterilerimize sadece elbise kiralama ve satmaya odaklı olmamamız. 
Onlarla ilişki ve bağ kurarak müşterilerin ne istediğini anlıyoruz ve 
kişiye en uygun olan elbiseyi buluyoruz. Bunun için çok ciddi emek 
ve vakit harcıyoruz. Yedi yıldır edindiğimiz tecrübe ve birikimle müşterilerin güvenini bu yönde sağladık. Gelen her müşteriden ilham 
alıyoruz ve önerilerimizi, seçimlerimizi en doğru şekilde yapıyoruz. 
Müşteriyi tanıyıp, ne istediğini anlamak, rahat etmesini ve kendini iyi 
hissetmesini sağlamak en önem verdiğimiz detaylardan. Seda ve ben 
dünyadaki trendleri ve yeni çıkan her markayı takip ediyoruz. Çok iyi 
araştırma yapıyoruz. Örneğin Avustralya, moda dünyasında en önde 
gelen ükelerden biri. Türkiye'ye Avustralya markalarını ilk getiren ve 
yatırım yapan biz olduk. Sürekli yenilikçi olmayı seviyoruz. Bizi takip 
eden müşterilere her zaman trendleri ilk biz göstermeyi hedefliyoruz. 
Sosyal medyayı bu yönde çok iyi kullanıyoruz.” 

DCEY Bridal'da işbirlikleriniz neler? 

“Mağazamızda dünyaca ünlü gelinlik markalarıyla her ay Trunk 
Show'lar düzenleyeceğiz. Böylece Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek 
olan Trunk Show hizmetini başlatmış olacağız. Liz Martinez, Jaton 
Couture gibi dünyaca ünlü markaların 2018 yılında yeni çıkan gelinlik 
koleksiyonundaki bütün modelleri gelinlerimizin denemesi ve sipariş etmesi için özel üç günlük şovlar planladık. Anlaşma yaptığımız 
markaların tasarımcılarının bile Trunk Show'da gelinlerle birebir ilgilendiği bir çalışma sistemiyle hizmet vereceğiz. 15, 16 ve 17 Şubat'ta 
Liz Martinez markasının Trunk Show'u DCEY Bridal'da gerçekleşecek. Gelinlerimize hayal ettikleri gelinliği hem deneme hem de ona 
sahip olma fırsatı sunuyoruz. Türkiye'de makyaj tasarımcısı olarak en 
başarılı gördüğümüz isimlerden Ali Rıza Özdemir, gelinlerimize özel 
makyaj paketi veriyor. Vesaire ile birlikte özel gelin buketleri, saç aksesuarları tasarlamakla kalmıyor, aynı zamanda konsept danışmanlığı 
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hizmeti de veriyoruz. Bridal randevularımız, Avrupa ve Amerika'daki 
gibi ödeme sistemiyle çalışıyor. Müşteriler, web sitemizden giyinmek 
istedikleri büyülü odaları seçerek randevularını oluşturuyorlar. 60 
dakikalık randevularımız boyunca DCEY Bridal köşkümüz kişiye özel 
olarak kapatılmış oluyor. Paolo Sebastian, Liz Martinez, Alexandre 
Grecco, Grace Love Lace, Yolan Cris gibi birçok dünyaca ünlü markanın yeni sezon gelinliklerine yer veriyoruz. Türk modacılarından Raisa 
Vanessa, Zeynep Tosun gibi markalarla DCEY Bridal'a özel koleksiyon 
hazırladık. DCEY Bridal sadece bir gelinlik mağazası değil, komple 
bir yaşam tarzı sunuyor ve bu yaşam tarzına uygun olabilecek çeşitli 
markalarla sürpriz işbirliklerimiz olacak.” 

Vesaire'yle birlikte neler yapıyorsunuz? 

“Ayça'nın çiçeğe olan bakışı, vizyonu bizi hep çok etkilemiştir. Bridal store fikri doğduğunda, içinde bir çiçekçi hayaliyle 
dolup taştık ve aklımızdaki tek isim Vesaire oldu çünkü hayata 
dair birçok noktada ilham penceremiz aynı perspektifte. Köşkün en üst katının orta kısmını Vesaire'nin gelin adayları için 
yarattığı pastel dünyaya ayırdık ve burada Vesaire'nin nev-i şahsına münhasır, kişiye özel gelin buketleri ve onları tamamlayan 
çeşitli aksesuarların yelpazesinde geniş bir koleksiyon yarattık. 
Bu koleksiyonda gelin buketlerinin çeşitliliğine, dayanıklı ve uzun 
ömürlü alternatif yaratabilecek türevlerine kadar titiz bir seçim yaptık. Gelinliklerimizi seçtiğimiz gibi, aynı özenle çiçek dünyasının 
derinliklerini keşfettik. 10 yıl formunu koruyan, özel yöntemlerle 
şoklanmış canlı çiçeklerle bir ilki vaat ediyoruz ve Türkiye'nin bütün 
şehirlerine kargolayabiliyoruz. 

Gelinlerin styling'ini tamamlayacak öğeleri doğal malzemeler ile 
yaratma fikri bizi çok heyecanlandırıyor. DCEY Bridal'a gelen gelinler gelin buketlerinden yaka çiçeklerine, saç taraklarından bilekliklere ve küpelere kadar geniş bir koleksiyonda seçim yapabilirken, en 
üst katta yer alan florist servisi ile bir düğünün olmazsa olmaz çiçek 
dokunuşlarını Vesaire bakış açısı ile tamamlayabiliyorlar. DCEY Bridal, evlilik sürecine bir bütün olarak bakıyor. Vesaire ile birleşmemizin 
çıkış noktası da buydu; köşkte düğünle ilgili her noktada en iyi hizmeti 
sunmak.” 


“DESİGN YOUR SPACE AS La IMAGINATTION” 
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Dikkatimizin sadece on saniye sürdüğü, sosyal 
medyanın en güçlü iletişim aracı olduğu günümüzde, 
markalar bu kısacık sürede dikkatleri çekmek için 
90'ların efsanesi logolardan destek alıyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


LOGOMANİA 
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eçtiğimiz günlerde Cöline'den hiç beklenmedik bir açıklama gelmişti: Markayı küllerinden doğurup, yeniden moda dünyasının 
yıldızı yapan 10 yıllık kreatif direktörü Phoebe Philo, kendine ve ailesine daha çok vakit 
ayırmak için Celine'e veda etmişti. Bu haber aslında uzun 
zamandır var olan ama birçoğumuzun görmeyi reddettiği bir 
gerçeği gün yüzüne çıkaran son noktaydı. Moda dünyasında 
kurallar değişmişti. Philo'nun 2001 yılında Chlog kreatif 
direktörlüğüne başlamasıyla hayatımıza giren romantik-minimalizm akımı artık geçerli değildi. Dönem gösterişin, “ben 
buradayım” diye bağıran logoların dönemiydi. Dünyaca ünlü 
internet sitesi Lyst'in 2017'nin son haftalarında açıkladığı 
yılın en çok satan markaları listesinde ilk sırada Balenciaga, 
ikincide Gucci ve üçüncüde ise Off-White'ın olması bunu 
rakamlarla doğrulamış olsa da, Philo'nun vedasıyla bir devir 
tamamen sona erdi. 
Moda dünyası dikkatini yakın bir tarihe çevirdi. 9O'lara... 
Çocukluğumun geçtiği o günlere. Clueless filminin gençlere 
ilham kaynağı olduğu; DKNY spor ayakkabıların satış rekorları kırdığı; Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren ve cK sweatshirt'leri üstümüzden çıkarmadığımız; Dior, LV ve Gucci gibi 
markaların logolu çanta modelleriyle It-bag anlayışını ilk kez 
gündeme getirdiği moda tarihinin bu en abartılı dönemlerinden biri yeniden yükselişe geçiyor. Athleisure trendi, ekose 
desen, Timberland botlar ve bel çantaları sokakları etkisi 
altına alırken, logo çılgınlığı tarihteki en abartılı dönemini 
yaşıyor diyebiliriz. Bunun için teşekkür etmemiz gereken J Pİ a ELE KE 
kişiler ise Vetements ve Balenciaga kreatif direktörü Demna “OTHRISTAN DİOR yn 
Gvasalia ile Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele. Hiç a Nİ 


şüphesiz, kendileri 21. yüzyılın en radikal ve yaratıcı isimlerinden. Onlar için herkes “modanın yeni altın çocukları” 
diyor. 9O'lardaki Marc Jacobs'ın Louis Vuitton, Tom Ford'un 
Gucci günlerini anımsatıyorlar bir nevi... Ancak onlardan 
bir, hatta birkaç adım öndeler çünkü artık hayatımızda 
ülkeler ve sınıflar arası sınırları kaldıran dijital bir dünya 
var. Bireysellik tarih boyunca hiç olmadığı kadar ön planda. 


90'ların logo Özellikle de moda dünyasında. Michele ile Gvasalia'nın New 
ie York Times'a birlikte verdikleri röportajda, “Moda dünyası 
taşınmasında şu anda hiç olmadığı kadar farklı bir konumda. Herkes bireybelkide en ee 5 Hİ De 5 5 N 
önemli rol selliğin peşinde. Tüketiciler neleri mix & match edeceklerine 
e kendileri karar vermek istiyor. Hiç kimse bir markanın kam- 
Michele'ye ait. panyasından fırlamış gibi total bir look ile görünmek istemiyor. 
yali Farklı olmak yeni neslin en büyük arzusu ve ihtiyacı” sözleriyle 
Vuitton, Monse, dile getirdikleri gibi. 

Emporio 

Armani, Chanel 

ve Christian Dior 10 saniyelik dikkat 

podyumlarında, Ni Ni Ni ği 

gözden kaçması Tüm dünyada yükselişe geçen bu farklı olma arzusu hayatıwe be ma mızı esir alan sosyal medya çılgınlığıyla bir araya geldiğinde 
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styling'in de önemi artıyor. Instagram'ın fenomen etiketlerinden #OOTD (Outfit of the day) sadece infuencer'ların 
değil, herkesin vazgeçilmezlerinden. Giyinmeyi seven her 
kadın ve erkek, sezon trendlerini kendilerine has bir şekilde 
yorumlayarak, sosyal medyada birer blogger gibi paylaşıyor 
günümüzde. Trendler önce podyumda belirleniyor, sonra 
sokaklarda yeniden şekilleniyor. Sosyal medyada en çok karşımıza çıkan marka etiketi ve #OOTD'ler sezonun asıl trendlerini ortaya çıkarıyor. Instagram zaman akışı yeni ilham 
kaynağımız oluyor. Ancak Instagram ne kadar vazgeçilmezimiz olsa da; yapılan araştırmalarda, zaman akışına bakarken dikkatimizin ortalama on saniye sürdüğü gözlendi. Bu 
da sosyal medya mecralarında iletişim yapan markalar için 
yepyeni bir mücadele demek: On saniye gibi kısa bir sürede 
tüketicinin dikkatini çekmek. İşte, bu noktada 9O'ların vazgeçilmez logo çılgınlığı devreye giriyor. 

Demna Gvasalia'nın 2015 yılında Vetements defilesinde DHL 
logolu tişörte yer vermesiyle başlayan logomania trendi, Gucci'nin geçtiğimiz yılın Ocak ayında ikoniklogosunun yeraldığı 
tişörtünü lanse etmesiyle yükselişe geçti. Bu tişörtün Instagram'da üç influencer'dan birinin üstünde görülmesi, sosyal 
medyada logo kullanımının on saniyelik o kısa sürede dikkat 
çekmenin en etkili yolu olduğunu herkese kanıtlamış oldu. 
Gucci'nin ortaya çıkardığı bu gerçek kısa sürede tüm markaların da ilgi odağı oldu. 2017-18 Sonbahar-Kış ile 2018 
Cruise sezonunda Balenciaga'dan Dior'a, Chanel'den Fendi'ye birçok modaevi, sosyal medyada en fazla etkileşimi 
yaratmak adına daha ulaşılabilir fiyatlara sahip tişört, çorap, 
kemer gibi parçalarında logo kullanımına yer verirken; 2018 
İlkbahar-Yaz'da ise logomania sezonun ana trendlerinden 
biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Birçok internet sitesinin 2017 satış rakamlarına bakıldığında zaten bunun geç kalınmış bir karar olduğu görülüyor. 
Net-a-Porter, 2017 yılındaki en çok satılan on parçası arasında Balenciaga, Vetements, Gucci, Ganni ve Dolce & Gabbana'nın logolu tişörtlerinin yer aldığını açıklarken; Levi's 
ise tek bir yılda üç milyon adet logolu tişört sattığını belirtti. 
Bunlara ek olarak, trend analizi firması WGSN, yaptığı araştırmalar sonucunda 2017 yılında İngiltere'de online satışa 
sunulan logolu parça adedinin yüzde 226, Amerika'da yüzde 
67, tüm dünyada ise yüzde 145 arttığını açıkladı. 


Vintagelogolarilgi odağı 

Sokak modasının yükselişe geçmesi, yeni neslin düşüncelerini ve hayattaki duruşlarını çeşitli sloganlar ve yandaşı oldukları markalarla ifade etmesi ve markaların 
on saniyelik bir sürede ilgi çekme arzusu sonucunda 
ortaya çıkan bu trend, 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda 
Loewe, Sonia Rykiel, Balmain, Monse ve Prada gibi 
hiç beklenmedik markalarda bile karşımıza çıkıyor. 
Soğuk kış ayları halen etkisini gösterirken, Dior'un 
yeni koleksiyonunda yer alan Dior Obligue pazar çantaları satış rekorları kırıyor, Fendi'nin logolu kazaklarıyla çanta modelleri şimdiden Bella Hadid ve Rita 
Ora gibi isimlerin üstünde sokakları fethediyor. 
Bu logo çılgınlığıyla birlikte bazı markalar logolarında da 
değişim yönüne gitti. Calvin Klein'ın yeni kreatif direktörü 
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Raf Simons, kreatif direktör Peter Saville ile markanın ikonik 
logosunu yeniledi. Balenciaga ve Diane Von Furstenberg de 
2018 İlkbahar-Yaz sezonuna yeni logo tasarımlarıyla giren 
markalar arasında. Tabii, yenileri hayatımızı etkisi altına alırken, vintage logolu parçaları da unutmamak gerekir. 

Tüm dünyada ikinci el satışta en iyi parçaları toplamasıyla meşhur New York'un ikonik mağazası What 
Goes Around Comes Around, TheRealReal internet 
sitesi ve Vestiaire Collective, son bir yılda vintage logolu 
parçalara olan ilginin yüzde 111 arttığını belirtiyor. 
Bu trendin yükselişi devam ederken, annelerinizin, hatta 
büyükannelerinizin gardırobuna bir göz atmanızı öneriyoruz, hiç beklenmedik parçalar bularak logomania trendine 
siz de dahil olabilirsiniz. 

Kim Jones'un 2018-19 Sonbahar-Kış Louis Vuitton erkek 
defilesinin finalinde yer verdiği W logolu trençkotları göz 
önünde bulundurursak, bu trendin önümüzdeki kış sezonunda da artarak etkisini devam ettireceği aşikar. 
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Sadece 2018 
İlkbahar-Yaz 
gardıroplarında 
değil, onu takip 
eden sezonda 

da bu akımın hız 
kesmeden devam 
ettiğine şahit 
olacağız. 


Logo trendi; Loewe, 
Sonia Rykiel, Balmain, 
Monse ve Prada gibi hiç 
beklenmedik markalarda 
bile karşımıza çıkıyor 
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BEYAZ KANVASIN 
ŞİZOFREN YARATICISI 


Herkes “2017 onun yılıydı” diyor, o ise her dönemin ismi 
olmak adına gündemi yakalamak ve sokağı dinlemek 
için dünyayı geziyor. Karşınızda yeni neslin en çok 
konuşulan tasarımcısı Virgil Abloh ve beyaz kanvası. 


Akıllı telefonların artık birer bağımlılık 
haline geldiği günümüzde, kaçımız arkadaşlarımızla birlikteyken ortamda konuşulanları dikkatli bir şekilde dinliyoruz? 
Elimiz kaç kere telefona gidiyor? Kaç dakikamızı gelen e-postalara ya da Instagram/ 
Twitter zaman akışına bakarak geçiriyoruz? 
Oysa sosyal ortamlarda yapılan sohbetler 
en büyük bilgi kaynağıdır, farklı düşünceleri ya da yepyeni bilgileri öğrenmek adına. 
2017 yılının en çok konuşulan isimlerinden 
Virgil Abloh için ise dost sohbetleri sonsuz 
ilham kaynağı. 

Abloh, Nike için hazırladığı The Ten koleksiyonunun lansmanında gençlere şu öneride 
bulundu: “Herkesin bir ilham kaynağı vardır. 
Onu bulun ve ona odaklanın. Benim ilham 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


kaynağım, dünyanın farklı noktalarında 
gerçekleşen diyaloglar. Bu hafta lan Connor 
ile Berlin ve Stockholm'daydım. Ardından 
Milano'da, sonrasında ise Skepta'nın tanıtımı için Londra'da. Girdiğim her ortamda 
yapılan sohbetlere kulak kabarttım. Bircekete 
bakarak, 'Bu ceket çok cool, “Yeni A$ŞAP 
Mob albümü muhteşem” gibi cümleler sayesinde hayatın içinden bilgiler alabiliyorum 
ve bu beğeniler doğrultusunda tasarımlara 
imza atabiliyorum. Dinlemek çok önemli, 
dinledikçe insan gelişiyor ve öğreniyor.” 
Zamana ayak uydurmak ve içinde 
bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarını 
karşılamak moda dünyasının en yeni 
kurallarından biri. Çünkü bazen kabul 
etmekte zorlansak da dünya değişiyor. 


Off-White'ın 
yaratıcısı 
Virgil Abloh 
aynı zamanda 
başarılı bir DJ. 


Özellikle de popüler kültürün bir parçası 
olan, dijital dünyanın çocukları Milenyum 
neslini kendine hedef koyuyorsan. Bu neslin alıştığımızdan daha farklı ihtiyaçları ve 
kültürel kodları bulunuyor. Öncelikle, hiçbiri artık tek bir meslek icra etmiyor. Hatta 
kimse tek bir unvanla kendini bağdaştırmak 
istemiyor. Hepsinin her parmağında bir 
marifet var. Bir gün stil danışmanı olarak 
çıkan bir genç, ertesi gün sanat direktörü 
olabiliyor. Bazen de hepsini aynı anda yapıyorlar. Bu nedenle, resmi bir davete katılırken de gömlek ve ceket yerine tişört ya da 
kapüşonlu sweatshirt giymekten kesinlikle 
çekinmiyorlar. Onları en iyi anlayan isim ise 
kendilerinden bir, hatta iki nesil büyük olan 
37 yaşındaki Virgil Abloh. 
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Beyaz bir kanvas 

Moda dünyasında çok az markanın doldurmayı başarabildiği bir boşluğu doldurmak için 2013 yılında yola çıkan Off-White 
markası, lüks ile sokak modası ve tıpkı 
isminden anlaşıldığı gibi siyah ile beyazın 
arasında bir noktada karşımıza çıkıyor. 
Birçok meslektaşı ve eleştirmen tarafından 'yaratıcı bir şizofren” olarak adlandırılan Virgil Abloh ise markasını, “Beyaz 
bir kanvas” olarak tanımlıyor ve ekliyor: 
“Günümüz modern lüks moda dünyasında 
olması gerektiğine inandıklarımı bu kanvasta hayata geçiriyorum. Amacım, gençken 
anlamakta zorlandığım moda dünyasında 
daha demokratik bir marka yaratmaktı. 
Modanın yanı sıra yaşadığı dönemin popüler 
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kültürünü, politikasını, müziğini ve sanatı 
da içinde bulunduran bir kreatif stüdyo da 
diyebiliriz Off-White için.” Sokakta olup 
biteni bilen, Supreme mağazasının kapısının önünde tek bir şapka almak için 
saatlerce sıra beklemekten çekinmeyen, 
gün aşırı, hatta her gün Hypebeast web 
sitesine göz atan, farklı duruşundan 
çekinmeyen nesli kendisine hedef alan 
Virgil Abloh için “2017 onun yılıydı” 
diyebiliriz. 

Bella Hadid, Kendall Jenner, Beyonce 
ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı bir 
müşteri porföyü; aynı yıl içerisinde Nike, 
Warby Parker, Levi's, Jimmy Choo ile yapılan işbirlikleri; herkesin kraliçesi olmayı 
başaran Leydi Diana'nın muhteşem 
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İğ 1. Off-White kemer. 


2. Off-White x 
Kith işbirliği. 

3. 2018 İlkbahar- 
Yaz koleksiyonu. 
4. Virgil Abloh, 
Warby Parker 
için özel güneş 
gözlüğü koleksiyonu 
hazırladı. 

5. MatchesFashion 
için hazırlanan 
Off-White çanta 
tasarımı. 

6. Ten Nike Icons 

by Virgil Abloh 

spor ayakkabılar 
sokak modasının 
vazgeçilmezi. 


gardırobundan ilham alınarak hazırlanan 
2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu; New York 
Şehir Balesi için hazırlanan kostümler ile 
geçtiğimiz yıla damgasını vuran Abloh'un 
da yetenekleri tıpkı hedeflediği Milenyum 
nesli gibi oldukça fazla. Moda dünyasındaki 
başarısının yanı sıra Harvard, Columbia 
ve RISD üniversitelerinde günümüz şehir 
kültürü hakkında dersler veren Abloh aynı 
zamanda DJ'lik yapıyor, mobilya tasarlıyor 
(son tasarımlarını Art Basel Miami kapsamında Design Miami'de tanıttı) ve kendine 
ait bir yayınevi var. Farklı dallardan sanatçılara ait kitapları basan tasarımcı, tüm bu 
özellikleri sayesinde, 2017 İngiliz Moda 
Ödülleri'nde En İyi Urban Luxe Markası, 
CFDA'da Swarovski Özel Gelecek Vaat 
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Eden En İyi Tasarımcı, Footwear News'ta 
En İyi Ayakkabı Tasarımcısı ödülüne layık 
görüldü. Pitti Uomo ise 2018 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonuyla onu misafiri olarak ağırladı. 
Tüm bu başarılarla yeni yıla giriş yapan tasarımcının 2019 planları şimdiden belli bile. 
Abloh, bunların bazılarını çevresiyle paylaşırken, bazılarını ise sır gibi saklıyor. Bilinenler arasında ilk sırada, doğup büyüdüğü 
Chicago'nun Modern Sanat Müzesi'nde 
gerçekleşecek sergisi yer alıyor. Kendisini 
bir tasarımcıdan öte “yaratıcı kişi” olarak 
tanımlayan Abloh'un 14 yıllık çalışmaları bu 
sergide yer alacak. Hiç görülmeyen mobilya 
tasarımları, sanatsal çalışmaları, tasarımlarına ilham veren moodboard'ların da öne 
çıkacağı serginin, “çağdaş sanatçı” teriminin 
evrim geçirmeye başladığının da en büyük 
kanıtlarından biri olacağı söyleniyor. 


Hikaye anlatmanın önemi 

Her dönemin ismi olmak adına gündemde 
kalmanın önemli olduğunu düşünen ve 
gelecek planlarını bu düşünce üstüne kuran 
Abloh bir röportajında, “Başarıya giden yol 
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her zaman ilgi çekici, provokatör ve hikaye 
anlatıcı olabilmekten geçiyor. Moda dünyası 
şu anda tarih boyunca olduğundan çok daha 
farklı bir konumda ve Off-White'ın da yeni 
olanakların bir yansıması olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı ve 2019'da şu 
anda ismini açıklamadığı çok önemli bir 
mobilya markasıyla işbirliğine gireceğinin 
müjdesini verdi. Tasarımcının yakın gelecekteki planlarına göz attığımızda, daha 
ulaşılabilir parçaların yer aldığı For ALL 
koleksiyonu dikkatimizi çekiyor. Sosyal 
medya çağında sokak modasının yükselişe geçmesiyle daha fazla insana ulaşmayı 
amaçlayan Virgil Abloh, bu yeni fiyat skalasıyla farklı kitlelere hitap ederek yeni müşterilerin Off-White deneyimi yaşamasını 
sağlayacak. Grafik tişörtler ve kapüşonlu 
sweatshirt'lerin ağırlıkta olduğu koleksiyon bu ay satışa sunuluyor. Kendisinin 
diğer hayalleri ise DIY terzi kitleri ve kendi 
adını taşıyan bir kitap çıkarmak, bir de 
belki Design Miami'de tanıttığı mobilya 
koleksiyonunu genişleterek kendi markasını yaratmak. 
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1. Virgil Abloh, 2018 
İlkbahar-Yaz koleksiyonu 
için Leydi Diana'dan 
ilham aldı. 

2. Off-White x Levi's 
işbirliği. 

3. Off-White'ın ikonik 
Sculpture çantası. 

4. The Ten Icons 

by Virgil Abloh. 

5. Abloh'un daha 
ulaşılabilir koleksiyonu 
For ALL. 


Dijital çağ ile birlikte değişen hayatlarımıza 
en iyi uyum sağlayan isimler arasında yer 
alan Abloh'un bu vizyoner duruşu moda 
dünyasında birçok gencin de yolunu açıyor. 
Tasarımlarına bakan herkesin, “Bunu ben 
de yapabilirim” düşüncesine sahip olmasını 
arzuladığını belirten tasarımcı, bir insanın istediği takdirde hayallerini mutlaka 
hayata geçirebileceğine inananlardan. Üniversitelerde bir araya geldiği gençlere bunu 
hatırlatmaktan hiç sıkılmıyor. İlham kaynağınız ya da çıkış noktanız ne olursa olsun; 
yarattığınız şeyin, ondan 5'te 3 oranında 
farklı olmasına özen göstermenin önemini 
belirttiği gibi. Japonya'ya gitmeden Tokyo'yu görebildiğimiz, tüm havalimanlarının 
birbirine benzediği, herhangi bir yerde matcha latte içerken kendimizi sosyal medyada 
Cha Cha Matcha'daymış gibi yansıttığımız 
ve tüm markaların müşterilerine aynı şeyi 
sunduğu günümüzde eğer bu oranda farklı 
olmazsanız ayakta kalabilmeniz mümkün 
değil. Bakalım bu mottolar ile Off-White/ 
Virgil Abloh efsanesi beklediği gibi 2019'da 
hâlâ adından söz ettiriyor olabilecek mi? 


MOBİ OVAAKÇA - BURSA 

Yalova Yolu, 14.Km Sanayi Cad. No:4 16335 Ovaakça, 
Bursa, Türkiye Tel: 490.224.267 06 48-49-50 
mobidamobi.com.tr 


MOBİ ADDRESİSTANBUL 

Addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi Halide Edip 
Adıvar Bulvarı No:4 Sişli, İstanbul, Türkiye 

Tel: *90.212.2211119 addresmobiamobi.com.tr 


MOBİ MASKO - İSTANBUL 

Masko Mobilyacılar Sitesi Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu 
6B Blok No:18-22 Başakşehir, İkitelli, İstanbul, Türkiye 
Tel: 490.212.675 07 79-80 maskomobi&amobi.com.tr 


MOBİ MODOKO - İSTANBUL 

Modoko Mobilyacılar Sitesi 4. Cad. 5.Sk. No: 105 
Dudullu, İstanbul, Türkiye Tel: -90.0216 590 07 50 
modokomobidamobi.com.tr Www.mobi.com.tr 


ni MOBI Furniture 8 Interiors #8 mobimobilya 


Ortaya karışık 


Ajurlu mu, desenli mi; kovboy çizmesi mi, 
sneaker mı; nötr mü, canlı mı? Cevap: Hepsi. 


FOTOĞRAF SOPHIE TAJAN 
MODA EDİTÖRÜ DEBORAH REYNER SEBAG 
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Deri palto, 3.780 Euro, Victoria/Tomas Gümüş ve altın çift yüzük, 125 Euro, Coach 1941 Süet ve file bağcıklı botlar, 950 Euro, Dior 
Sandalyenin üstünde: Ajurlu deri “Odette” çanta, 1.130 Euro, Blumarine Sandalyenin altında: Teknik materyalli elastik bot, 750 Euro, 
Francesco Russo Marc Berthier sandalye, Galerie Utopie 
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Yün balıksırtı ceket, 599 Euro, Polo Ralph Lauren Kaşmir üst, 220 Euro, Majestic Filatures Viskon pantolon, 165 Euro, 
Michael Kors Collection Deri kemer, 495 Euro, Lanvin Koltukta, soldan sağa: Burnu açık örgü deri sandalet, 698 Euro, 


Stuart Weitzman Çizgili deri “Amberley Satchel” çanta, 1.295 Euro, Mulberry Çizgili deri “Sulky Small” çanta, 3.000 Euro, 
Celine Örgü deri sandalet, 275 Euro, Carel Le Corbusier koltuk, Cassina 
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Keten palto, 508 Euro, Pomandere Tül etek, 850 Euro, Nobi Talai Deri püsküllü ipek etol, 1.250 Euro, Longchamp Deri kovboy 
çizmeleri, 1.242 Euro, Redemption Yerde, soldan sağa: Floral motifli beyaz napa çizme, 1.995 Euro, Chloe Beyaz deri bootie, 

360 Euro, Paul & yoe Kristal bantlı kısa deri kovboy botu, 990-395 Euro, Maison Margiela Western siyah deri sandalet, 450 Euro, 
Coach 1941 Alain Coupel ve Claude Vigneron tasarımı koltuk, Galerie Utopie 
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öflogram streç bluz, 259 Euro, MaxMara Koton jean ve deri kemer, 255-120 Euro, Iro Pırlantalı ve pırlanta$iZğ «Nomad» ahşap bilezikler, 
880-220 Euro, Pascale Monvoisin Gümüş ve dore metal floral bilezik, 150 Euro, Coach 1941 Jakarlı kanvas “Book Tote” çanta, 
1.480 Euro, Dior Yerde: File detaylı deri “Runaway Tote” çanta, 1.750 Euro, Fendi Sandalyede, üstten alta: Deri ve kanvas “Ophidia” çanta, 
980 Euro, Gucci Monogram deri ve kanvas “Chantilly” çanta, 1.680 Euro, Louis Vuitton Sandalyeler, Galerie Modernariato 
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Naylon mont, 620 Euro, Isabel Marant Yün pantolon, Zadig & Voltaire Geri dönüşümlü napa sneaker'lar, 495 Euro, Stella 
McCartney 3D baskılı deri “Anouk” el çantası, 1.090 Euro, Akris Sandalyede, soldan sağa: Çok renkli platform tabanlı deri sneaker, 
440 Euro, Hogan Deri sneaker, 800 Euro, Louis Vuitton Frank Gehry sandalye, Galerie Christine Diegoni 


Model: Camille Pidoux & Oui Set tasarımı: Giovanna Martial Moda editörü asistanı: Daisy Oldfield 
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İnternette alışveriş yaparken 


beğendiğiniz ürünleri dijital giyinme 
odalarında deneyip, evinizin sıcacık 


.. e o 


ortamında sanal defile izlediğini 
bir döneme girmeye hazır mısınız? 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


Artırılmış ya da sanal gerçeklik. Apple sağ olsun, son zamanlarda 
teknoloji ve perakende dünyasında pek sık duyuyoruz bu iki 
kelimeyi. Sanal ile gerçek dünyanın bir araya geldiği yepyeni bir 
dönemin kapıları açılıyor 2018 yılında bizlere. Bir zamanlar hayallerimizde bile gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğümüz... 


HAYALLER GERÇEK OLUYOR 

Hiç unutmam, yıllardan 1996'ydı. 12 yaşındayken ilk gittiğim 
sinema filmlerinden biriydi Clueless. Jane Austen'ın Emma romanın- 
dan günümüze uyarlanan ve Alicia Silverstone'un başrolünde rol 
aldığı buromantik-komedide, filmin ana karakteri Cher, o zamanlar 
birçok moda tutkunu kız çocuğunun sahip olmayı hayal ettiği bir 
bilgisayar programına sahipti. Yaşıtlarına oranla yüzlerce kıyafete 
sahip olan Cher, bu program sayesinde gardırobundaki kıyafetleri 
sanal olarak kendi üstünde deneme şansına sahip oluyordu. Düşünsenize, kırk tane kıyafet giyip çıkarmadan o gün ne giyeceğinize 
karar verebilme lüksünün getirdiği güzellikleri. Gülerek izlemiştim 
o sahneyi, “Keşke bir gün...” diyerek. Sayılı evde bilgisayarın olduğu, 
cep telefonlarının yeni yeni hayatımıza girdiği o günlerde bu bilgisayar programı bir hayalden bile öteydi. Ancak çok değil, filmin gösterime girmesinden bir yıl sonra Larry Page ile Sargey Brin Google. 
com adresini tescil ettirdi. Google'ın hayatımıza girmesiyle teknoloji 
dünyası tarihteki en hızlı değişim ve gelişim sürecine girdi. 2007'de 
Steve Jobs'un ilk iPhone modelini tanıtması ise bu gelişim süreci- 
nin en önemli icatlarından biriydi. Şimdi, günümüzde bu iki teknoloji devi sayesinde tüm hayallerimiz sırayla gerçeğe dönüşüyor. 
Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle Cher'in o şahane bilgisayar 


programı da dahil. Geçtiğimiz Eylül ayında Apple'ın yaptığı çok 
önemli bir açıklamayla başlamıştı bu sanal ile gerçek dünyanın harmanlanması. Markanın yeni işletim programı iOS 11, başta 'artırılmış gerçeklik” olmak üzere birçok yeni özelliğe sahip olacaktı. Ve bu 
özellik sayesinde, 2018'e giriş yaparken bir zamanlar hayal olan bu 
teknoloji Apple ile birlikte 300 milyon kişinin avuçlarının içindeydi 
artık. Apple'ın hemen akabinde Google'ın ARCore adında yeni bir 
AR programı geliştirdiğini açıklaması ile bu rakam yılın ilk ayında 
100 milyon daha arttı. Dünyaca ünlü danışmanlık firması Digi-Capital'a göre 2018 sonunda artırılmış gerçeklik özelliğine sahip akıllı 
telefon satış rakamının 900 milyon adede ulaşması bekleniyor. Peki, 
nedir bu bilim-kurgu filmlerini akıllara getiren teknoloji? 


DİJİTAL GİYİNME ODASI 

Gerçek dünyadaki nesnelerin görüntülerinin bilgisayarlar tarafından üretilen grafik, ses, video ve konum verileri gibi ek veriler ile 
gerçek zamanlı olarak zenginleştirilerek tanımlanmasına artırılmış 
gerçeklik diyoruz. Bu şekilde anlatıldığı zaman kulağa fazla bilimsel 
bir teknoloji gibi gelse de, AR uygulaması hayatımızın her alanında 
bizlere farklı deneyimler yaşatmak için en pratik haliyle artık akıllı 
telefonlarımızda. Özellikle e-ticaretin yükselişe geçtiği günümüzde 
moda ve kozmetik markaları için bu teknoloji karşı konulamaz bir 
fırsat. Sonuçta, markalar tüketicilere bir hayal dünyası sunuyorlar. 
Yarattıkları koleksiyonlar etrafında anlattıkları hikayeler, bu hikayeleri hayata geçirdikleri görsel dünya da en az satışa sundukları ürünlerin kalitesi ve tasarımı kadar önemli. Artırılmış gerçeklik de bu 
hikayeleri anlatmak ve e-ticaret satış oranını artırmak adına onlara 
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önümüzdeki günlerde yepyeni ayrıcalıklar sunuyor olacak. Bunu ilk deneyimleyen markalar arasında Burberry, Tommy Hilfiger, Jaeger Le-Coultre, GAP, 
Sephora, Est&e Lauder vr L'Or&al Paris yer alıyor. 

Günümüz teknolojilerini takip etme konusunda bir dahi olan Burberry'nin 
eski kreatif direktörü Christopher Bailey'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında 
lanse ettiği özel AR uygulaması, sizlere bahsettiğimiz bu yeni teknolojinin en 
güzel örneklerinden. Koleksiyon hazırlıkları sırasında sanatçı Henry Moore'dan ilham alan Bailey, tüketicilerine bu dünyanın kapılarını açmak adına 
bu uygulamadan yardım aldı. Uygulama kapsamında kullanıcılar Moore'un 
stüdyosunda canlı bir şekilde dolaşma fırsatına sahip olurken, yine uygulama 
içerisinde yer alan kamera ile fotoğraflarını çekerek, kendilerini bir anda Burberry kampanyasının ana kahramanı olarak buldular. Yine aynı dönemde 
GAP'in lanse ettiği dijital giyinme odası ise markanın e-ticaret sitesindeki 
satış oranlarında ciddi bir artış sağladı. Tüketiciler, mağazaya gitmeden, 
markanın Google ve Avametric firmasıyla özel olarak geliştirdiği bu giyinme 
odasında, kendi fotoğrafları üstünde, tıpkı Cher gibi beğendikleri GAP ürünlerini deneme şansına sahip oluyorlar. Uygulama çok basit, siteye üye olup 
kendi boydan fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ardından beğendiğiniz ürünleri 
seçmeniz yeterli. Uygulama, kıyafetleri sizin fotoğrafınızın üstünde konumlandırarak dijital ayna vasfı görüyor. GAP'in kullandığı bu dijital ayna uygulaması Warby Parker'ın web sitesinde de karşımıza çıkarken, bir benzerini 
ise Amazon ev dekorasyonu için geliştirdi. ARView adı verilen bu uygulama 
kapsamında, dekore etmek istediğiniz alanın fotoğrafını çekerek IKEA'daki 
2000'den fazla ürünü gerçek boyutlarıyla o alanda deneme şansı bulacaksınız. Önümüzdeki günlerde lanse edilmesi planlanan bu uygulamanın yakın 
zamanda Houzz ve Wayfair internet sitelerinde de yer alması bekleniyor. 


SANAL DEFİLEYE DAVETLİSİNİZ 

Artırılmış gerçeklik en çok kozmetik firmalarının dikkatini çekiyor. Hepimizin bildiği gibi online kozmetik ürünü satmak oldukça zor. Özellikle fondöten gibi cilt tonu göz önünde bulundurularak alınması gereken ürünleri. Bu 
teknoloji sayesinde artık akıllı telefonlarımızda her ürünü kendi cildimizde 
deneme şansına da sahip oluyoruz. Örneğin L'Or&al Paris'in geliştirdiği 
Makeup Genius uygulamasıyla markanın bünyesindeki tüm ürünleri kendi 
yüzünüzde test edebiliyorsunuz. Bu uygulama, lanse edildiği günden bu 
yana 20 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Sephora, Charlotte Tilbury ve 
Estöe Lauder'ın üç boyutlu artırılmış gerçeklik sunan uygulamaları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde ise hiç şüphesiz bu uygulamaların sayısı hızlı bir 
şekilde artıyor olacak. Bir yandan sanal gerçekliğin de moda ve kozmetik 
dünyasının farklı alanlarında karşımızda çıktığı gibi. 

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir diğer terim olan sanal gerçeklik 
(VR) birçoğumuzun artırılmış gerçeklikten daha aşina olduğu bir teknoloji. 
Üç boyutlu sinemalarla hayatımıza giren ve Google Glass ile gelişim sürecine 
devam eden teknoloji, bir gözlük aracılığıyla bizi izlediğimiz dünyanın içine 
dahil ediyor. Moda dünyasının oldukça hoşuna giden bu teknoloji sayesinde 
son zamanlarda alıştığımızdan daha farklı defilelere ve kampanya filmlerine 
denk gelmeye başladık. Markaların hikaye anlatma sürecine yaratıcı bir dokurnuş katan sanal gerçeklik, şu aralar dünyaca ünlü modaevlerinin radarında. 
Londra bazlı prodüksiyon firması Inition'ın Topshop için hazırladığı sanal 
defile son zamanların en yaratıcı projeleri arasında yer alıyor. YSL Beauty 
Mon Paris parfümünün, Dior ise Dior Prestige cilt bakım serisinin davetinde 
misafirlerini sanal bir dünyada ağırladı. The North Face, Philip Treacy, 7 For 
ALL Mankind ve Gucci de AR teknolojisini reklam filmlerine taşıyan markalar 
arasında. Yükselişe geçen bir pazarlama aracı olan sanal gerçekliğin, yanına 
artırılmış gerçekliği de alarak geleceğin moda dünyasını etkisi altına alması 
bekleniyor. Hazır daha başlangıç aşamasındayken, bu dünyanın içine girmek 
için en doğru zaman şimdi. 
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1. 360 derece makineyle çekilen 
Gucci Pre-Fall 2017 reklam filmi. 

2. Tiffany & Co'nun artırılmış gerçeklik ile hazırlanan uygulaması. 3. 
GAP'in devrim niteliğindeki dijital 
giyinme odası. 4. Moschino Cruise 
2018 defilesi üç boyutlu gözlüklerle 
izlendi. 5. L'Ordal Paris Makeup 
Genius uygulaması. 6. Charlotte 
Tilbury'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle çekilen reklam filminde Kate 
Moss başrolde. 7. Hood by Air'in üç 
boyutlu vitrin çalışması. 8. Gareth 
Pugh'un 2017-18 Sonbahar-Kış 
koleksiyonu için hazırladığı sanal 
gerçeklik deneyimi. 9. Burberry'nin 
sanatçı Henry Moore ile hazırladığı 
artırılmış gerçeklik uygulaması. 
10-13. Givenchy imzası taşıyan özel 
sanal gerçeklik gözlükleri. 14. 1996 
yapımı C/ueless filminin ses getiren 
Mis-Match bilgisayar programı. 
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LUKSUN 
DİJİTALLE 
IMİLİHANİ 


Lüks markalarda beyaz eldivenlerin hakimiyeti 

yerini online mecralarda anlatılan hikayelerin 

etkisine bırakırken, dijitalin karanlık yüzü lüks 
dünyasını hangi noktalarda tehdit ediyor? 


YAZI GÖKÇE ALGAN 
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Net-a-Porter gibi lüks perakende 
sitelerinde, farklı kategorilerde 
markalarla bir arada listelenen lüks 
markalar, kendilerini seçkinlik kültüne 
zıt bir pozisyonda bulabiliyorlar. 


Lüks markaların online mecralara yahut 
sosyal medyaya burun kıvırdığı, lüksün 
DNA'sında yer alan ayrıcalıklı hissettirme 
düsturunun azami görünürlükle özdeşleştirildiği günler bugün hatırlamakta zorlandığımız, uzak bir zamana aitmiş gibi. 
Morgan Stanley'in bir araştırma raporuna 
göre lüks çevrimiçi kanallar, 2020 yılına 
kadar yıllık ortalama yüzde 15'lik bir 
büyüme kaydedecek. 

Buna karşılık lüks markalar pazarının 
geneli, Bain-Altagamma'nın başka bir 
araştırmasına göre yıllık yüzde 2-3 büyümeye sahip. Dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı firmalarından McKinsey 
ise 2018 yılında, kadın lüks moda ürünlerinin dijital satışlarının 12 milyar dolarlık 
bir pazar payını bulacağını belirtiyor. 
Özellikle Millenial tabir edilen kuşağın 
lüks sektörünün birincil müşterileri haline 
gelmesiyle, ister istemez dijitalleşme sürecinde vites artıran lüks markaların bugün 
ayrıcalıklı kalmaya ve satış sürecinde tam 


kontrol sahibi olmaya dair çekincelerinde 
biraz daha rahatladıklarını söylemek 
mümkün. Ancak 90'ların tabiriyle “sanal 
alemin' tehlikeleri henüz son bulmuş değil. 
Business of Fashion'ın da Dijital Lüksün 
Karanlık Yüzü başlığıyla altını çizdiği bu 
riskler 3 ana madde altında toplanıyor. 

İlk olarak e-ticaret, markaların ürünleri 


üzerindeki kontrolü kaybetmelerine ola- 


nak sağlayan, kaygan bir zemin. 

Lüks dijital perakende sitelerinde, farklı 
kategorilerde markalarla bir arada listelenen lüks markalar, kendilerini yüzyılı deviren tekillik ve seçkinlik kültüne 
tamamen zıt bir pozisyonda bulabiliyorlar. Dahası ürünleri farklı satış sitelerinde, 
kimi zaman önerilen satış fiyatının altında 
etiketlerle sunulabiliyor. Dijital lüksün 
hâlâ niş olarak nitelendirildiği yıllarda 
üyelik sistemiyle çalışan çevrimiçi outlet 
siteleri, lüks markaların sezon satışlarına 
etki etmiyordu ama günümüzde online 
alışveriş toplumun tüm kesimleri için ana 
akım haline gelmiş durumda. 

Bir outlet cennetine ulaşmak için uzun 
ve meşakkatli yolculuklara çıkmak yerine 
cep telefonlarından birkaç dakika süren 
bir arama yapmak yeterliyken, öncelikle belli bir markanın etiketini taşıyan 


bir ürüne sahip olmak isteyen müşteriler sezon koleksiyonlarından uzaklaşarak bu indirimli ürünlere kolaylıkla 
yönelebiliyorlar. 

İkinci olarak lüks e-ticaret, sektörün 
uzun yıllardır koruduğu coğrafi fiyatlandırma politikasına da darbe vuruyor. 
Çin'de yer alan mağazalarında çok daha 
yüksek fiyatlarla satış yapan lüks markalar, bugün Çinli müşterilerin internet 
sitelerinde Avrupa ya da Amerika fiyatlarıyla alışveriş yapabilmeleri sayesinde bu 
bölgedeki çevrimdışı satış kanallarında 
zarara uğruyorlar. 

Son olarak internet, her alanda olduğu 
gibi lüks alanında da demokratik bir 
mecra. Fiziksel mağazalarına yaptığı 
dev yatırımlarla, 'lüksün tapınağı hissini kolaylıkla müşterilerine aşılayabilen dev markalar, internette çok daha 
küçük yatırımlarla hedef kitlesinin 
kalbine dokunan hikayeler yaratabilen yeni oyunculara karşı savunmasız. 
Rue Saint-Honor&'de kendisine komşu 
gelmesi ne mümkün markalar, dijital dünyada müşterilerinin aklını kolaylıkla çelebiliyor, online kanallarda ışıltılı kalmak ve 
arzu uyandırmak her geçen gün daha da 
zorlaşıyor. 
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DİJİTAL ÇAĞIN 
MODA MARKALARI 


(EA 


Başarılı bir moda markası inşa etmenin kuralları, içinde 
bulunduğumuz dijital çağda yeniden yazılıyor, kartlar 
bu defa daha demokratik bir biçimde dağıtılıyor. 


Başarılı bir moda markası kurmak için 
eskiden oyunun kuralları basit, hikayenin 
perde arkasında ise şişkin bir banka hesabı 
elzemdi. Yaratıcı olmak, sektörde görülmemişin peşinden gitmek, özgün bir tasarım 
diline hükmetmek zaten listenin olmazsa 
olmazları, değişmesi teklif dahi edilemez 
maddeleri. Sonrasında ise yerel ölçekte 
asgari düzeyde bir bilinirlik edinmek ve 
satış noktalarını çoğaltmak için markanın 
görünürlüğünü artırmak şart. Moda çekimlerinde yer almanın ya da ünlü isimlerin 


YAZI GÖKÇE ALGAN 


markanın imzasını taşıyan kıyafetlerle arz-ı 
endam etmesini sağlamanın yolu geçmişte 
çoğunlukla yüksek bütçelerden geçerdi. 
Dijital çağda ise bir markanın bırakın ülke 
sınırlarını, dünya çapında sesini duyurmasına saniyeler yetebiliyor; bir Instagram 
postu, yeniyetme bir tasarımcı markasının 
dünyanın en prestijli zincir mağazalarına 
giriş bileti haline gelebiliyor. 

Sektörün tabiri caizse kutsal kitabı sayılan Business of Fashion'ın “Bir moda 
markası kurmak” başlıklı paneline katılan 


isimlerden, markalara kültürel markalaşma ve pazarlama danışmanlığı veren 
Platform13'ün kurucusu Leila Fataar, tüm 
kuralların yeniden tanımlandığı günümüzde anahtar kelimelerin işbirliği yapmak ve yaratmak olduğunu belirtiyor: “Çok 
fazla insana ihtiyacınız yok, olağanüstü bir 
fotoğrafçı sizin için muhteşem işler çıkarabilir 
ve bu işler kuşkusuz paylaşılacaktır. Sektörün 
etkin, kanaat önderi isimleriyle işbirlikleri her 
zaman yapılıyordu, günümüzde bu alanda 
sağlanan demokratikleşme ise bahsedilen 


LOfficiel 


/ 


isimlere yaklaşma imtiyazının artık göz 
kamaştırıcı bütçelerle dev markalara mahsus tutulmaması oldu. Moda trendlerinin 
çok kısa bir süre içinde doğduğu, trendleri 
belirleyen bir zümreden ana akıma yayıldığı, tüketildiği ve posasının bir kenara 
fırlatıldığı dijital dünyada, mevzubahis 
zümrenin hep en yeninin, en keşfedilmemişin peşinden gitmesinden daha doğal ne 
olabilir ki? 

Son yılların yalnızca Türkiye'de değil, 
dünya çapında kendinden söz ettiren Türk 
markalarından Manu Atelier'yi hatırlayalım. Beste ve Merve Manastır kardeşlerin 
2014 yılında sessiz sedasız kurdukları 
markaları, daha birinci yaşını doldurma- 
dan Instagram fenomeni Eva Chen'in meşhur #EvaChenPose etiketli fotoğraflarının 


Sol sayfada: Bucket 
Bag'leriyle ünlenen 
Mansur Gavriel'in 

artık hazır giyim 
koleksiyonu da var. 
Üstte: Tıpkı Manu 
Atelier gibi, yükselişteki 
markalardan Pecca 
Designs'ın arkasında da 
iki kız kardeş var. 
Sağda: 2014 doğumlu 
Manu Atelier'yi şöhrete 
taşıyan mecra 
Instagram oldu. 
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birinde Manu Atelier çantasıyla görülmesiyle inanılmaz bir ivme yakaladı. İkili 
bir röportajlarında, imza modellerinden 
hediye gönderdikleri Eva'nın çantayı Instagram hesabında paylaşmasıyla inanılmaz 
bir taleple karşılaştıklarını, o zamanki tek 
satış noktaları olan Vakko'daki stokların 
çok kısa süre içinde tükendiğini ve başta 
Çin olmak üzere dünyanın farklı satış noktalarından e-postalar almaya başladıklarını 
belirtiyor. Bella Hadid'in ardından en son 
geçtiğimiz günlerde Sarah Jessica Parker'ın 
kolunda görülen, Selfridges'den Le Bon 
March&'ye dünya moda başkentlerinin en 
ihtişamlı mağazalarında kendine yer bulan 
Manu Atelier çantaların bu hızlı yükselişinde Instagram'ın domino etkisini yadsımak ise mümkün değil. 

Geçtiğimiz aylarda ilk hazır giyim koleksiyonunu sunan son yılların en başarılı 
markalarından Mansur Gavriel'in hikayesi 
de, 2013 yılında dünyaca ünlü blogger ve 
illüstratör Garance Dor&'nin markanın 
alametifarikası Bucket Bag modeline sevgisini dile getirmesiyle yepyeni bir yola saptı. 
Kısa sürede tüm satış noktalarında adına 
bekleme listeleri oluşan çanta, hem sektörün en çok takip edilen isimlerinin favorisi 
haline geldi, hem de marka başarılı bir 
sosyal medya yönetimiyle dünyasını takipçileriyle alışılmışın dışında bir görsel dille 
paylaşmaya başladı. Aynı zamanda Mansur 
Gavriel hayranı da olan Eva Chen, Instagram'da bir Mansur Gavriel postunu metrelerce öteden tanıyabileceğini belirtiyor. 
Markalara yalnızca yaratıcılıklarını kullanarak görsel kimliklerini birebir hedef kitleleriyle paylaşma olanağı tanıyan Instagram, 
böylelikle yeni tasarımcı markalarına fazla 
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doğum sancısı çekmeden seslerini duyurabilme, tasarımlarını satışa sunabilme fırsatı 
sunuyor. 

Çok küçük bir bütçeyle, iki kız kardeş tarafından kurulan ve özellikle mayolarıyla 
geçtiğimiz yaz dikkat çeken Pecca Designs, 
kişiye özel üretim felsefesiyle yavaş moda 
anlayışını benimsiyor. Her sipariş müşterinin ölçülerine göre üretildiğinden yalnızca 
kendi sitesinden satış yapan markanın 
müşterileriyle yegane buluşma kanalı ise 
Instagram. Markanın kurucularından 
Cemre Öğün, dijital çağda internet ve s0syal medya ağlarının sunduğu imkanlar 
sayesinde sıfırdan bir marka kurmanın ve 
bu markayı hedef kitleyle buluşturmanın 
ya da yurtdışına açılmanın artık çok daha 
kolay olduğunu söylüyor. Bu imkanlardan 
yararlanırken göz önünde bulundurulması 
gereken en önemli konu ise Öğün'e göre 
sunulan servisin kalitesi: “Dijital pazarda 
değerli bir marka oluşturmak için ürün standardından ödün vermemek ve hep bu çizginin 
üstünü hedeflemek başarıyı belirliyor.” 
Kıssadan hisse, dijital çağ ve sosyal medya, 
bir marka kurmayı, konumlandırmayı ve 
markayı büyütmeyi geçmişe nazaran çok 
daha kolaylaştırsa da, ufak bir krizi aynı 
anda kitlelere yayabilme, markalar için 
itibar yönetimini bir kabusa dönüştürebilme potansiyelini de içinde barındırıyor. 
Müşterilerin taleplerini dolaysız yoldan dile 
getirebildikleri, dahası seslerini yükseltmekten çekinmedikleri bu hassas zeminde 
hasar almadan basamakları çıkabilmenin 
yolu ise bir nevi köklere dönüş niteliğinde: 
Ürünün kendisinde ve gerek satış öncesi, 
gerekse satış sonrası destekte ödün verilmeyen üstün kalite düsturu. 


LOfficiel 


Barbie bebeklerden Boss hoparlöre, 
espresso makinesinden şapkaya, 
günümüzde onlarca farklı parçayı 
muhafaza etmek için kullanılan 
ikonik Louis Vuitton sandıkların 
Asniğres-sur-Seine'deki üretim 
sürecine dahil olduk. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


Seyahate çıkarken genellikle ne tarz valizleri kullanmayı tercih ediyorsunuz? İtiraf etmem gerekirse —çok uzun bir seyahat olmadığı 
sürece— ben mümkün olduğunca kolay taşınabilen ve kokpite alabileceğim modelleri tercih ediyorum. Önceden belirlenen kombinler, bir adet yedek parça, seyahat boyu kozmetik ürünleri ve tek bir 
çift ayakkabı yerleştirilmiş valizlerle seyahat etmenin keyfi apayrı. 
Özellikle de her geçen gün kalabalıklaşan havalimanlarında valiz 
bekleme süresinin giderek arttığını düşünürsek... Oysa bazı insanlar için seyahat etmek bir sanat. Tıpkı Downton Abbey'de günlerce 
hizmetkarlar tarafından hazırlanan sandıklar eşliğinde seyahat 
etmek gibi. Hayatımıza bu sanatı sokan kişi ise Louis Vuitton'un 
ta kendisi. 

Daha 16 yaşındayken ailesine maddi destek vermek için Fransa'nın 
Anchay kasabasından Paris'e kilometrelerce yürüyerek giden 
Louis Vuitton'un ilk işi, Rue Saint Honor&'deki M.Marechal'ın sandık atölyesindeydi. Küçük yaşta işin inceliklerini öğrenme şansına 
sahip olan Louis'nin kendi adına yaptığı ilk sandık ise 1858 tarihli 
olandı. Şu anda hâlâ modaevi tarafından 5 ile 40 bin dolar arasında 
satılan klasik seyahat sandığı yüzyılın klasiği olarak anılıyor. Onu 
özel yapan ise iç hacminin büyüklüğü, dönemin dairesel formdaki 
sandıklarının aksine üst ile alt kısmının da düz olması, sandığın 
ağırlığını azaltan özel su geçirmeyen kumaşı ve zekice yerleştirilmiş çekmeceleriydi. Bu özellikleri sayesinde o dönemde kabarık 
elbiseler giyen kadınların yanlarında daha çok kıyafet taşımalarını 
sağlamıştı. Kısa sürede Avrupa'dan Amerika'ya giden yolcu gemilerinin birinci sınıf kamaralarının vazgeçilmezi olmayı başarmıştı. 


Bu başarının ardından Louis, Charles Worth'un da referansını alarak Paris'teki mağazasında, “Kırılabilir objeler korunaklı bir şekilde 
muhafaza edilir. Moda parçaları sandıklama konusunda uzmanlık” 
sloganıyla kişiye özel sandık üretiminin yanı sıra farklı formlarda 
sandıklar da üretmeye başladı. Günümüzde de fenomen olan ikonik Damier deseni 1888 yılında, IV monogramı ise1897'de lanse 
edilmişti. 

Bir aile şirketi olarak bilinen markanın üretim ve tasarımının 
başına, Louis Vuitton'un ölümünün ardından oğlu Georges Vuitton geçti. Babasından tahtı devralan Georges'in ilk işlerinden biri, 
markanın ikonik LV monogram kanvasını yaratmak olmuştu. 1897 
yılında ilk kez W sandıklarda kullanılan bu monogram kısa sürede 
fenomenleşerek moda dünyasının en çok konuşulan desenlerinden 
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biri haline geldi. Bu logonun günümüzdeki versiyonu ise torun Patrick-Louis Vuitton'un imzasını taşıyor. Paris'teki atölyeyi yetersiz 
bularak modaevinin bugün tüm özel sandık üretimini gerçekleştirdiği Asnieres-sur-Seine'deki atölyenin temellerini atan da ta kendisi. Geçtiğimiz günlerde ziyaret etme şansına sahip olduğumuz 
atölye, Louis Vuitton ailesinin evinin tam yanında konumlanıyor. 
Paris'ten 30 dakika uzaklıkta, Seine Nehri yanında yer alan ve tarih 
boyunca Seurat ve Van Gogh gibi ressamlara ilham olan kasaba- 
daki atölye bugün yılda ortalama 2.200 adet tamamı el yapımı sandık üretimi gerçekleştiriyor. 


1800'lerde kıyafetlerin yanı sıra tenis raketi, şapka, gümüş takımlar, kolonya, saç fırçaları, şarap, hatta yatak bile taşımak için hazırlanan IV sandıklar günümüzde özel talepler doğrultusunda diş 


Bugün tüm Louis 
Vuitton sandıkların 
üretimi aileye 

ait evin yanında 
konumlanan atölyede 
gerçekleşiyor. Üretimi 
Paris'ten Asniğressur-Seine'e taşıyan 
isim ise torun Patrick- 
Louis Vuitton. 


s sas. . a. c - « 


pa 


Louis Vuitton, 
Asniğres-sur- 
Seine'deki 19. 
yüzyıla tarihlenen 
aile evinin kapılarını, 
2015 yılında 
markanın tarihini 
yansıtan özel 

bir müze olarak 
ziyaretçilere açtı. 
Modaevinin 
kurucusunun ve 
Louis Vuitton 
sandıkların 1858 
yılından günümüze 
uzanan yolculuğuna 
dair dikkat çekici 
parçalar, aynı 
zamanda arşivden 
çıkarılan pek çok 
tarihi obje 

La Galerie adı 
verilen ve iki 

kata yayılan bu 
sergi alanında 
meraklılarıyla 
buluşuyor. 
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fırçası, köpek eşyaları, viski ve puro takımları, iPod/iPad, Bose 
hoparlör, çam ağacı süslemeleri, oyuncak ayıcıklar, espresso 
makineleri, Barbie bebekler ve hatta bir bebeğin düşen süt dişlerini saklamak için bile hazırlanıyor. Şimdilerde Vuitton ailesinin 
beşinci nesil üyelerinden Patrick Vuitton tarafından yönetilen 
atölyede; müşteri hayalindeki kumaşı seçip, sandığı kullanma 
amacını ve içinde ne tip detaylar olmasını istediğini ilettikten 
sonra, Patrick'in hazırladığı çizimlerle başlayan üretim süreci 
ortalama 3 ay sürüyor. LV'nin klasik monogram deseninin yanı 
sıra toplam beş farklı desen seçeneğine sahip günümüz sandıklarının içinde kullanılan kumaşlarda ise sonsuz renk seçeneği 
bulunuyor. Atölyede gezerken özel sipariş üzerine hazırlanan, 
neon pembeden fıstık yeşiline farklı süet kumaşlara denk 
geldik. Belli dönemlerde hazırlanan kapsül koleksiyonlarda 
yer alan desenlerin de kullanıldığı sandıkların 1858 yılından 
günümüze uzanan yolculuğuna dair dikkat çekici parçalar yine 
buradaki La Galerie'de sergileniyor. 2015'te kapılarını açan ve 
700 metrekarelik bir alan üstüne kurulu olan müzede 100'den 
fazla sandık sergileniyor. Savorgnan de Brazza'dan Sharon 
Stone'a, Ernest Hemingway'den Kraliçe II. Elizabeth'e, Jeanne 
Lanvin'den Takashi Murakami'ye akla gelebilecek birçok isim 
için hazırlanan özel sandıkların yer aldığı sergide bir zamanlar 
seyahat etmenin ne kadar farklı koşullarda gerçekleştiğine şahit 
oluyorsunuz. Günümüzde evde eşya saklamak, sergilemek ya da 
çeyiz taşımak için veya dekoratif eşya olarak kullanılan bu ikonik sandıkların üretim süreci düşünüldüğünde, her biri aslında 
birer sanat eseri olarak kabul edilebilir. Bir heykel ya da mozaik 
süsleme gibi onlarca zanaatkar tarafından elde üretiliyor olmaları neden nesilden nesile miras kaldıklarını açıklamaya yetiyor. 


Atölye günümüzde 
yılda ortalama 2.200 
adet el yapımı sandık 
üretimi gerçekleştiriyor 
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BÜYULU 
BAHÇE 


1921 yılında deri zanaatkarı Guccio 
Gucci tarafından kurulan kült 
marka, yeni kompleksini doğduğu 
şehir olan Floransa'da açtı. 


YAZI EZGİ ŞUEKİCİ 


e DYE 


Üstte ve sağ sayfada: Gucci 
Müzesi'nin bulunduğu Palazzo 
della Mercanzia'da kapılarını açan 
Gucci Garden butiğinden detaylar. 
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Birkaç sene önce Gucci ile anlaşan ve henüz çiçeği burnundayken moda camiasında büyük merak uyandıran 
Alessandro Michele, yapmış olduğu devrimsel değişikliklerle Gucci'ye kısa sürede bambaşka bir soluk kazandırdı. İtalyan ve Fransız sahipli moda devi Gucci'nin ise 
dümenitamamen ona bırakması elbette tesadüf değildi. 
Zira Michele, alışılmışın dışındaki yorumları ve gizemli 
tavırlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan, cesur ve yenilik 
yanlısı bir tasarımcı. 

Moda camiasındaki yüksek rütbeli koltuğunu sonuna 
kadar hak ettiğini eşsiz tasarımlarıyla kanıtlayan Michele, son olarak koleksiyonlarındaki özgün ruhu Gucci 
Garden isimli yeni komplekse taşıdı. İtalya'nın Floransa 
kentinde bulunan konvansiyonel Gucci Müzesi'ni yeniden tasarlayan ve mekana farklı bir konsept kazandıran Michele, böylelikle Gucci adına yeni bir dönemin de 
kapılarını aralamış oldu. 

9 Ocak'ta, Palazzo della Mercanzia'da özel bir parti ile 
kapılarını açan Gucci Garden, ismini doğanın ilham 
veren tabiatından alıyor. Alessandro Michele ise verdiği 
birröportajda, metaforik anlamlar yüklediği bu cazibeli 
mekan için, “Daimi bir başlangıç ve sürekli bir döngü” 
yorumunda bulunuyor. Gucci Garden'ı, markanın gelişen estetiğini ve felsefesini yansıtacak şekilde dizayn 
eden Alessandro Michele, canlı, işbirlikçi ve yaratıcı bir 
mekanı modaseverlerle buluşturuyor. Yenilenme ile yalnızca tarihi eser koleksiyonlarının sergilendiği bir yer 
olmaktan çıkan ve cazibeli bir alan haline gelen yeni 
adıyla Gucci Garden, misafirlerine modaevinin hikayesini anlatacak. 

Gucci'nin bu yeni oluşumunda; moda, sanat ve yemek 
bir arada bulunuyor. Michelin yıldızlı şef Massimo Bottura önderliğinde açılan, dünyanın en iyi 50 restoranı 
arasındaki Osteria Francescana Gucci Garden'ın cazibesini artırırken, giysilerin, aksesuarların, sanat eserlerinin 
ve video enstalasyonlarının bulunduğu Gucci Garden 
Galleria ise misafirlerine, dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamayacakları Gucci tasarımlarına erişme imkanını 
sunuyor. Plaza'nın birinci ve ikinci katında bulunan 
Gucci Garden Galleria'yı organize etmek için Universitâ luav di Venezia'da Moda Tasarımı ve Multimedya 
Sanatları programında yüksek lisans eğitimi alan, küratör ve eleştirmen Maria Luisa Frisa ile çalışan Alessandro 
Michele, Gucci Garden'ın alışılagelmiş müze anlayışının 
ötesinde bir yer olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca, Gucci 
Garden'ın zemin katında, brokar eteklerin, ayakkabıların ve markanın ikonik çantalarının satıldığı çarşı benzeri bir perakende alanı da bulunuyor. Yalnızca Gucci 
Garden için özel olarak tasarlanmış bu ürünleri Gucci 
mağazalarında bulmak ise mümkün değil. 

Kültür, sanat ve tarih alanında kendisini ispatlamış bir 
şehir olan Floransa'ya saygı duruşunda bulunan büyüleyici Gucci Bahçesi, markanın ihtişamlı tarihine de 
gönderme yapıyor. Haftanın yedi günü açık olan Gucci 
Garden Galleria'nın 8 Euro değerindeki bilet fiyatının 
yarısı ise Floransa şehrindeki restorasyon projelerine 
destek olmak için bağışlanacak. 
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Modaevinin yeni 
kompleksinde özel bir 
sinema salonu (sol üstte) 
ve dünyanın en iyi 50 
restoranı arasındaki Osteria 
Francescana da (üstte) 

yer alıyor. 


Alessandro 
Michele için 
Gucci Garden; 
“Daimi bir 
başlangıç ve 
sürekli bir 
döngü. 
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ÖKDELENLE 


Aztek ve Mısırlılar'ın tarihe damga vuran antik yapıtları, 
Les Benjamins'in Pitti Uomo kapsamında tanıttığı 
2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonuna ilham kaynağı oldu. 


İstanbul için kullanılan en klişe tabirlerden 
biridir; “Doğu ile Batı'nın kesişme noktası.” 
Ama ne kadar klişe olursa olsun, yaşadığımız 
şehrin kaçınılmaz gerçeğidir konumu. Her 
zaman iki kültürün çatışmasından besleniriz. 
Tıpkı 2011 yılında kurulan Les Benjamins 
markası gibi. Doğu kültürünün oryantalist duruşunu modern parçalara uyarlayan 
marka bugün uluslararası platformda sokak 
modasının yükselen yıldızlarından. Tekstilci 
bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın'ın 
tişörtlere olan tutkusuyla hayata geçen Les 
Benjamins, kadın ve erkek giyim koleksiyonlarıyla dünyanın farklı noktalarında sokakları hakimiyeti altına alıyor. Başarısını ise 
arkasındaki araştırmacı ruha borçlu. 


İdeal kent sembolleri 

Farklı şehirleri, kültürleri, gelenekleri ve 
müzik türlerini araştırarak kendini besleyen Bünyamin Aydın ile sohbet ettiğinizde, 
genç yaşına rağmen derin bir bilgi dağarcığına sahip olduğunu fark edebilirsiniz. 
Kendini sokak modasına ve bu yaşam kültürüne adamış olan Bünyamin'in örnek aldığı 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


isimler, Ihomas Edison, Martin Luther 
King, Muhammed Ali, Steve Jobs ve Elon 
Musk gibi kendi alanında devrim niteliğinde işlere imza atmış isimler. Zaten bu 
isimlerden bahsetmeye başladığı an yaptığı işe kendini adadığını anlıyorsunuz. 
Altı yıl gibi kısa bir sürede Nike, Apple 
ve Alpha Industries ile işbirliğine girip, 
Robert Downey Jr, Miley Cyrus, Rita Ora, 
Cara Delevingne gibi yıldızları müşteri 
portföyüne eklemesi de bu adanmışlığın- 
dan. Üstelik kendisi daha yolun başında 
olduğunu dile getiriyor. Markasına dair 
gelecek planları oldukça etkileyici. Hatta 
bir kısmını hayata geçirmek için kolları 
sıvamış bile. Akaretler'de hazırlıklarını 
tamamlamak üzere olduğu yepyeni bir 
mağaza, Puma ile ortak hazırladığı özel 
bir kapsül koleksiyon (satış tarihi 2019) 
ve en önemlisi L'Officiel Türkiye'nin de 
katılma şansına sahip olduğu Pitti Uomo 
sunumu... 

Tüm dünyadan özel davetli olarak 
seçilen iki markadan biri olan Les 
Benjamins, 2018-19 Sonbahar-Kış 


koleksiyonunu Floransa'da, Pitti Uomo 
kapsamında şehrin en ikonik adreslerinden Teatro Niccolini di Firenze'de tanıttı. 
20 kadın ve 40 erkek look'undan oluşan 
Ancient Skyscraperkoleksiyonu,ilhamınıantik 
gökdelenlerin güçlü çağrışımlarından alıyor. 
Tasarımlarda, geometrik, cesur ve minimal 
stillerde tarihi mimariler ideal kent sembolleri olarak ele alınmış. Aztekler'in Meksika ve Orta Amerika'daki Mezoamerikan 
piramitleri ve Mısır'daki Gize ve Keops gibi 
devasa törensel yapılara saygı duruşunda 
bulunan sokak giyimi tasarımları, muhteşem ve nefes kesici ufukları kucaklıyor. 
Antik ve modern unsurların buluştuğu 
grafik baskılar, reflektif desenler ve detaylarda yeni denemeler lureks gibi kumaşlara 
uygulanarak şehir siluetlerine odaklanılmış. 
Renk skalasında ise antik şehrin siluetine 
gizem ve mizah katmak adına siyah, beyaz, 
lacivert, indigo ve gri tonları ön planda. Bu 
koleksiyonla bir sokak giyimi markası olma- 
nın ötesine geçen Les Benjamins, dünyaya 
bakış açımıza farklı yorumlar getiren kültürel etkileri güçlü bir şekilde temsil ediyor. 


Pitti Uomo'ya özel davetli olarak katılan Les Benjamins, toplam 60 look'dan oluşan ve ilhamını görkemli antik yapılardan alan Ancient Skyscraper isimli 
2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Floransa'nın ikonik adreslerinden Teatro Niccolini di Firenze'de tanıttı. 
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Geçtiğimiz yıl hamile olduğu için 
Victoria's Secret defilesinde yer 
alamayan Candice Swanepoel, bu sene 
Şanghay'da gerçekleşen şovda adeta 
bunun acısını çıkardı. Kendisi hakkında 
merak edilenler ise röportajımızda saklı. 
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Bir senelik aranın ardından tekrar VS podyumundaolmak nasıl bir histi? 

“Çok heyecanlıydım. Bu podyumda olma hissini her 
zaman çok seviyorum. İnanılmaz bir adrenalin yaşıyorsunuz, çok spesifik bir his bu. Aslında tam olarak nasıl 
hissettiğimi biliyorum ama tarifi mümkün değil. Bu sene 
de bir yıl aranın ardından yeniden yürüyeceğim için çok 
heyecanlı ve mutluydum.” 

Şovdakien unutulmaz seneniz? 

“Her yıl birbirinden çok farklı, hepsinde unutulmaz anlar 
yaşıyoruz. Benim için sanırım en unutulmazlardan biri 
Fantasy Bra ile şovun açılışını yaptığım seneydi. Hem şovu 
başlatmış hem de o inanılmaz fantezi sütyeni giyme şansını yakalamıştım. Kesinlikle unutulmaz bir andı.” 

Peki, sizin için en özel şov hangisiydi? 

“İlk şovum kesinlikle en özeli!” 

Podyumda olmadığınız bu bir seneyi nasıl 
geçirdiniz? 

“Oğlumla olabildiğince çok vakit geçirdim. Benim için 
çok mutlu geçti. Her şeyi dengede tutmaya çalıştığım 
yoğun bir yıl oldu.” 

Defile ve çekimlerden önce cildinizin bu kadar 
kusursuz olmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

“En önemli iki şeyin uyku ve nem olduğuna inanıyorum. 
Olabildiğince düzenli ve çok uyumaya çalışıyorum. Bol 
bol su içiyorum ve Biotherm Aguasource Mask kullanıyorum. Sık sık uzun yolculuklar yapmak zorunda 
kalıyorum. Bu sebeple ihtiyacım olan nemi bunun 
gibi maskelerden karşılamaya çalışıyorum. En önemli 
şeylerden biri de güneşi direkt olarak cildime temas 
ettirmemek. Her zaman yüksek koruma faktörlü güneş 
kremleri kullanıyorum.” 

Çantanızdan ayırmadığınız olmazsa olmaz 3 
güzellik ürünü? 

“Çekimlerde ve defilede cildimin parlamaması için mutlaka pudra bulunduruyorum. Özel hayatımda doğal bir 
görünümü seviyorum. Bunun için pembemsi tonlarda 
rujlar kullanmayı tercih ediyorum. Tabii, bir de rimel 
olmazsa olmaz bence.” 

Podyumda yürüyüş ve poz verme konusunda 
özel bir sırrınız var mı? 

“Sanırım bu işi çok uzun zamandır yaptığım için bu 
konu üzerine çok düşünmüyorum. İçimden geldiği gibi 
davranıyorum. Tabii, giydiğim kıyafete göre yürüyüşüm 
ve pozum da şekilleniyor. Nasıl bir teması olduğunun 
önemi çok büyük. O kıyafete kişilik ve karakter katmaya 
çalışıyorum. Bu, podyumda taşıdığınız kıyafetin görünüm ve algısını da etkiliyor.” 

Tüm sene boyunca nasıl fit kalıyor, fiziğinizi 
nasıl koruyorsunuz? 

“Beslenme ve egzersiz çok uzun zamandır hayatımın bir 
parçası. Bir denge oturtmak ve onu korumak en önemli 
şey. Eğer bunu başarırsanız belli dönemlerde farklı bir 
rutine girmek zorunda kalmazsınız. Hiçbir zaman ekstrem antremanlar ya da katı diyetler uygulamıyorum. 
İyi beslenmek, egzersiz yapmak, bol su içmek ve yeterli 
uyku uyumak bence ideal bir hayat tarzı.” 


Yazı Dilruba Karaköse 


— İİ Sn mü erim 


DOĞAL SEÇİLİM 


Hayranlık uyandırmak için doğal güzelliklerinden ve yeteneklerinden 
ötesine ihtiyaç duymayanlara methiye... 


Repossi” 


VAN CLEEF & ARPELS 


Soldan sağa: Pırlantalı platin Snowflake bilezik. Pırlantalı beyaz altın Olympia bilezik. Safir ve pırlantalı beyaz altın Bubble Sapphire 
yüzük. Sağ sayfada: Pırlantalı beyaz altın Zip Antigue Twirl kolye. Pırlantalı beyaz altın ve platin On horseback saat. 
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Olağan kutlama : 
Onlara yakıştırılan tüm olaganüstü sıfatları, yöneltilen 
tüm övgüleri, yüklenen tüm anlamları unutun. Yüksek 


mücevherat ve saatçilik dünyasında doğal güzellikleri 
ve işçilikleri ile övgüyü hak edenleri kutluyoruz: 


FOTOĞRAF EMMA HARTVIG MÜCEVHER SEÇİMİ EMILY MINCHELLA MODA EDİTÖRÜ VANESSA BELLUGEON 


BUCCELLATI 


Pırlantalı beyaz ve sarı altın küpeler. Yakut ve pırlantalı beyaz ve sarı altın bileklik. Sol sayfada: Pırlantalı beyaz ve sarı altın kalın bileklik. 
Pırlantalı sarı ve beyaz altın bileklik, Opera koleksiyonundan. 
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CHOPARD 


Pırlantalı beyaz altın Haute Joaillerie kolye. Pırlantalı beyaz altın Precious Chopard yüzük. 2 adet zümrüt ve pırlantalı beyaz altın ve 
titanyum Haute Joaillerie küpeler. Pırlantalı beyaz altın kasalı ve kanvas kayışlı LLU.C XP otomatik saat. 


POMELLATO 


Pembe kuvars ve pırlantalı pembe altın Ritratto yüzük. Kahverengi pırlantalı pembe altın Tango kolye. Pembe altın Tango bilezik. 
Sağ sayfada: Mavi topaz ve pırlantalı pembe altın Ritratto yüzük. Pembe altın Iconica bilezik ve yüzük. 


DAMIANI 


Soldan sağa: Pırlantalı beyaz altın Masterpiece Belle Epogue kolye. Pırlantalı beyaz altın Gomitolo yüzük. Safir ve pırlantalı beyaz altın 
Masterpiece Mimosa küpeler. Safir ve pırlantalı beyaz altın Masterpiece Mimosa yüzük. Safir ve pırlantalı beyaz altın Belle Epogue bilezik. 


Pırlantalı beyaz altın Masterpiece Notte di San Lorenzo kolye. 
Sağ sayfada: Safir ve pırlantalı beyaz altın Belle Epogue kolye. Safir ve pırlantalı beyaz altın Masterpiece Mimosa yüzük. Safir ve pırlantalı 


beyaz altın Masterpiece Mimosa kolye. 


DE BEERS 


Soldan sağa: Pırlantalı beyaz altın Mosaic Haute Joaillerie kolye. Pırlantalı beyaz altın Phenomena Frost Haute Joaillerie küpeler. Pırlantalı 
beyaz altın Phenomena Sirocco Haute Joaillerie yüzük. Sağ sayfada: Pırlantalı beyaz altın Phenomena Sirocco Haute Joaillerie yüzük. 
Pırlantalı beyaz altın Phenomena Glacier 7 Lines Haute Joaillerie bilezik. 
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CHANEL JOATILLERTE 


Soldan sağa: Kültür incisi ve pırlantalı beyaz altın Lion Imperial küpeler. Pırlantalı beyaz altın Signature duo kolye. Kültür incisi ve 
pırlantalı beyaz altın Lion Protector küpeler. Pırlantalı beyaz altın Plume kolye. Oniks ve pırlantalı beyaz altın Roaring Lion bilezik. 


Kıyafetler, ilk sayfadan 
itibaren: Max Mara, 
Sportmax ve Bottega 
Veneta; Kochg; Ralph 
Lauren ve Max Mara; 
3.1 Phillip Lim, Esteban 
Cortâzar, Ermanno 
Scervino ve Ralph 
Lauren; Gucci; Celine, 
Atlantigue Ascoli ve 
Stella McCartney; 
Valentino ve Lanvin; 
Dior ve Ralph Lauren; 
Chanel; Celine ve Louis 
Vuitton 


Model: Marilhea Peillard, 
Carolin Sunderhauf ve 
Marie-Louise Wedel 

© Elite Models 

Set tasarımı: Eleonora Succi 
Makyaj: Sergio Corvacho 
Saç: Stöphane Bodin 
Fotoğraf asistanı: 
Bertrand Jeannot 

Moda editörü asistanı: 
Daisy Oldfield 


LOUIS VUTITTON 


Tsavorit garnet, ay taşı ve pırlantalı beyaz altın küpeler ve yüzük, Blossom koleksiyonundan. 
Sol sayfada: Kolombiya zümrütü ve pırlantalı beyaz altın kolye, Conguest koleksiyonundan. 
Sedef, beyaz lake ve pırlantalı beyaz altın guartz saat, Blossom koleksiyonundan. 
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Ametlist taşlı ve pırlantalı beyaz 
altın Serpent Bohöme yüzük, 
Boucheron 


Ametist taşlı ve pırlantalı 18 ayar 
pembe altın yüzük, 
Bulgari 


Ametist taşlı beyaz altın 
Blueberry Daiguiri yüzük, 
Piaget 


ULLIRA 
VIOLKT 


Pantone tarafından 
2018'in rengi olarak 
belirlenen ultra 
violet, değerli 
ametist ile mücevher 
tasarımlarında 
yerini buluyor. 


Ametist taşlı pembe altın 
Ritratto yüzük, 
Pomellato 


Ametist taşlı pembe altın Rose Dior 
Pre Catelan yüzük, 
Dior yoaillerie 


Ametist taşlı ve pırlantalı 
beyaz altın yüzük, 
Stephen Webster 


Ametist, pırlanta, zümrüt ve safir 
taşlı beyaz altın yüzük, 
De Grisogono 


Ametist taşlı pembe altın 
Imperiale yüzük, 
Chopard 
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Pırlantalı çelik kasalı ve seramik 
kayışlı J12 saat, 
Chanel 


Pırlantalı lake kadranlı ve saten 
kayışlı Baignoire Mmterdit saat, 
Cartier 


Mücevher 


Pırlantalı çelik kasalı ve seramik 
kayışlı Dior VII Grand Ball Reselle saat, 
Dior 


SAF 
BLYAZ 


Beyazın minimalist 
duruşu 2018'de yüksek 
saatçilik dünyasını 
etkisi altına alarak, 
en yeni modelleri 
maksimum zarafetle 
buluşturuyor. 


Pırlantalı çelik kasalı ve deri kayışlı 
Happy Snowflakes saat, 
Chopard 


Pırlantalı çelik kasalı ve saten kayışlı 
Tiffany Cocktail saat, 
Tiffany& Co. 
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Pırlantalı çelik kasalı ve deri kayışlı 
Millenary saat, 
Audemars Piguet 


Lake kadranlı, pırlantalı seramik 
kasa ve kayışlı Serpenti Spiga saat, 
Bulgari 


Pırlantalı çelik kasalı ve kauçuk 
kayışlı Big Bang saat, 
Hublot 
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NOSTALJİK 
KUTLAMA 


IWC Schaffhausen 150. yılı şerefine ilk kez 1884 yılında ürettiği 
Pallweber cep saatini dijitalleştirerek günümüze uyarlıyor. 


Geçmişin nostaljik ruju günümüz teknolojisiyle bir araya geliyor. IWC Schaf- 


fhausen, ilk kez 1884 yılında üretmeye 


başladığı Pallweber cep saatlerini mar- 


kanın 150. yılı şerefine dijitalleştiriyor. 
Yıldönümü şerefine hazırlanan Jubilee 


koleksiyonunun çok özel bir parçası olarak, Cenevre'de gerçekleşen yüksek saat- 


çilik fuarı Salon International de la Haute 
Horlogerie kapsamında tanıtılan yeni 


IWC Tribute to Pallweber Edition geleneksel aksesuarları sevenlerin kalbini kazan- 


makta zorlanmayacak. 


Sadece 50 adet üretilen IWC Tribute to 
Pallweber Edition 150 Years'ı özel yapan 
en önemli şey ise 1890'da üretimine son 
verilen tarihi Pallweber cep saatinden bu 
yana, markanın 21. yüzyılda ürettiği ilk 
cep saati olması. Dijital saat ve dakika 
göstergesi barındıran ve 18 ayar kırmızı 
altın kasaya yerleştirilen saat, yine 18 
ayar kırmızı altın zincirle takılıyor. Özel 
olarak tasarlanmış beyaz kadranı, beyaz 
gösterge diskleri ve mavileştirilmiş küçük 
saniye koluyla son derece çarpıcı bir görünüme sahip olan bu cep saati, markanın 


kurucusu, Amerikalı saat yapımcısı F. A. 
Jones'a ithafen hazırlandı. Jones'un saat 
tasarımlarında kullandığı Hours ve Minutes ibareleri şimdi dijital göstergelerdeki 
pencerelerde yer alıyor. Tribute to Pallweber Edition 150 Years'ın bir diğer dikkat 
çekici özelliği de kapağında yer alan iki 
pencere. Bu pencereler sayesinde saat 
kapalıyken bile zamanı okumak mümkün. 60 saatlik yüksek güç rezervine 
sahip olan saat ile günümüzün teknolojisinden uzaklaşmadan nostaljik bir ruha 
bürünebilirsiniz. 
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SEÇ, KARİŞİİR 


Kişiselleştirme trendi Bulgari'yi de etkisi altına aldı. İkonik Serpenti 
saat serisi yepyeni bir uygulama ile Mayıs ayından itibaren 
512 farklı kombinasyonla özelleştirilebilecek. Bu yeni hizmeti 
Bulgari İtalya Yönetim Müdürü Tiziana Cuscunâ anlatıyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


En güzel aşk hikayeleri, zamana direnen ve sürekli yeniden keşfedilenlerdir. Üstelik bu kural hayatın her alanında geçerlidir. 
İçinde bulunduğun koşullara ayak uydurup değişimi kabul ettiğin sürece hayatta kalırsın. Özellikle dijital dünyanın hayatımızı 
etkisi altına almaya başladığı bugünlerde, reddetmek yerine 
kabullenmek başarıya giden yolda en önemli şartlardan biri olarak kabul ediliyor. Tabii ki seni özel ve farklı yapan özelliklerinden ödün vermeden... Hayvan krallığında da yılan böyle davranır. 
Sonsuz yenilenme sembolü olan yılan, sürekli eski derisini atar 
ve Serpenti gibi yenisine bürünür. 

Yılan figürünü sayısız biçimde yorumladıktan sonra, sürekli 
altın işçiliği ile lüks mücevhercilik arasındaki kavşakta yer alan 
Bulgari, şimdi alışılmış evreninin ötesine geçerek ve daima genç 
kalan Serpenti'yi yeni bir ifade alanına taşıyarak çok renkli egzotik derilerden üretilen, çift sarmallı kayışlarla ikonik modellere 
yeni özellikler getiriyor. Üstelik müşterilerine ortalama 300 farklı 
kombinasyonla özelleştirme hizmeti sunarak. Markanın seçili 
butiklerinde yer alan bu hizmet özel bir uygulamayla gerçekleşiyor. Bulgari'nin dijital dönüşüm süreci kapsamında geliştirilen 
tablet uygulamasıyla müşteriler kasa, kadran, taş stili ve hatta 
kayışları seçerek, Serpenti saatini gerçek anlamda 'yaratabiliyor. Türkiye'de de uygulanan bu hizmeti Bulgari İtalya Yönetim 
Müdürü Tiziana Cuscunâ'dan dinliyoruz. 


Birçok lüks marka günümüzde genç nesillere hitap 
etmek için dijital dönüşüm sürecine girdi. Bulgarinin Serpenti saat serisi için geliştirdiği özelleştirme 
uygulaması da bu sürecin bir parçası gibi görünüyor. 
“Gelecek artık dijitalde. Bu hepimizin artık kabul etmesi gereken 
bir gerçek. Birçok lüks marka online satışa başladı bile. Biz henüz 
satış sürecine girmesek de, daha genç nesile hitap etmek adına 
dijital mecralarda çalışmalarımıza start verdik. Bunlardan ilki, 
sizin de bahsettiğiniz gibi Serpenti serisi için geliştirdiğimiz özel 
bir tablet uygulaması. Müşterilerimiz bu aplikasyon sayesinde 
satın alacakları saatleri kişiselleştirme imkanına sahip olacaklar. Bu, ikonik serimiz için çok büyük bir değişim, hatta evrim 
diyebiliriz.” 

Kişiselleştirme son zamanlarda moda dünyasının 
her alanında kendini gösteriyor. Sizce bunun özel bir 
nedeni var mı? 

“Hepimizin sürekli bahsettiği Milenyum kuşağı, kendilerine hazır olarak sunulan hiçbir şeyi satın almak istemiyor. 
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Düşüncelerini dile getirmekten çekinmeyen bu nesil, hayatın her 
alanında seçim hakkına sahip olmak istiyor. Bu arzuları da moda 
dünyasını etkisi altına almaya başladı. Markalar onlara satın alacakları tasarımlara kendi dokunuşlarını katma şansı veriyor. Biz 
de Bulgari olarak bu uygulama ile onlara bu şansı sunuyoruz. 
Üstelik yeni nesil sayesinde ortaya çıkan bu özelleştirme trendi 
artık her yaşın favorisi. Herkes, özellikle kullandığı lüks ürünlerin kendine özel olmasını istiyor.” 

Geliştirdiğiniz bu özelleştirme uygulamasından bahseder misiniz, süreç nasıl işliyor? 

“Uygulama farklı aşamalardan oluşuyor. İlk olarak pırlantalı ve 
pırlantasız olmak üzere pembe altın ya da çelik 27 mm'lik dört 
farklı kasa seçeneği arasından seçim yapıyorsunuz. Ardından 
menevişli ya da cilalı sedef kadran seçimine sıra geliyor. Kasa 
tasarım süreci tamamlandığında ise sıra farklı renklerdeki kayış 
seçimine geliyor. Serpenti'nin bu özelleştirme süreci için yeni bir 
deri de geliştirdik: Karung. Kayış seçenekleri arasında 6 renk 
dana derisi ve 5 renk karung derisi yer alıyor. Özelleştirme hizmeti, müşterinin arzusu üzerine kasa arkasına yapılan gravürle 
sona eriyor. Tüm bu seçeneklerle birlikte 312 farklı saat modeli 
yaratılabiliyor. Bir saatin hazırlık süreci de 3 ay sürüyor.” 

Bu seriyle birlikte satışa sunmaya başlayacağınız 
karung derisini özel yapan nedir? 

“Karung zehirsiz bir su yılanıdır. Bu deriyle hazırlanan kayışlar 
alıştığımızdan daha ince bir forma sahip. Ayrıca elastikiyeti de 
yüksek. Bu değerli, daha özgün ve daha özel deri, titiz bir tabaklama işleminden geçirildikten sonra keyifle takılan, yumuşak ve 
düzgün bir ürüne dönüşüyor. Canlı, ışıltılı ve kadran renkleriyle 
güzel bir uyum sağlayan tonlarda doğal pigmentlerle renklendirilen yüzey, daha sonra ince bir parlaklık veren cilayla geliştiriliyor.” 
Peki, özelleştirme sürecini beklemek istemeyenler 
içinmağazada hazır modellerde yer alacak mı? 
“Tabii ki. Mağazalarda farklı kombinasyonlarda Serpenti modelleri yer alacak. Ayrıca özelleştirme yaparken kayışları denemek 
isteyenler için de birçok seçili mağazada kayış seçenekleri 
bulunacak.” 
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Bulgari'deki dijital 
dönüşümün bir parçası olarak geliştirilen tablet uygulamasıyla kasa, kadran, 
taş ve kayış seçimiyle 
kendi Serpenti saatinizi 
yaratabiliyorsunuz. 


“Yeni nesil sayesinde 
ortaya çıkan 
özelleştirme trendi 
artık her yaşın favorisi” 
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Mücevher 
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İmparator Justinien ile Theodora'nın yüzyıla 
damga vuran büyük aşkı, Sevgililer Günü için 
Gilan mücevherlere ilham kaynağı oldu. 


Bizans'ın en güzel kraliçesi Theodora'nın 
hikayesini bilir misiniz? Girit'ten Konstantinapolis'e göç eden bir sirk ailesinin ortanca kızı olarak 500'lü yıllarda 
dünyaya gelen Theodora'nın çocukluğu 
pandomim sanatçılarıyla bir arada geçmişti. Onlardan dans etmeyi öğrenen 
genç kızın kısa sürede gelişen üstün dans 
kabiliyeti, kıvrak vücudu ve güzelliği 
şehirde kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. Kalbi ise daldan dala konardı. Ta 
ki Roma Kralı Justinien ile tanışana kadar. 
Kentin en ünlü dansçısı olarak çağrıldığı 
sarayda, imparatorun derin bir aşkla bağlandığı Theodora, müthiş aşk hikayesiyle 
tarihe damgasını vurdu. 

Cüretkar bir aşk hikayesinin kahramanı 
olan ve Bizans tarihinde muhteşem 


bir kraliçe niteliği kazanan Theodora, 
soylulardan gelen tüm muhalefete rağmen İmparator Justinien ile evlendi. 
Çağdaş Yunan tarihi uzmanlarından Fis- 
her, “Justinien bir eş arıyordu, bir elmas 
buldu” sözleriyle bu muhteşem kadının 
eşsiz karakterine gönderme yapıyor. Theodora'nın büyülü karakteri Justinien'e de 
güç veriyordu. Eşini yanına alarak Roma 
İmparatorluğu'nun en önemli restorasyon 
sürecine imza atan imparatorun Ayasofya 
Kilisesi'ni de eşi için yaptığı söylentiler arasında. Ve şimdi yüzyıla damgasını vuran 
bu aşk hikayesi dünya yıldızlarının tercihi 
Gilan ile yeniden gündeme geliyor. 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde büyük 
aşklarını sembolleştirmek isteyen sevgililer için her biri eşsiz tasarımlara 


sahip, Theodora adına özel bir koleksiyona imza atan Gilan'ın ilham kaynağı ise Ayasofya'nın eşsiz mimarisi. 
Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan kilisenin 
mimarisine, mozaiklerine ve tavan süslemelerine ait geometrik, sade detaylar, 
Gilan Mücevherevi'nin Theodora koleksiyonunda yer alan kolye, bileklik, küpe ve 
yüzükler ile günümüzün aşk hikayelerinde 
bir araya geliyor. 

Dünya tarihinde imparatoriçe, kraliçe, 
çariçe, sultan ve benzeri unvanlarla 
hüküm sürmüş kadınlar arasında; ne 
Iheodora'dan önce, ne de sonra, onun 
kadar kudretli bir imparatoriçe olmadığı 
gerçeği, koleksiyonda yer alan modellerin 
güçlü duruşuyla bir kez daha hafızalarda 
tazeleniyor. 
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TASARIM VE 
ESTETİK BİR ARADA 


Tüm estetik operasyonlarını bir sanat eseri titizliği ile yapan 
Op. Dr. Yakup Avşar, kendi mücevher markasını yarattı: Janadi. 


Üç boyutlu tasarlanan insan 
yüzünü değerli taşlarla buluşturarak ölümsüz birer esere 
dönüştüren Janadi, kişiye özel 
tasarımlarıyla fark yaratan bir 
marka. Markanın yaratıcısı ve 
aynı zamanda bir heykeltıraş 
olan Estetik Cerrah Op. Dr. Yakup 
Avşar, yaptığı estetik operasyonlarındaki hassasiyet ve titizliğini 
şimdi Janadi için kullanıyor. Hikayesini kendisinden dinleyelim. 


Estetik ve tasarımı birleştirme fikri nasıl ortaya 
çıktı? 

“Burun ameliyatlarında kullandığım mikro kesme, mikro törpüleme işlemini daha verimli 
uygulamak için öncesinde bir 
maket hazırlanması gerekiyor. 3D 
Print'e bu noktada başladım. Ama 
bana yeterli gelmeyince sistemi 
endoskopiyle bir araya getirdim. 
Aynı süreçte hem endoskopi hem 
mikro başlıklar üzerinde çalıştım. 
Üretim aşamasına gelince de, “Üretim kısmını kendim yapacağım” dedim ve üretimleri titanyum ile yapmaya başlayınca iş 
büyüdü. Bir atölye kurup, orada tasarım 
ve üretime başladım. Beş sene önce yurtdışında bir fuarda renkli printer sistemini 
gördüm ve bu işi bilgisayar ortamında 
heykeltıraşlığa dönüştürdüm. Tarama, bilgisayarda heykeltıraşlık ve renkli 3D Print 
sistemini bir araya getirdim ve bu şekilde 
sonuç ortaya çıktı.” 


Kişiye özel tasarımlarınızı hazırlamak ne kadar 
zamanınızı alıyor? 

“Janadi tasarımlarının serüveni, 
mücevhere dönüşmesi istenen 
yüzün farklı tekniklerle taranıp 
dijital ortama aktarılması ve 
yüzün ham halinin oluşturulması ile başlıyor. Bu aşamadan 
sonra asıl önemli olan yüzdeki 
çizgilerin, ifadeyi veren hatların 
duygusunu mücevhere aktarabilmek. Bu sayede mücevher, maddi değerinin yanı sıra 
manevi değer de kazanıp, bir 
sanat eserine dönüşüyor. Son 
olarak mücevher ustalarının 
dokunuşlarıyla süreç tamamlanıyor. Tüm bu süreç yaklaşık 2-3 
hafta sürüyor.” 
Tasarımlarınız için ilham 
kaynağınız ne oldu? 

“Benim bu konudaki ilham kaynağım heykeli maskeye ve maskeyi de mücevhere dönüştürme 
fikri oldu. Her tasarım kişiye özel 
olarak hazırlanıyor. Kişi ister kendi maskesinin, isterse sevdiklerinin maskeleri- 
nin mücevhere taşınmasını istiyor. Yani 
aslında tasarımlarımın ilham kaynağı bu 
mücevherlere sahip olmak isteyen kişilerin hikayeleri oluyor. Bu arada yüzük, 
kolye, küpe, bilezik, broş, kol düğmesi 
gibi ürün grupları, tercih edilen renkte 
altından veya yine sizin seçeceğiniz pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlarla 
hazırlanabiliyor.” 
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15 - 25 Şubat / February 2018 
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GÜZELLİK 


w bi yk N 
YOLCULUK ZAMANİ 


Şehrin stresinden, kışın rehavetinden uzaklaşmak için 
parfümlerin iham veren dünyasına giriş yapıyoruz. 


CHANEL 


yı 
Paris'in romantik ve baştan çıkarıcı 
etkisini hissetmek hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Naif ve yumuşak kokularıyla 


iliklerinize kadar aşkı hissettirecek bu 
parfümleri teninizde denemeye hazır olun. 


Dior, Miss Dior, 50 ml EDP, 419 TL 
Chanel, Chance, 100 ml Eau Tendre, 535 TL 
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SEHRİN 
KOKUSU 


Kimi özgür, kimi iflah olmaz bir 
romantik... Duyuları harekete 
geçiren kokularıyla unutulmaz 
şehirlerden izler taşıyan bu 
parfümlere yeşil ışık yakın. 


HAZIRLAYAN NİLAY YALÇINKAYA 
FOTOĞRAF SERDEN SALMAN 


Jö Maxow&e 


Dasu Avnew 
& Örmenn Lav 


Gacosr İriş 


Özgür ruh ( 88 
© 

Dünyanın en kalabalık ve kozmopolit 

şehirlerinden New York'un özgür, 

karmaşık ve karşı konulmaz çekiciliğinin 

hissi bu şişelerde yeniden hayat buluyor. 

Tom Ford, Black Orchid, 50 ml EDT, 435 TL 

Narciso Rodriguez, Narciso, 50 ml EDP, 421TL 


Jo Malone, Dark Amber & Ginger Lily, 50 ml 
Cologne Intense, 395 TL 


Güzellik 


NARCISO 
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BVLOAPI 


ği 


şan, şöhr 
yansıtan bu göz alıcı şişelerin ortak özelliği, içlerinde 
feminenliği simgeleyen gül notaları saklamaları. 


Bulgari, Rose Goldea, 50 ml EDP, 523 TL 
Jean Paul Gaultier, Classigue, 50 ml EDP, 381 TL 


Güzellik 
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Zevk düşkünü 


Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı 
London Eye'ın heyecan ve merak 
uyandıran dünyasına giriş biletleri, 
hem ambalajları hem de kokularıyla 
eğlenceyi temsil eden bu iki parfüm 
şişesinde. 


Hermes, Twilly d*Herme&s, 50 ml EDP, 464 TL 
Diana Vreeland, Daringiy Different, 100 ml EDP, 530 TL 


DIANA VREELAND 


DARINGLY 
ÖLFFERENT 
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Sezonun öne çıkan kozmetik ürünleri arasında Şubat ayı favorilerimizi seçtik. 


MODERNİZE GENÇLİK 


“Dün bitti. Yarın ise çok geç. Şimdi tam zamanı.” 
Dior'un istediği her şeye istediği anda sahip 
olmak isteyen yeni nesli hedef alarak geliştirdiği ilk mix & match aktif yaşlanma geciktirici bakım serisi Capture Youth, modern 
zamanda cilt ihtiyaçlarının karşılanması 
hedefiyle hayata geçirildi. İçerdiği güçlü 


doğal içeriklerle farklı cilt ihtiyaçlarına hızlı 
ve pratik çözümler sunan serumlar arasından 
size uygun olanı seçerek hızlı yaşam temponuzda bakımınızı ihmal etmeyin. Serinin 
yüzü, günümüz modern kadınını temsil eden, 
rock stiliyle tanıdığımız Cara Delevingne. 


waw.dior.com 


AŞK HER HERDE 


Şubat ayının teması olan 
kalpler, kırmızılar ve 
pembeler, Kiko Milano'nun 
Sevgililer Günü'ne özel Lip 
Me Lots koleksiyonu ile kalp 
atışlarımızı hızlandırıyor. 
Özel tasarımlı ambalajları, 
sıcak renkleri ve kullanışlı 
ürünleriyle favorimiz oldu. 


wwwv.kikocosmetics.com.tr 


GECE İKSİRİ 


Tek bir damlasıyla 
gençlik vadeden yeni 
La Prairie Platinum 
Rare Cellular Night 
Elixir, içerdiği gelişmiş platin kompleksi 
ile yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. 


www.laprairieswitzerland.com 


Koku terapisi 


Vanilyalı, lavantalı, 
elmalı ve tarçınlı... 
Atelier Rebul'un rahatatıcı, enfes kokularıyla 
yaşam alanlarını daha 
keyifli hale getiren 
çubuklu oda parfümlerini mutlaka 
denemelisiniz. 


ww.atelierrebul.com 


İ 
RENK OYUNU 


Cildinizi kusursuz makyaja hazırlamak için Estde 
Lauder'ın ton düzenleyici 
ve kusur gizleyici özellikleri ile dikkat çeken yeni 
Double Wear Correcting 
Duo çift taraflı kapatıcısı 
ile tanışın. 


www.esteelauder.com.tr 


Güçlü PATENT 


Caudalie'nin patentini Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ile ortak çalışmaları sonucu aldığı 
Vinergy içeren Premier Cru The Serum'u 
takdimimizdir. 


tr.caudalie.com 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 
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GÜCÜN VE SAFLIĞIN 


m ti 


BİRLİKTELİĞİ 


Issey Miyake'nin güce ve saflığa vurgu yapan yeni 
parfümü LKau Majeure D'Issey, taze ve yeni bir 
imza koku arayışındakilere duyurulur. 


İlk defa paylaşımlı bir parfüm çıkaran Issey Miyake, feminen ve 


maskülen notaları bir arada sunarak çekici bir koku ortaya çıkardı. 


Zensin bir sembolik element olan su, Issey Miyake'nin ikon haline 
gelmiş kokuları için her zaman ilham kaynağıydı. 'Eau Majeure 
D"issey yaratılırken de suyun kadının duru güzelliğini, erkeğin ise 
gücünü temsil ettiği düşünüldü ve yine sudan ilham alındı. Üst 
notasında bergamot ve taze sreyfurt olan parfümün kalp notasında 
tuzlu deniz notası bulunuyor. Alt notaya ise kaşmir ile yumuşatılmış 


odunsu kokular hakim. Tüm bu taze ve odunsu notaların birleşiminden ortaya çekici ve gizemli bir koku çıkıyor. Girdiğiniz her ortamda 

arkanızda iz bırakacak olan bu parfüm, yaz aylarınızın vazgeçilmez 

olacak. Issey Miyake'nin şimdiye kadar çıkardığı parfümler, sivri 

köşeleri olan şişelerde sunuluyordu. Ancak marka bir yenilik daha 

yapıp, paylaşımlı parfümün şişesinde köşeleri yumuşatmış. Issey 

Miyake'nin hem paylaşımlı parfüm çıkarması hem de farklı şişe tasarımıyla yeniliğe gitmesi bizi heyecanlandırdı. 
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INGLOUT 


GÖZ BOYAMA 


Çekici bakışlar için ihtiyacınız olan en güçlü renkler ve tüm ürünler burada. 


1. Soft Smokey Shadow & Mascara Palette, far ve maskara paleti, Bobbi Brown, 185 TL 2. Au Naturel Nude, far paleti, Wet”'n Wild, 
39,99 TL 3. Bambi Eyes, eyeliner, Flormar, 16,99 TL 4. Lasting Precision, otomatik göz kalemi, Kiko Milano, 33,95 TL 5. Eye Duo Smoker, 
çift taraflı göz kalemi, Yves Saint Laurent, 130 TL 6. Spike Lash Mascara, Tom Ford, 195 TL 7. False Lash Mascara, M.A.C, 95 TL 
8. Italian Kiss, takma kirpik, Iinglot, 40 TL 9. Pure Color Eyeshadow Duo, far paleti, Est&e Lauder, 120 TL 10. Oeil Vinyle, eyeliner, 
Christian Louboutin, 305 TL 11. Color Tattoo, krem far, Maybelline, 21,99 TL 12. Diorshow Show Pump'n'Love Mascara, Dior, 
147 TL 13. Luminous Silk Mono, far, Note, 21,90 TL 14. Eye Shadow Bundle Natural Glow, far paleti, Artistry, 157 TL 15. Metal Crush, 
far, Kat Von D, 139 TL 16. Kirpik kıvırıcı, Charlotte Tilbury, 18 Euro 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 
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İ ÇİCEK 
i TERAPİSİ 


Taze çiçekler ve ısıtılmış 
yağlar ile unutulmaz 

bir masaj deneyimi 
yaşamak için Sanda 
Spa'ya bekleniyorsunuz. 


Sanda Spa'nın Sevgililer Günü'nün romantik 
havasına uygun olarak hazırladığı Flower Petal 
masajı, özellikle çiftler için şahane bir hediye alternatifi. Ilık yağlar ve gül yaprakları ile uygulanan ve 
ince detaylarla özelleştirilen Sanda Spa'ya özgü bu 
masaj, gevşetici özellikleriyle hem kış rehavetini 
üzerinizden atıp rahatlamanız, hem de romantik 
anlar yaşamanız için etki sunuyor. Öncelikle masaj 
yatağı gül yaprakları ile bezeniyor ve gül ile ylang 
ylang özlerinin kokusunun sardığı masaj odasında 
keyifli bir terapi başlıyor. Gül yaprakları ile ısıtılmış ylang ylang yağı özel bir teknikle vücuda damlatılarak uygulanıyor. Gülün sakinleştirici etkisi, 
ylang ylang yağının arındırıcı ve yenileyici etkisiyle birleşince sonuç denenmeye değer. 50 dakika 
süren terapiyi partnerinizle beraber yaşamak isterseniz, İstinye şubesindeki çift kişilik masaj odaları 
için rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Tel: 0212 367 20 60 


SIENNA MILLER 
Makyaj rutini (“Yoğun 
bir makyaj yapacaksam 
mutlaka takma kirpik takıyorum. Yoğun kirpik görünümü bence çok hoş. Bunun 
dışında fondöten ve aydınlatıcılar makyaj çantamın 
olmazsa olmazları. Gündüz 
makyajında sadeliği daha 
çok seviyorum. Maskara, 
allık ve ruj benim için yeterli 
oluyor.” 

Cilt bakımı “Nemlendirici 
özelliği olan krem temizleyiciler favorim. Her akşam 
yatağa gitmeden önce yüzümü temizleyip, gece yağımı ya da 
nemlendiricimi sürüyorum. Soğuk kış günlerinde ise buna ek 
olarak C vitaminli yağlardan kullanıyorum.” 

Beslenme alışkanlığı “Yemek yapmayı çok seviyorum ve 
genelde evde sağlıklı ve doğal yemekler pişirip yiyorum. 
Ancak kek ve kurabiye gibi atıştırmalıklar yapmak da hobilerim arasında.” 


Yağ terapisi 

Cildi makyaj ve çevre kirliliğinden arındırmaya 
yardımcı bu temizleme 
jeli, içeriğindeki turunçgil, 
çiçek, Hindistan cevizi ve 
odunsu yağ karışımı sayesinde daha enerjik ve taze 
bir cilt dokusu vaat ediyor. 
Lumiere oEssentielle, 
Darphin, temizleme jeli, 
139TL 


Derin temizlik Hassas bakım 
İçeriğindeki enzim peeling Yüz ve göz makyajını 
etkisiyle cildi arındırarak nazikçe temizleyen süt for- 
cilt problemlere karşı çözüm mundaki temizleyici, tek 
sunan toz formundaki bir ürünle etkili temizlik 


temizleyici, cildin ölü hücrelerden, kir ve makyajdan 
derinlemesine temizlenmesine destek vererek daha 
aydınlık görünüm sunuyor. 

Alight, Cosmed, arındırıcı 
toz temizleyici, 89,90 TL 


isteyenler için ideal. Cildi 
nemlendirerek rahatlatan, 
aynı zamanda kir, yağ ve 
makyajdan arındıran ürün 
bizim favorimiz. 
Osmopure, Esthederm, 
temizleme sütü, 109 TL 
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Sağlıklı ve genç bir cilt için yüzünüzü sadece yazın 
değil, kışın da güneşe karşı koruma altına alın. 


RENKLİ BAKIM 
Günlük kullanıma uygun BB krem, içeriğinde 
bulunan yeni nesil pigmentler sayesinde cilt 
kusurlarının gizlenmesine yardımcı oluyor. 
Demir oksit ve titanyumdan oluşan özel 
formülü cilt bakımına da destek veriyor. 


Hydralife BB Cream SPF 30, Dior, 333 TL 


UV ESSENTEL 


CHANEL 


TAM KORUMA 
Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruma 
altına almaya yardımcı olan ince yapılı 
koruyucu, güneşten dolayı oluşan cilt 
kuruluğu ile de mücadele ediyor. 


UV Essentiel Soin Ouotidien Multi-Protection 
Daily Defender SPF 50, Chanel, 200 TL 


HAZIRLAYAN NİLAY YALÇINKAYA 


LABORATOR!ES 


EOXANE 


GENEVA 


ADVANCED . 
PERFECTİNG 
SHİELD 


Soin Pro-Structure 
Perfecteur de Teint 


Pro-Structure 


“ SPF 30 


HYALU 


oni « imi 


ÇOKLU ETKİ 
Formülündeki antioksidanlar, anti-glikasyon, 
ışık yansıtıcı pigmentler ve SPF 30 güneş 
korumasıyla cilt tonunun eşitlenmesine ve 
cildin nemlenmesine destek veriyor. 


Advanced Perfecting Shield SPF 30, Teoxane, 
633TL 


Ş GÜNEŞİ 


NE 


Splendiruşe 


LEKE KARŞITI 
Beyaz çiğdem, kum zambağı, kakao özleri 
ve C vitamini içeren SPF 20 güneş korumalı 
krem, cilt lekelerinin hem boyutlarını 
küçültmeyi hem de rengini açmayı hedefliyor. 


Splendieuse Anti-Dark Spot Cream, Nuxe, 
140TL 


| — 


—.— 
“me ismi 


PRATİK 
Sprey formuyla kolayca uygulanabilen SPF 
30 korumalı sprey, cildi UV ışınlarına karşı 
koruyor ve antiaging bakım yapıyor. Makyajın 
altına ya da üstüne uygulanabiliyor. 


Hydrabio Eau de Soin SPF 30, Bioderma, 
69,50TL 


Röportaj Nilay Yalçınkaya 
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BİR ÜZÜM HİKAYESİ 


Bordeaux'da üzüm bağlarının 
kalbinde başlayan bir yolculuk 
Caudalife'ninki. Markanın kurucusu 
Mathilde Thomas ile hem kendi 
güzellik sırlarını hem de markanın 
yaratılış hikayesini konuştuk. 


Üzüm ve asmanın eşsiz antioksidan 
gücüyle yaratılan ikonik Fransız cilt bakım 
markası Caudalie'nin hikayesi, markanın 
kurucusu Mathilde Thomas'nın 1993 
yılında yaşadığı tesadüfi bir tanışma ile 
başlıyor. Bu heyecanlı yaratılış sürecini ve 
yeni başarılarını Mathilde'den dinliyoruz. 


Caudalie nasıl yaratıldı? 

“Değerli şeyleri gözden kaçırdığının farkında 
mısın?” İşte, her şey bu cümleyle başladı 
ve hayatımı değiştirdi. Bunu bana, 1993'te 
Château Smith Haut Lafitte bahçesinde 
gerçekleştirilen bağbozumunda Profesör 
Vercauteren söylemişti. Kendisi bu bağbozumunda, bana ayrıca üzüm asmasının ve 
içeriğindeki polifenolün güçlü antiaging 
gücünü anlattı ve ben de çok etkilendim. 
Böylece Caudalie markasını kurmaya karar 
verdim. Caudalie'yi 1995'te eşim Bertrand 
ile beraber yarattık. Bugün, ilk günkü 
heyecan ve inancımızla markamızı yaşatmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.” 
Caudalie'nin kalbi olan üzüm sizin 
için neden bu kadar değerli? Ürünlerde nasıl kullanıyorsunuz? 

“100 yıla kadar ömrü olan üzüm asmasının 
içeriğinde bol miktarda vitamin ve antioksidanların bir parçası olan polifenol bulunuyor. Vücutta hücresel aşınmayı önleyen 
bu doğal kimyasal, mükemmel bir antiaging. Bu durum, üzüm asmasını ürünlerimizin vazgeçilmezi yapıyor. Bunun dışında, 
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 
ekibimle beraber, üzümün içinde bulunan, 
cilt bariyerini güçlendiren ve cilde genç 
bir görünüm veren Resveratrol adında bir 
antioksidan olduğu keşfettik ve bu molekülün patentini aldık. Üzüm çekirdeğinin 
de cildi gençleştirdiğini, nem verdiğini ve 
cilt hassasiyetini azalttığını görüp, bu suyu 
da ürünlerimizde kullandık. C vitamininin 


cilde olan yararlarından 62 kat daha etkili 
olan Viniferine maddesinin de patenti 
bizde. Asma suyundan elde edilen bu maddeyi özellikle güneş koruması olan ürünlerin içine koyduk.” 

Sizin için güzellikte esas olan 
nedir? Nasıl bir bakım rutininiz var? 
“Kendinizi bakım sonrası iyi hissetmeniz bence bu konudaki en hassas nokta. 
Sabahları yüzümü temizleyip ferahlatıcı 
sprey kullanıyorum. Sonrasında serum 
ve göz kremi uyguluyorum. Akşamlarıysa makyajımı temizleyip gece kremi 
sürüyorum.” 

Bir gününüz nasıl geçiyor? 

“Aileme, işime ve kendime ayırdığım 
zamanı dengede tutmak benim için çok 
önemli. Günde 8 saat uyuyorum. Sabah 
işe erken gidiyorum. Böylece eve erken 
dönüp ailemle vakit geçirebiliyorum, 
yemek yapabiliyorum, dizi izleyebiliyorum. 
Fırsat buldukça yoga yapıyorum. Seine 
Nehri kenarında koşuyorum ve Paris'in 
her yerinde bisiklete biniyorum.” 


En sevdiğiniz kozmetik ürünler? 
“Caudalie Beauty Elixir yüz spreyim hep 
yanımda. Makyajımı sabitlemek ve cildimi 
canlandırmak için vazgeçilmezim. Dudaklarım içinse Caudalie French Kiss dudak 
balmı kullanıyorum.” 
Kitap okumak mı, film izlemek mi? 
“Sanırım kitap okumak ama bazı günler 
durum değişebiliyor.” 
Brokoli mi, hamburger mi? 
“Brokoli.” 
Kırmızıruj mu, maskara mı? 
“Maskara.” 
Çilek mi, üzüm mü? 
“Üzüm. Her zaman.” 


Caudalle 
ürünlerinin 
temelinde 
üzüm yer 
alıyor. 
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. BİR SÜRE 
GÖRÜŞMEYELİM 


Devir teknoloji devri, kabul. Ancak onunla haddinden fazla 
içli dışlıysanız dijital detoks çanları çalıyor demektir. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Telefonunuzu kontrol etmeden ne kadar durabilirsiniz? 15 dakika, 
1 saat ya da bütün bir gün? Peki, hepimizi kendine adeta mahkum eden o küçücük cihaz yanınızda olmadığında kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Amaçsız, eksik ya da mutsuz mu? Bu sorulara 
vereceğiniz cevaplar, aslında cep telefonlarına ya da genel olarak 
teknolojiye ne kadar bağımlı olduğunuzun göstergesi. İş yerinde, 
evde, otobüste, yolda yürürken, hatta bazen biriyle konuşurken... 
Tek yapmak istediğimiz, sosyal medyada neler oluyor kontrol 
etmek. Tüm hayatımızın bunun üzerine kurulu olması, biraz 
düşünüldüğünde oldukça can sıkıcı ve çözümlenmesi gereken bir 
durum. Teknolojiye ayırdığımız süreyle birlikte, dünyadan nasıl 
koptuğumuzu fark edemiyoruz. Bütün yaşamsal faaliyetlerimizi 
bir şekilde etkilemesi yanında, fazla radyasyondan ötürü beyinde 
oluşan hasardan göz sağlığına ve ruhsal durumumuza kadar pek 


çok olumsuz etkileri mevcut. Yapılan araştırmalar da kişinin gittikçe daha bencil, sabırsız ve depresif bir hal aldığını kanıtlıyor. 
Eğer içten içe bu durumdan rahatsızsanız ve sizi özgür kılabilecek 
bir kaçış yolu arıyorsanız çözüm dijital detoksta saklı. 


Dijital detoks nedir? 

Hava kirliliği, işlenmiş gıdalar ya da gün içerisinde yaşadığımız 
stres, vücudumuzdan atmakta zorlanacağımız toksinlerin oluşmasına neden oluyor. Nasıl vücudumuzun daha fit ve sağlıklı olabilmesi adına detokslardan faydalanıyorsak, dijital detoks da aynı 
şekilde teknolojik bağımlılıklardan ve bu takıntıdan kurtulabilmek 
için etkili bir teknik. Tahmin edilebileceği üzere, dijital cihazların 
yarattığı aşırı stres ve kaygının azaltılması için bu ekipmanların 
kullanımına ara verilmesi olarak da açıklanabilir. 
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Neden dijital detoksa ihtiyaç duyarız? 

İnsanlarla eskisine oranla daha az konuştuğunuzu ya da daha az 
göz teması kurduğunuzu fark ettiniz mi?Artık eliniz istemsizce 
telefonunuza gidiyor, bilgisayarınızda bile sosyal medyanın etkilerinden kurtulamıyorsanız, kendi yaşamınızı sürekli bir başkasınınkiyle kıyaslıyor ve gittikçe mutsuz bir ruh haline sahip oluyorsanız, 
dijital detoksa ihtiyacınız var demektir. 


Dijital detoks nasıl yapılır? 
Öncelikle ve en önemlisi kararlı olmanız, kolay pes etmemeniz 
gerekiyor. Dijital detoks için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle; 


Elbette tek bir seferde başarıya ulaşmanız beklenemez. Ancak 
yemek saatlerinde telefonunuzu uzağa koymakla ya da yanınıza 
almamakla başlayabilirsiniz. 


Yaptığınız işten ötürü bilgisayar ve telefonla çok daha yakın bir 

ilişkiniz olabilir. O zaman dijital detoksu deneyimlemek için 
hafta sonunu tercih edebilirsiniz. Ya da çıkacağınız tatillerde araya 
mesafe koymak iyi bir yol olacaktır. 
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Sosyal medya hesaplarınızdan bir süre çıkış yapmak bu süreci 
sizin için daha kolay kılabilir. 


Gece yatarken ve sabah kalktığınızda ilk yaptınız şey büyük 

ihtimalle telefonunuzu kontrol etmek oluyor. Bu rutinden çıkmak için yatağınızın yakınlarında telefon olmaması gerek. “Ama 
alarmsız nasıl uyanacağım?” gibi bir bahane üretmeye de gerek yok. 
Zira eski usül alarmlı saatler işinize yarayacaktır. 


5 İçinde teknoloji barındırmayan, sizi ve beyninizi meşgul edecek 
yeni bir hobi araştırmaya başlayın. 


Her gelen bildirimde değil de bir saatlik aralarla telefonunuzu 
kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. 


Telefonunuza gelen bildirimleri kapatın. Sık sık gelen bildirim 

mesajlarını takibi bırakmak dikkatinizin dağılmasını engelleyeceği gibi, cep telefonunuzla olan ilişkinizi de sınırlandırmanıza 
yardımcı olacaktır. 


DİJİTAL DETOKS İÇİN BİRKAÇ DESTİNASYON ÖNERİSİ 


Stres ve yorgunluktan uzaklaşmak amacıyla 
seçeceğiniz tatil merkezlerinde dijital detoks 
için hazırlanmış özel programların olup olmadığına bakın. Yurtdışında bu tip programlarıyla 
en çok dikkat çeken adres Mandarin Oriental. 
Dünyanın pek çok noktasında yer alan pek 
çok şubesinde, wi-fi hizmeti verilmeden, 


misafirler yoga ve yürüyüş gibi aktivitelerle 
vakit geçirerek teknolojiden uzak kalabiliyor. 
Dijital detoks programı sunan bir başka adres 
olan The Westin Paris - Vendöme'da ise otele 
vardığınız an telefon, tablet ve laptop dahil 
olmak üzere tüm teknolojik cihazlarınızı ön 
büroya bırakmanız gerekiyor. 


Bu şekilde hizmet veren lüks konaklama merkezlerinden biri de Avustralya'da bulunan 
One & Only Wolgan Valley. Burada isteseniz 
de telefon kullanmanız zor çünkü çekim gücü 
yok denecek kadar az. Çevresinde yer alan 
doğal güzellikleri keşfederken, telefonunuzu 
kullanmak bile istemeyeceksiniz. 


Yükselişteki bu 20 sağlık trendi, hızınızı azaltıp, 
kendinize odaklanmanız için mükemmel fırsat. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 
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ijital dünyanın nimetlerinden 

hepimiz yararlanıyoruz. Günlük ritüelimiz haline gelen 

sosyal medya hesaplarımız, 
biran için bile yanımızdan ayırmadığımız 
akıllı telefonlarımız hayatımızı ele geçirmiş durumda! Yoğun iş tempolarımıza 
bir de şehrin kaosu eklenince ipin ucu 
iyice kaçıyor. Korkmayın, hâlâ umut var. 
Tüm bu çılgınlık içinde doğaya ve sağlıklı 
yaşama daha sıkı sarılıyoruz, kendimize 
daha çok vakit ayırıyoruz ve zararlı alışkanlıklarımızdan kurtuluyoruz. Detaylar sizin için seçtiğimiz yeni yılın sağlık 
trendlerinde... 


1. Çiğ beslenin 

Çiğ beslenme (raw foodism) yeni bir trend 
olmamasına rağmen oldukça popüler. 
Aslında raw food ilk insanların beslenme 
şekliydi. Peki, ne oldu da 21. yüzyılda bizler bu beslenme türüne dönüş yapıyoruz? 
Yanıt çok basit; modern beslenme şekillerimiz bize göbek, basen, selülit ve üstüne 
üstlük birçok hastalık kazandırıyor! Çiğ 
beslenme ise felsefesi gereği tamamen 
doğaya dönük. Doğal beslendikçe vücurdumuz da özüne dönüyor, günden güne 
sağlık kazanıyor. Tabii, proteinli gıdaları 
da unutmamak lazım. 


2. Ikigai 
Japonya'nın Okinawa Adası'nda yaşayanların dünyanın en uzun ömürlü bireyleri 
olduğunu biliyor muydunuz? Ikigai felsefesini benimseyen bu kişiler, yaşam 
tarzlarıyla dünyaya 2018'de ilham kaynağı oluyorlar. Hector Garvia ve Francesc 
Miralles'in, yaptıkları araştırmalar sonucu 
yayınlandıkları Ikigai: Japonların Uzun 
ve Mutlu Yaşam Sırrı kitabıyla yükselişe 
geçen felsefe, “Sevdiğin, iyi olduğun, insanlığa hizmet eden ve para kazandığın bir şey 
yaparsan daha uzun ve mutlu yaşama şansına sahip olursun” düşüncesine sahip. 


3. Slimeilerahatlayın 

Bir zamanlar elimizden eksik etmediğimiz stres toplarının yerini Youtube'da 
yüzlerce videosu yayınlanan slime'lar aldı. 
Stres toplarının sosyal medyada fenomen 
olan bu yeni eğlenceli versiyonu, çocuk 
oyunu olarak hayatımıza girse de, kısa 
sürede yetişkinlerin vazgeçilmezi oldu. 
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4. Nootropicsile tanışın 

Kafein, B6 ve B12 vitamini, amino asit ve 
beyin fonksiyonunu güçlendirecek birçok farklı içeriğin yer aldığı Nootropics 
denilen gıda takviyesi 2018'in yükselen 
yıldızı. Aynı anda birden çok iş yaparak 
konsantre olmakta zorlananların kalbini 
çalacak bu takviyeler çalışan kadınların 
yeni favorisi olmaya aday. 


5. Bağırsaklara dikkat 

Bağırsaklar için ikinci beynimiz dendiğini 
biliyor muydunuz? Şaşırmayın, zira beyin 
dışında en fazla sinir hücresi ve sinir ağı 
olan yer sindirim sistemimiz. Beynimiz 
ile bağırsaklarımız arasında bir bağlantı 
var, bu durum da bağırsak sağlığımızın 
ne denli önemli olduğunu bir kere daha 
hatırlatıyor. Hal böyle olunca, 2018'in 
yükselen trendi de bağırsak dostu gıdalar 
oluyor. Uzmanlar, bağırsak sağlığı için lifli 
gıdaların yanı sıra tarçın, nane ve turşu 
suyu gibi fermente gıdaları öneriyor. 


6. Sanatla kendinizi şımartın 
Hatırlayacak olursanız, 2016 yılında İtalya'da yapılan bir araştırma, sanat ve estetiğin stres seviyesini düşürerek sağlığa iyi 
geldiğini ortaya koymuştu. Sanat içerikli 
etkinliklerin insanları stresten uzaklaştırdığı kanıtlanmış durumda. Bu etkinliklere 
katılmanın yanı sıra kendiniz de bir şeyler 
üretmek isterseniz, resim, çömlek ya da 
tekrarlayan desenler kullanılarak oluşturulan Zentangle sizlere önerebileceğimiz 
en favori etkinliklerden. Deneyin, görecekseniz, sanat hem size hem de ruhunuza çok iyi gelecek! 


7. Kent çiftlikleri mi? Neden 
olmasın! 

Bu önerimizi uygulamanın plazalarda ya 
da apartman dairelerinde kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak 2018'in açık ara 
en favori trendi doğaya dönüş. Kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz ürünlerin tadının 
çok başka olacağından eminiz. Şehirden 
uzağa kaçma ihtimaliniz varsa, Komşuköy gibi şehir merkezinden uzak noktalara giderek organik olduğundan emin 
olduğunuz sebzeleri yemenin zevkini 
tatmalısınız. Şehir müptelaları ise küçük 
saksılardaki tadımlık ürünlerle aynı zevki 
tadabilirler. 
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8. Ofiste küçük egzersizler 
yapın 

Biliyoruz, 2018'e girerken kendinize, 
“Bu yıl kesinlikle spora başlayacağım” 
sözü verdiniz. Hâlâ başlayamadıysanız ya 
da vakitsizlikten dert yanıyorsanız, artık 
bahaneleri bir kenara bırakmanın vakti 
gelmiş demektir. İlk olarak yarım saatte 
bir masa başından kalkıp esnemeyle işe 
başlayabilirsiniz. Ayrıca asansörle vedalaşsanız iyi olur. 


9.Boks denemeye var mısınız? 
Boks yapanların sayısı gittikçe artıyor. 
Hal böyle olunca akıllara, “Neden boks?” 
sorusu geliyor. Bu sorunun birçok tatmin 
edici yanıtı olduğunu belirtelim. Öncelikle 
şu ana kadar yaptığınız bütün kardiyo antrenmanlarını düşünün; boks yaparken 
hepsinden daha fazla kalori yakıyorsunuz. Bunun yanı sıra sıkılaşma, stresten 
uzaklaşma gibi faydaları da var. 2018 
sizin yılınız olacaksa, biraz cesur olmaya 
ne dersiniz? Bir yumrukla boksa şans vermeyi deneyin. 


10. Yılın yıldızı: Probiyotik 
besinler 

2018'in sağlık trendleri doğal yaşam 
odaklı ve daha çok probiyotik içeriyor. 
Aslında bu trend, “Sindirim sistemimiz ne 
kadar iyi çalışıyorsa, o kadar sağlıklı, hatta 
o kadar mutluyuz” görüşüne dayanıyor. 
Sindirimi iyileştirmenin ve bağışıklığı 
güçlendirmenin yolu ise probiyotik gıdalardan geçiyor. Bu yılın en “tatlı” sürprizi, 
probiyotik çikolata çubukları ve çikolata 
aromalı takviyeler. 


11. Aktive edilmiş kömür 

Gün içerisinde tükettiğiniz su bardağına 
yada şişesine bir adet aktif kömür çubuğu 
atarak toksinlerden arınmaya ne dersiniz? 
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı 
olan bu içeriği bazı juice markaları smoothie tariflerinde de kullanıyor. 


12. Baharatlara yer açın 

Aromaları ile yemeklere lezzet katan 
baharatların sağlık için de sayısız faydası 
bulunuyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten metabolizma güçlendirmeye, 
kanser hücrelerinin baskılanmasından 
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tümörün küçülmesine destek olmaya 
kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan 
baharatlara yemeklerinizde yer verseniz 
iyi olur. Ancak yine de ölçüyü kaçırmamakta fayda var. Karabiber, kırmızıbiber, 
zencefil, zerdeçal, kimyon, nane ve tarçın 
bu yılın en çok konuşulacakları arasında. 


13. Doğru nefesal, doğru yaşa 
Gün içinde stresli, sinirli ya da kaygılı 
olmamak elde değil. Böyle anlarda kendimizi kontrol edebilmek için doğru nefes 
almamız son derece önemli. Doğru nefes 
almak, zihnimizi temizleme, enerji seviyemizi yükseltme ve stres seviyelerimizi 
azaltmada son derece etkili. Zihninize 
ve bedeninize daha çok özen göstermek 
istediğiniz bir yıl olsun istiyorsanız, nefes 
çalışmaları gibi doğal rahatlama yöntemleri üzerinde çalışın. 


14. Ashwagandha 

Son zamanlarda çay ve juice tariflerinde 
en çok rastladığımız ayurverdik içeriklerden biri Ashwagandha. Ruhsal denge 
sağlayan, stresten arınmamıza yardımcı 
olan bu içerik aynı zamanda enerji verme 
ve bağışıklık sistemini güçlendirme özelliklerine de sahip. 


15. Nap-erciseile tanıştınız mı? 
Spor için fazla mı yorgunsunuz? Oturduğunuz yerden kilo vermek keşke mümkün 
olsa diye mi düşünüyorsunuz? O halde 
sizleri Nap-ercise, yani şekerleme egzersizi ile tanıştıralım. Bu yeni trende göre, 
15 dakikalık bir esneme egzersizinden 
sonra sessizlik içinde 45 dakikalık uyku 
uyuyabiliyorsunuz. İddia edildiği üzere 
bu ders beyninizi yeniden canlandıracak, 
ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek, 
üstüne kalori de yakacak. Denemesi en 
kolay etkinlik olacağından eminiz! 


16. Beyin egzersizlerine daha 
çok vakit ayırın 

Hafızanızı güçlendirmeniz beyin egzersiziyle fazlasıyla mümkün. Araştırmalara 
göre egzersizler, tetris benzeri oyunlar, 
dengeli beslenme, stresten uzak yaşam, 
bulmaca çözmek gibi faaliyetler zihnin 
kendini yenilemesini sağlıyor. Bulmaca 
çözmek, yoga ve meditasyon yapmak, 
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klasik müzik dinlemek zihnimize iyi gelen 
faaliyetler arasında. 


17. Sağlık ve spa merkezlerinde 
kendinizi şımartın 

“Sudan gelen sağlık” veya “su ile gelen sağlık” 
anlamlarına gelen spa, su ile yapılan terapi 
ve bakımları kapsıyor. Yoğun tempodan 
kaçmak ve kendine vakit ayırmak isteyenlere ideal bir seçenek sunan sağlık ve spa 
merkezleri, 2018 yılında da sıkça ziyaret 
edilecek gibi görünüyor. Dikkat çekici 
adreslere bu sayımızda ulaşabilirsiniz. 


18. Konsept tabaklar her yerde 
Sosyal medyanın ele geçirdiği bir başka 
alan da sofralarımız. Biraz garip olduğunun farkındayız ancak hepimiz yediğimiz 
yemekleri veya içecekleri seçerken ya da 
hazırlarken fotoğrafta nasıl çıkacağını da 
düşünüyoruz. 2018'de bu akım daha da 
büyüyecek; konsept tabaklar ve menürlerle daha sık karşılaşacağız. Bu duruma 
iyi tarafından bakacak olursak, hepimiz 
daha estetik görünmesi adına porsiyonlarımızı küçülteceğiz! 
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19. Masajla tazelenin 

Masaj, başta Çin, Mısır, Yunan, Hint, 
Japon ve Eski Roma kültürleri olmak 
üzere birçok gelenekte yüzyıllardır uygulanıyor. Lenf ve kan dolaşımını düzenlediği için masajın iyileştirici etkileri 
olduğuna inanılıyor. Son zamanlarda ise 
masajın rahatlatıcı etkisine vurgu yapılarak, psikolojik ve ruhsal yararları üzerinde 
duruluyor. Masaj, psikoterapiye benzer 
etkisi ile mucizeler yaratabiliyor. Yalnızca 
30 dakikalık bir seansla bunu kendinize 
kanıtlayın. 


20. Sağlık televizyonda 

Sağlığınız konusunda radikal kararlar 
almaktan korkuyor musunuz? Örneğin 
zararlarını bilmenize rağmen şekeri hayatınızdan çıkaramamak gibi... O zaman 
sağlık konusunda sizi motive edecek televizyon programlarına göz atmanızı öneriyoruz. Şekerin zararlarını en ince detayına 
kadar anlatan Fed Up, sağlıklı yemek tariflerini keyifli bir akışla paylaşan Netflix 
favorilerinden Cooked ve Embrace başlıca 
önerilerimiz arasında. 


Yükselişteki konsept tabak 
akımıyla, estetik bir görüntü 
için porsiyonları küçültüyoruz! 
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Ld 
DOGAL OLMAK 
SIZIN ELİNİZDE 
Allergan'ın toplam 10 etnografik grup üzerinde yaptığı 


araştırmaya göre; kadınların “küçük bir dokunuş 
uygulamaları konusunda yorumları oldukça ilgi çekici. 


Araştırmaya katılan 25-59 yaş arası kadınların dermal dolgulara 
bakış açısı gayet olumlu. Konusunda uzman doktorlardan bilgi edinen, yeterli bilgi edindikten sonra da uygulama yaptırmaya karar 
veren kadınlar, dermal dolguların diğer estetik uygulamalardan 
daha güvenli olduğu sonucunu çıkarıyor. Dr. Burak Başarır, estetikte 
doğal görünüm ile ilgili olarak şunları vurguluyor: 
“Kadınlar dermal dolguya daha sıcak yaklaşım gösteriyor. Bunun 
sebebi, “küçük bir dokunuş'ile daha genç ve doğal görünüme sahip 
olmaları ve elbette buna ek olarak kadınların bu uygulamalar sayesinde psikolojik olarak olumlu etkilenmeleri. Uygulamaların, yüze 
hacim kazandırmak ve problemli bölgelere şekil vermek için doğru 
bir planlamayla, alanında eğitimli bir hekim tarafından yapılması 
gerekiyor. Burada kişiye özel uygulama yapılması en önemli nokta. 
Yaşın ilerlemesiyle birlikte deride kolajen ve elastin lifleri özelliğini 
kaybediyor ve ciltteki hyalüronik asit miktarı azalıyor. Bu nedenle 
v cilde kaybettiği hacmi geri kazandırmak, ince çizgi ve kırışıkları 
N gidermek ve yüz kontürünü biçimlendirmek gerekiyor. Hyalüronik 
1 asit aslında vücutta doğal olarak bulunan bir asit türü ve dolgular 
da hyalüronik asit içeriyor.” 
Yaşlanma yaşı nedir? 
Araştırma sonucunda, çoğu tüketici için cerrahi dışı estetik operasyona başlama yaşı, ciltteki bozulmalar ve kırışıkların ortaya çıkması 
nedeniyle 30-35 yaş. Ancak bazı tüketiciler yüz estetiğinin 25 yaştan itibaren düşünülebileceğini ifade ediyor. Bu konuda Dr. Burak 
Başarır; “Yaşlanma aslında 20'li yaşlarda başlıyor ama çoğu kişi 
bu dönemde 'yaşlanmaya' başladığını düşünmüyor. İlk çizgileri 
30'lu yaşlarda görmeye başlıyor. Çevresindeki akraba ve 
arkadaş grubu da, “Daha gençsin, gerek yok” dediği için 
yaşlanmaya başladığını kabullenmekte geç kalıyor. 
Oysailk çizgiler ortaya çıkmaya başladığı dönemde, 
30'larda kendinize bakmaya başlarsanız, 20'li yaşlardaki görüntünüzü daha uzun süre koruyabilirsiniz.” 
www.kucukbirdokunus.com sitesi, kadınların a'dan 
z'ye bu konudaki tüm sorularının cevaplarını bulabilecekleri bir adres. Keşfetmeye hazır mısınız? 
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PARAMLEİRİ 


Lüksün tanımı değişirken, materyalizmde düşüş, kişisel deneyimlerde yükseliş sürüyor. 
Ve tüm bunlar olurken, moda ve teknoloji ilişkisi bir sonraki safhaya geçiyor. 
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ehmet, Halil, Behlül, Kuzey, 
Muzaffer Tayyip, Kurt 
Seyit, Cesur... Her seferinde ezberimizi bozan, bizi 
bambaşka bir erkeğin hayatına sokan Kıvanç Tatlıtuğ 
karakterleri. 35 yaşındaki 
oyuncu her karşımıza çıktığında başarısıyla, kendini 
yenileme çabasıyla, oyunculuğuyla ve en önemlisi de 
verdiği hissiyattaki gücüyle 
bizi kendine bağladı. Behlül'ün aşkı uğruna pek çok insanın göze alabilecekleri vardı. Muzaffer Tayyip'in yazdığı yeni bir şiir dizesi için 
gözündeki ışıltı pek çok idealistin tanıdığı bir şeydi. Başı beladan 
kurtulmayan Kuzey'e ise hangimiz sıcak bir yuva, mutlu bir hayat 
vermek istemedik ki? İzleyicide uyandırdığı bu hissiyatın, sabit bir 
doğru olan yakışıklılığı ve birçok kez tescillenmiş oyunculuğundan 
daha fazlası, gerçek bir nitelik olduğunu görebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Güney Amerika'dan Ortadoğu'ya uzanan bir gerçeklik 
hissi konusu. Yani bazı insanlarla gerçekten karşılaşırsınız demek istiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un, çocukluk anılarından bahsederken dile 
getirdiği, “Samimiyetin çözemediği formülü” kendi yolunu çizmiştir 
çoktan. Biraz sonra onun da söyleyeceği gibi, bu çok eski çocukluk 
duygusu Kıvanç'ın sürekli kendini yenilemesi ve bunun için sınırlarını 
zorlamasıyla oluşan bir kanal. Yaşadığımız sistemde her türlü ruhsal 
sıkıntıya sebep olabilecek bütün sabitliklere rağmen, insan doğası 
gereği gerçekleşen değişime teslim olmak demek bu. Ama içindeki 
özü koruyarak. Bunu da yine sayfalarda gördüğünüz balıkçı hikayesinin baş kahramanının hayatından örnek vererek açıklayabilirim. Pek 
çok sakatlıktan sonra yüzmeye ve basketbol oynamaya profesyonel 
olarak veda eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de araba yarışlarına hazırlanıyor. Dürtüsünü tatmin eden şeyler değişse de, hayat iletişim yöntemlerimizi farklılaştırsa da, kendinde asıl olanı tutabilmiş başarılı yıldız. 
Gerçek Kıvanç'ı her akşam nasıl bulduğunu okuduğunuzda da aşkın 
taraflar için en sağlıklı bireysel duygusunu göreceksiniz. Gerçek aşkın 
başında, deneyimler duyguları şekillendirmeden önce, karşımızdakini 
sadece “o olduğu için severiz. Ve birbirimize birbirimizi hatırlattığımız sürece saf kalırız. Uzun zamandır hayatımızda olan Tatlıtuğ, bir 
şekilde ucundan kıyısından geçmiş herkes için çok özel bir yer olan 
Adana'da en çok özlediği şeyle yine o lekesiz hissi buluyor ve bize veriyor. Kendisinin de söylediği gibi gerçek Kıvanç'ı bulup, ortaya çıkarması için sürekli fırsatı oluyor. Bu konuda şanslı olmasının en büyük 
sebebi de buna sahip olmak için kendini yönlendirmesi. Böyle şeyleri 
herkes ister ama çok az insan kendini dönüştürürken aslını korumaya 
cesaret edebilir. Kıvanç Tatlıtuğ'un neden Kıvanç Tatlıtuğ olduğu tam 
olarak burada gizli. 


Hadi Be Oğlum filminin çekimleri nasıl geçti? 

“Böyle sorulara kimse tabii ki, “Şöyle sıkıntılı geçti, böyle zorlandık” 
demez. Ama bizim setimiz gerçekten sıkıntılı geçmedi. Başta 25 Film 
olmak üzere bütün oyuncu arkadaşlarımızla, yönetmenimizle ve reji 
ekibiyle çok güzel bir denge oluşturduk. Sevgili Feridun Düzağaç'ın 
bizi kırmayıp filme verdiği katkı da çok değerliydi. Filmin çekimleri 


Kaş'ta gerçekleşti. Benim çok sevdiğim bir yerdi Kaş ancak istediğim gibi uzun uzun kalıp, keyfini çıkarma vaktim olmamıştı. Belki 
de yolunun zorluğundan fırsat bulamamıştım. Ama Hadi Be Oğlum 
sayesinde orayı da tanıma fırsatı buldum. Şimdi direkt ulaşım için 
havaalanı yapılacağı söyleniyor ama umarım yapılmaz ve Kaş olduğu 
gibi doğal haliyle kalır. Yaklaşık iki buçuk, üç ay orada kaldık ekiple, 
bu yüzden oraları düşünmemek tabii ki olmaz.” 

Bu projeyi kabul etmenin en büyük sebebi nedir? 

“İlk olarak söyleyebileceğim şey, hikayenin çok güzel olması. Ekip 
de çok iyi kuruldu zaten. Bir de benim şu ana kadar yer aldığım her 
projede istediğim, benden beklenenin tam tersi bir şey yapmak oldu. 
Hem izleyenleri şaşırtmak hem de kendimle yarışımın hâlâ devam 
ettiğini herkese göstermek istediğim için böyle bir yol çizdim kendime. İnsanların kariyerimde canlandırdığım karakterler için, “Bu çok 
enteresan olmuş, daha önceki hiçbir rolüne benzemiyor" gibi yorumlar 
yapması hoşuma gidiyor. İnsan her zaman kendisinin üzerine bir 
şeyler katar. Bunun sonu kesinlikle yoktur. Bir oyuncunun da bunu 
kanıtlayacağı alan sürekli yeni karakterlerin peşinde olmasıdır. Ben 
de bunu yapmak istiyorum. Bir izleyici için de bunun daha keyifli 
olduğunu düşünüyorum. Hadi Be Oğlum'daki Ali karakterini bu 
yüzden çok seviyorum. Ali, Kaşlı bir balıkçı. Tur teknesi var. Bütün 
açıklığıyla 3 kuşağı içine alan bir baba-oğul hikayesi. Bu kadar genç 
yaşta baba karakterini oynamak da benim için çok önemli bir tecrübe 
oldu. Geriye dönüp baktığımda kendi adıma güzel bir sinema arşivi 
yaratmak istiyorum. Bu yüzden bu dönemler benim için önemli.” 
Bir babayı canlandırıyorsun. Role hazırlanırken ilham 
aldığın erkek figürleri nasıldı? 

“Mutlaka birilerinden esinlenmişimdir ama spesifik olarak isim 
verebileceğim birisi yok. Hadi Be Oğlum'daki Ali karakteri için birkaç tane duygudan beslendim. Çocukları gerçekten seviyor olmak, 
vicdan ve merhamet sahibi olmak gerek. Çocuklarla vakit geçiriyor 
olmak gerek. Aslında herhangi bir çocuğu sevmek yeterli diyebilirim. Tabii ki kişiden kişiye sevginin boyutları değişir, farklılaşır. Ama 
korumacı olmak, şefkat göstermek, bunlar zaten sahip olmamız 
gereken duygular. Ali'ye hazırlanırken de tamamen belirli figürlerden yol almaktansa duygulardan beslenmeyi tercih ettim.” 

Filmin hikayesinde bazı hassas noktalar var. Oğluna 
bildiğimiz şekilde kolay ulaşamayan bir baba Ali. Bu 
durumda Hadi Be Oğlum'un altını çizmek istediği şeyne? 
“Bizim anlatmış olduğumuz hikayenin temel taşı ne yazık ki toplumun hemen her kesiminde görebileceğimiz durumlardan bir tanesi. 
Akran zorbalığıyla başlayıp, ciddi boyutta bir mizaç haline gelen pek 
çok durumdan bir tanesi diyebilirim sadece. Bir başka çocuğa zorbalık yapan çocuklar, kendi evlerinde, ailelerinde bunu normal bir 
şey olarak gördükleri için bunu yapabilirler çoğu zaman. Eğer annebaba diğer insanlarla ilgili çocuğunda farkındalık yaratmazsa işin 
ucu çok tehlikeli yerlere gidebilir. Ve birer halka olarak nesiller boyu 
böyle jenerasyonlar yetişir. Bunun ne kadar uzun bir süre devam 
edebileceğini düşünüyor musun? Bu konudaki bilinç seviyesinin de 
asla biteceği bir sınır yok. İnsanın sürekli farkındalığını geliştirmesi 
gerekiyor.” 

Gündelik hayatında kendinle, karşındaki kişiyle farkındalığını nasıl geliştiriyorsun? 

“Ben kendimi doktor gibi dinlerim her zaman. İkili ilişkilerimde de, 
sosyal hayatımda da sürekli kendimi sorgularım, dinlerim ve empati 


kurmaya çabalarım. Bu yüzden yaptıklarımın ve daha iyi yapabileceklerimin farkındayım. Açık konuşmak gerekirse çevremdeki olaylara karşı tahammül seviyesi çok yüksek olan bir insan değildim ben. 
Çabuk sinirlenebilen bir insandım. Dürüstlükle agresifliği birbirine 
karıştıran biriydim. Bunu törpülemeyi öğrendim. Açık sözlü olmakla 
kör bir kırıcılık arasındaki farkı biliyorum. Zaman geçtikçe insanın 
çevresi de bir ağacın kökleri gibi salınıyor. Yer ediyor, kemikleşip 
tutuyor birbirini. Bu yüzden çevremizdeki insanlarla daha sağduyulu bağlarımız olması gerektiğini düşünüyorum. Konuşmadan 
önce iki defa düşünüyorum. Ve daha mutlu bir insan olduğumu 
söyleyebilirim. Ben daha mutlu olduğum için çevremdekiler de daha 
mutlu oluyor. İletişimimiz daha güçlü oluyor.” 

Her karakterinde bambaşka bir kimliğe bürünüyorsun. 
O proje için olsada başka biradam olmak nasıl bir his? 
“Her seferinde başka bir adam olmak gerçekten heyecan verici bir 
şey. Ama oyunculuk yapmayan bir insana bu serüven sadece onu 
izleme, karakteri sevme kısmında geçiyor. Bizim için ise karakterin 
oluşumundan yazımına, parça parça o hamurları birleştirip canlanmasını izlemek, bunu kendinde hissetmek, sonra da çıkan ürünü görmek çok tatmin edici bir şey. Ortada referans alacak bir son halinin 
resmi yokken zor bir puzzle'ı yapmak gibi bir karakter oluşturmak. 
Bu kadar zor olmasa oyunculuk meseleğini de yapmayabilirdim. 
Zor şeyleri başarmak beni oldukça kendisine bağlar çünkü. Yoksa 
kesinlikle sıkılabilirdim. Bu dürtüm kısa kısa periyotlarla farklı işler 
yapmaya çalışarak oyunculukta da kendini gösteriyor. Bir projeyi 
çok uzatmaktansa, kendimi yenileyebileceğim bir zamandan sonra 
bambaşka bir karakterle dönmeyi tercih ediyorum. Kendi oyunculuğum üzerinde analizimi yapıp, kendime yönelik eleştirilerimi yapıp, 
başkalarının fikirlerinden almam gerekenleri alıp, yeni bir yolculuğa 
çıkmak önemli olan. Hemen başka bir karaktere geçmek.” 
Karakterlerine kendinden neler kattın? 

“Tabii ki karakterlere ve projelere kendimden kattığım şeyler var. 
Ama hayatımda oynadığım en zor karakter Aşk-ı Memnu'daki Behlül'dü. En kolayı da Kuzey Güney'deki Kuzey Tekinoğlu'ydu.” 
Televizyonda iş yapmanın ve sinema çekmenin farkını 
nasıl tanımlarsın? 

“Televizyon ve sinema tabii ki birbirinden çok farklı alanlar. Televizyonda daha popüler işler yapılırken, sinemada daha özgür bir 
sahanız var. Ama ikisi de zincirin o kadar önemli parçaları ki, televizyonda yarattığın ürün sinemada sana bir bakıma kuvvet veriyor. 
Sinema gibi özgür olabileceğin ve etkili mesajlar verebileceğin alanlarda televizyondan elde edilen popülerlik bence çok önemli. Faydalı bir şeyler yapmak için birbirine geçmiş bu iki halkayı en verimli 
şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İki filmimde de 
televizyondaki işlerimden çok başka hissiyatlar yaratmaya çalıştım. 
Kelebeğin Rüyası'ndan sonra Hadi Be Oğlum'da da dokunmak istediğimiz yerlere başarıyla ulaşacağımıza eminim.” 
Sinemadakendiyapmak istediğin pek çok şey olduğunu 
biliyorum. Biraz anlatabilir misin? 

“Sinemada yapmak istediğim pek çok şey, pek çok hikaye var. Belki 
bunlar bizim güncel sinema ritmimize uymayabilir. Kendi kafamdaki 
sıradışı hikayelerden bahsediyorum. Beyazperde çok heyecanlandığım bir alan. Özellikle bu sene sinema konusunda ne kadar aç olduğumu fark ettiğimi söyleyebilirim. Bu açlığımı gidermek için şu an 
okumalar yapıyorum. Bir sinema filmi daha yapabilirim.” 


“Kapıdan o adımı attığın zamandan sabaha 
kadar kendini yenilemen gerekiyor. Birilerinin 
sana gerçek Kıvançı hatırlatması gerekiyor” 


15 yıldır televizyon dizilerinde oynuyorsun. Dijital platformdaki diziler hakkında ne düşünüyorsun? 
“Televizyondaki diziler 150 dakikadan fazla artık. Yabancı bir yönetmenle ya da oyuncuyla bunu konuştuğum zaman bana kesinlikle 
inanmıyor. Sektörün değişmesi gerekiyor. 75-80 dakika dizi yaptığımızı hatırlıyorum. Şu an yayınlanan dizilerin süreleri kesinlikle çok 
fazla. Dijital platformlardaki diziler ise hem bu sürelere karşı atılmış 
güzel bir adım hem de televizyondaki dizileri besleyen bir durum 
aslında. Nefes almak isteyen ve özgürce iş yapmak isteyen sektör 
insanları için çok cazip bir kanal. Dünyada çok yaygın bu yeni nesil 
televizyon izleme alışkanlığı. Yeni yeni ortaya çıkan dijital kanallarımız tüm dünyada Türk dizilerinin daha da görünür olmasını sağlıyor. Hem televizyon hem de dijital platformların birbirleriyle güzel 
bir denge kazanıp, birbirlerini besleyeceklerini düşünüyorum.” 
Televizyona ne zaman dönüyorsun? 

“Dediğim gibi bu sene sinemaya daha çok ağırlık vermek istiyorum. 
Önümüzdeki sene bir dizi yapacağım. Şimdiden onun da değerlendirmelerini yapıyoruz. Projeleri okuyoruz. Televizyonda ya da dijital 
ortamda bir dizi önümüzdeki sene olacak.” 

Prison Break ve Vampiler Görüşme haberleri doğru mu? 
“Prison Break'in uyarlaması da okuduğumuz projeler içinde. Ancak 
kesin olarak karar verdiğimiz bir iş yok şu an. Yayınlandığı dönemde 
ben de izlemiştim diziyi. Vampirle Görüşme haberleri ise 1995 yapımı 
filmin yine aynı isimli Anna Rice romanının devamının bir serisi olarak çekilecek. Anne Rice, çeşitli platformlarda Lestat karakteri için 
düşündüğü isimlerden biri olarak benim ismimi söyledi. Ajansım 
kendisi ile iletişim halinde. Ancak bu proje ile ilgili de henüz netleşmiş bir şey yok.” 

Ortadoğu'da en popüler Türk oyunculardan birisin. Bizim 
yarattığımız dünya onlar içinneden bu kadar büyüleyici? 
“Bir kere iki kültür birbirine çok yakın. Sadece benimkiler değil, pek 
çok iyi Türk dizisi orada başarılı oluyor, yakından takip ediliyor. Yerli 
dizilerle oluşan bu köprü çok sağlam. İki bölgenin birbirine ziyaretini de sıklaştırmış durumda. Türk dizilerinin sadece Ortadoğu'da 
değil, dünyanın pek çok ülkesinde, Kuzey Amerika, Şili, Brezilya, 
Peru, hatta pek çok Avrupa ülkesinde yayılmasından sonra, bunun 
ülkeye turistik bir katkısı da oldu. Burayı seven herkesin başımızın 
üstünde yeri var. Türk dizileri sayesinde kurulan bu köprülerle insanlar arasındaki bağlar da güçleniyor. Tanımadığın pek çok milletten, 
kültürden insanın seni sevmesi, hatta sokakta durdurup fotoğraf 
çektirmeyi istemesi bile çok önemli bir sevgi.” 

İçinde bulunduğumuz dönem, sosyal medyanın bize kattığı yeni alışkanlıkların, oluşturduğu kuralların dünyası. 
Üstelik çok hızlı uyum sağladık bu dünyaya. İletişimin bu 
kadar hızlanması güzelde, sosyalilişkilerimizin evrildiği 
nokta hakkında ne düşünüyorsun? 

“Sosyal medya benim hayatımda istediğim kadar var. Bu yüzden 
benim hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Orada elde edilen imkanları yararlı bir şekilde kullanan insanlar var tabii ki. Bunu bir eğlence 


aracı olarak da görebilirsiniz. Yine de bir tiyatro oyununu, sinemayı 
izlemektense, sosyal medyada onu yayınlayanları da gördüm. Bunun 
insanları anı yaşamaktan uzaklaştırdığını düşünüyorum. Sosyal 
medyada yayın yaparken gerçekten o anıya sahip olamıyorlar çünkü. 
Bunun dışında, sosyal medyada insanlara saçma sapan şeyler yazan, 
hakaret eden pek çok kullanıcı da var. Bunu da oldukça tehlikeli 
buluyorum. Bunun sonuçlarıyla ilgili pek çok kısa film var. Benim 
sosyal medyayla ilişkim normal bir kullanıcıya göre daha az olabilir 
ama bütün kullanıcıların, orada yapabileceklerinin boyutuyla ilgili 
bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda 
çağımızın getirilerinden biri bu.” 

Ailede hangi rolü üstleniyorsun? 

“Ben evde bilinçli bir çocuktum. Aileme karşı her zaman dikkatliydim. Dışarıda ise çok kavgacı bir çocuktum. Sokaktaki hayatım çok 
eğlenceli ve renkli geçerdi. O günleri özlüyorum tabii ki. O iletişim 
biçimi, o kimya başka bir şey. Samimiyetin çözülememiş bir şifresi o. 
İnsan büyüdükçe, yaşayıp öğrendikleri onda kendini koruma içgüdüsüyle bazı zırhlar oluşturuyor. Eskisi gibi bahsettiğim o samimiyet şifresiyle kurulmuyor ilişkiler. Ama ben çok şanslıyım ki, hâlâ o 
zaman sahip olduğum arkadaşlarımla görüşüyorum.” 

Adana'nın en çok nesini özlüyorsun? 

“Okula giderken özellikle bir gün önceden kalmış bayat poğaçayı ve 
bol acılı taneli şalgamı özlüyorum.” 

Evlilik seni nasıl biradam yaptı? 

“Mesela şimdi söyleyeceğim cümleyi bu mesleğe başladığım ilk yıllarda kursaydım çok komik gelebilirdi. Ama 15 yıldan sonra gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bu mesleğin içinde benim gibi stabil 
bir adam bile bu ünden, başkalarının fikirlerinden kolay etkilenebilir. Bütün bu süreçleri yaşayıp evine dönüyorsun. Kapıdan o adımı 
attığın zamandan sabaha kadar kendini yenilemen gerekiyor. Birilerinin sana gerçek Kıvanç'ı hatırlatması gerekiyor. Benim 15 yılda 
öğrendiğim en önemli şey bu. Evliliğim de bu yüzden bana iyi geldi. 
Çok şanslıyım ki, her zaman ailesine bağlı biriydim. Evliliğim de aynı 
şekilde gerçekleşti benim için. Sorumluluk sahibi olmak çok güzel. 
Mental olarak da beni zinde kılıyor. Yaptığım işe bile yansıdığını 
düşünüyorum. Kendimi daha çok veriyorum her şeye. Başak'la birbirimize her konuda desteğiz, bu yüzden çok mutluyum. “İyi günde, 
kötü günde' klişesini biz gerçekten yaşıyoruz. Bu yüzden eşim benim 
en büyük şansım. Yanlarında düşünmeden haraket edebileceğim, 
doğrusuyla yanlışıyla Kıvanç olabileceğim insanlar olduğu için çok 
mutluyum. Hayatta bize yanlarında kendimiz olma lüksünü tanıyan 
insanlara sıkı sıkı tutunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok şükür 
ki buna sahibim. Başta ailem, sevgili eşim Başak, ajansım Gaye ve 
Zerrin, yakınımdaki dostlarım o kadar kıymetli ki... Şimdi, geniş 
ailemden sonra çekirdek ailemi de değerli bir insanla bu şekilde kurduğum için dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Para pulun 
her şekilde kazanılabileceğini düşünüyorum. Ama etrafımda bana 
kendimi veren insanlar olduğu için esas değerli olanın bu olduğunu 
çok iyi biliyorum.” 


Yağmurluk, Mavi 


L 455 15 MORİ 


Penye tişört, 875 TL, 
Helmut Lang, Beymen 
Vinil etek, 1.560 TL, MCO, 
Beymen 


Değişen teknoloji ile lükse olan bakış açımız, 
iPhone X'in vizöründen yeniden tanımlanıyor. 


FOTOĞRAF MUSTAFA NURDOĞDU MODA EDİTÖRÜ ASLIGÜL ARSLANALP 


Deri ceket, 1.995 TL, 
Academia, Beymen 
Penye body, MaxMara 

Koton pantolon, 
179,99 TL, Mango 


Biyeli ceket, Sportmax 
Şifon bluz, 179TL, 

H&M Studio 
Jean,2.795 TL, 
Balenciaga, Beymen 


Şifon triko ve etek, 
MaxMara 

Tüy detaylı ayakkabılar, 
3.000TL, Dior, 
Beymen 


Penye body M , 
Plili etek, 1.295 
Academia, E 


Denim ceket, 2.995 TL, 
Proenza Schouler, 
Beymen , 
Jogger pantolon, 1.845 TL, 
Helmut Lang, Beymen 
Deri botlar, 3.795 TL, 
Yeezy, Beymen 


— 


Desenli trençkot, 9.250 TL, 
Celine, Beymen 

Deri botlar, 3.795 TL, 
Yeezy, Beymen 

Halka küpeler, 

39,99 TL, Mango 


Model: Elle Sottens & 
New Models 

Moda editörü asistanı: 
Ecem Becerikli 

Saç: Suat Ürün & No.21 
Makyaj: Elçin Mutlu 


Tüm fotoğraflar Apple 
Iphone X ile çekilmiştir. 


SA K 
LAM 


1960'lı yıllarda David Hockney'in sanat 
öğrencisinden Pop-art efsanesine 
dönüşümüne tanıklık eden Londra'daki 
dairenin odaları arasında, 2018 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonlarından favorilerimizi keşfedin. 


FOTOĞRAF LUCIE ROX 
MODA EDİTÖRÜ MONIKA TATALOVIC 
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Solda: Denim ve deri ceket, organza elbise ve koton slip, Miu Miu 
Sağda: İşlemeli koton palto, Miu Miu Koton kazak, Burberry 


Soldan sağa: Süet palto ve ipek gömlek, Bottega Veneta 
Koton ceket ve şort, Bottega Veneta 
Yün ve moher ceket, koton gömlek, yün pantolon ve taşlı metal broş, Etro 


Solda: Yün ve ipek ceket ve pantolon, ipek gömlek, Gucci 
Sağda: Deri ceket ve pantolon, koton gömlek, Gucci 


Teknik jarse elbise, Valentino 


ğ 


Dantel ve tül bluz, yüksek bel deri şort, Saint Laurent 


Solda: Payetli ipek etek, ipek çorap ve deri ayakkabılar, Fendi 
Sağda: Organza üzerine vizon kürk palto ve deri ayakkabılar, Fendi 


Boncuk işlemeli tül bluz, Giorgio Armani 


Kolsuz yün üst, desenli polyamid polo yaka tişört, ipek etek ve deri ayakkabılar, Celine 


Soldan sağa: Örgü ceket, fırfırlı ve payetli elbise, Simone Rocha Fırfırlı tül elbise, Simone Rocha Örgü palto, Simone Rocha 
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İşlemeli tüvit palto, poplin gömlek ve deri sandaletler, Prada 


Yün palto, Versace 


Soldan sağa: Jakar palto ve dantel pantolon, Proenza Schouler Polyester elbise, Tibi Deri ayakkabılar, Kenzo 
Jakar palto ve dantel pantolon, Proenza Schouler 


Tüvit elbise ve ceket, Chanel 


» 


Üstten alta: Jakar palto, Erdem Şifon “Marguerite” elbise, Mulberry Jakar palto ve kristal broş, Erdem 


İşlemeli ipek elbise ve ipek bluz, Louis Vuitton 


Desenli polyamid polo tişört, Celine 


Modeller: Amandine &w Next, Fabienne Dobbe & Storm ve Ella King w Premier Saç: Tomomi Roppongi Makyaj: Ksenia Galina 
Set tasarımı: Staci Lee Fotoğraf asistanı: Felix Turnbull-Walter Moda editörü asistanı: Laurença d'Orey 
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Yün palto, Versace 


KOK HÜCRE NEDİR 
LÖSANTE Hastanesi Pediatrik Kemik İliği 
Nakil Merkezi Bilgilendiriyor 

Kendine benzer hücreler oluşturmak üzere yüksek 


derecede özelleşmiş sınırsız sayıda bölünme ve 
çoğalma yeteneğine sahip ana hücredir. 


Kemik iliğimizde kan üreten az sayıda kök 
hücre bulunmaktadır. 


ii 1 
Ayrıca dâmarlarımızda dolaşan kan ile göbek 
kordonu kanından da kök hücre elde edilmektedir. 


HASTANE YAYA i 
Z#LOSANTE Lösev 0312 666 7 666 
e KURULUŞUDUR İncek - ANKARA 


Hastanemizdeki tüm bölümlerden elde edilen gelir ve sizlerin bağışları ile LÖSEMİLİ ve ONKO Çocuklarımızın tedavileri tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 


YAŞAMSAL DİJİTLER 


Sosyal hayatımızı ve gustomuzu her mecrada zenginleştiren 
isimler L'Offciel'in dünyasını ziyaretteler. 
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MUHTEŞE 
BİRLİKTELİ 


Şu sıralar sanat dünyasının yükselen trendi 
dijital kolaj. Bu yeni dünyanın kapılarını 
araladık, içeridekilere bir göz attık... 


ilinçaltının derinliklerinden yola çıkan, bizleri 

kimi zaman şaşırtan, 

kimi zaman düşündüren 

kolaj tekniğinin adını son 

zamanlarda çok sık duyuyoruz. Modem sanat içerisinde oldukça 
büyük ilgi gören teknik, gün geçtikçe 
popülerliğini artırıyor ve genç sanatçılara 
sınırsız bir alan vadediyor. Bununla birlikte, hızla değişen dijital dünya bizleri hiç 
şaşırtmadı ve kolaj tekniğine de el attı! Bu 
birliktelikten doğan dijital kolaj formatı 
ise son dönemin yükselen trendi. Bu yeni 
dünyada emin adımlarla ilerleyen Meriç 
Canatan, Ege İşlekel ve Ceren Bülbün ile 
kolaj tekniğini, dijital ile bağlarını, bu yola 
nasıl çıktıklarını, eserlerini ve ilham kaynaklarını konuştuk. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


İç mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine İtalya'da devam eden 
Ege İşlekel, heykellere olan ilgisi sayesinde 
dijital sanat çalışmalarına başlamış. Ünlü 
tablolar ve heykeller, hafızalara kazınmış 
filmler, çalışmalarına Milano'da devam 
eden sanatçının başlıca ilham kaynakları. 
Filmi biraz geri saralım; sanat 
maceranız nasıl başladı? Sanata 
dairilk anınız neydi? 

“Sanat macerasına çocukluğumda atıldım 
diyebilirim. Bu durumda babamın anlattığı mitolojik hikayelerin büyük bir payı 
var. Küçük yaşta gezdiğim müzelerin ve 
antik kentlerin, dinlediğim mitolojik hikayelerin sonucunda antik heykellere ilgi 
duymaya başladım. Küçük yaşta en çok 
etkilendiğim heykel, Efes'te bulunan, Anadolu bereketinin simgesi Artemis oldu.” 
Kolaj üzerine çalışmafikri nereden 
çıktı? 

“Kolaj üzerine çalışma fikrim bundan üç 
sene öncesine dayanıyor. Heykellere ve 
tablolara olan ilgimi bilgisayar ortamın- 
daki resim düzenleme programlarıyla bir 
araya getirdim ve hayalimde canlandırdığım kurguyu kolajlar ile gerçekleştirmeye 
başladım. Sanatseverlerin çalışmalarıma 
yaptığı olumlu yorumlar ile daha çok 
motive olup, kendimi şu anki kolaj serüveninin içinde buldum.” 

Tekniğinizi nasıl tanımlarsınız? 
“Yaptığım kolaj tekniğinin adı 


foto-manipülasyon. Kısaca bahsetmek 
gerekirse, mevcut fotoğrafları bir araya 
getirerek ve üstünde değişiklikler yaparak 
yeni bir görüntü elde etmek.” 

Artık dijital bir dünyanın içinde 
yaşıyoruz. Geleneksel kolaj ile 
dijital kolaj arasında nasıl farklar 
var? Siz hangi teknikle kendinizi 
daha iyi ifade ediyorsunuz? 
“Teknolojinin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri, yapılan hatayı kolay bir şekilde 
düzeltme imkanı. Geleneksel kolaj ile dijital kolajı birbirinden ayıran en önemli 
fark, kısa sürede kusursuz işler ortaya 
çıkarabilme imkanı. Boyutlandırma ve 
renklendirme açısından da birçok avantajı 
olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden dijital kolaj tekiniği ile kendimi daha iyi ifade 
edebildiğime inanıyorum.” 
Teknolojinin bu kadar vazgeçilmez olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Sanatla gittikçe iç içe geçiyor 
sanki... 

“Teknoloji doğru kullanıldığında zamandan çok büyük tasarruf imkanı sağlıyor. 
Sanatın fikir üretim, veri toplama ve oluşturma sürecinde büyük kolaylık sağlıyor. 
İstediğiniz tablo hakkında bilgileri kısa 
sürede toplama ve tabloyu yakından inceleme fırsatı bulabiliyorsunuz.” 
Yaşadığınız şehirlerin size ilham 
veren yönleri var mı? 

“Yaşadığım şehirlerin bana ilham verdiğini 
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EGE İŞLEKEL 


düşünüyorum. Sokaklarda dolaşırken 
gördüğüm en ufak bir detay kafamda bir 
şeyler üretmeye yetiyor. Bu detayları şöyle 
sınıflandırabilirim; insanların diğer insanlarla olan ilişkileri, şehrin dokusu ve sosyal 
medya bağımlılığı.” 

Sizi yaratmaya iten, ilham veren 
neler var? 

“Beni yaratmaya iten en büyük şey, başarılı olma isteğim. Kendimi bir adım öne 
atabilmek ve düşündüğüm fikirleri somutlaştırmak hoşuma gidiyor. Aslında ilham 
süreci ile yaratma sürecim eş zamanlı ilerliyor diyebilirim.” 

Kendinizi geliştirmek adına neler 
yapıyorsunuz? 

“Devamlı yeni programlar öğrenmeye 
çalışıyorum. Tabloların arkasındaki hikayeleri ve sembolleri araştırıyorum. Bunları 


günümüz koşullarıyla kıyaslıyorum. Bol 
bol eski dönem tarihi hakkında yazılar 
okuyarak bilgi birikimi yapıyorum. Her 
gün arşivime yeni tablolar eklemeye özen 
gösteriyorum. Yeni sanatçılar keşfederek 
onların üretim aşamalarını inceliyorum.” 
Takip ettiğiniz sanatçılar? 
“Günümüzde, geçmiş dönem tablolarıyla 
foto-manipülasyon yapan insanları ne 
yazık ki beğenmiyorum. İnsanları güldürmekten bir adım öteye geçemiyorlar 
maalesef. Ama bu sanatı bir bütün olarak 
ele aldığımızda, Ceren Bülbün'ün işlerine 
hayranlık duyuyorum.” 

Gelecek için planlarınız? 

“Yakın dönem için bir marka kurma planım var giyim sektörü üzerine. Yaptığım 
çalışmaları kıyafetlerde taşımanın estetik 
açıdan hoş olacağını düşünüyorum.” 
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MERİÇ CANATAN 


Moda ve sanatla dolu bir eğitim hayatı. 
Sanat galerilerinden Erdem London tasarım atölyesine uzanan bir yolculuk. Canatan'ın çalışmaları, moda ve kolaj sanatının 
sıkı dost olduğunu kanıtlar nitelikte. 
Nasıl başladı sanat maceranız? 
“Dört yaşımdayken yaptığım kolajlar var; 
şu an yaptıklarımdan tek farkları, çok 
detaylı olmamaları. O işleri ilk gördüğüm 
zaman şaşırdım ve biraz da ürktüm açıkçası. Bir bildiğim varmış belli ki, hâlâ aynı 
şeyi yapmaya devam ediyorum.” 
Tekniğinizi biraz anlatır mısınız? 
“Kendi yorumumla, tekniğimi estetik cerrahi olarak tanımlayabilirim. Daha çok 
teknik işçilikle birleşen bir haz. Portreler 
üzerinde detaylı kesimler yaparak yeni 
bir portre yaratıyorum. Evrensel dilde ise 
geleneksel kolaj ve dijitalin birleşimi olan 
karışık medya tekniği diyebilirim.” 

Kolaj mı, illüstrasyon mu? 

“Kolaj fotoğrafın, illüstrasyon çizginin 
güzelliği. İkisi de olmadan olmaz.” 


kl Zİ 


Geleneksel kolaj ile dijital kolaj 
arasında nasıl farklar var sizce? 
“Teknik olarak geleneksel estetik en 
temelde olandır ama bu estetiği dijital platformda da yaratabilirsiniz. Filmle çekilmiş 
fotoğraf ile dijitalin etkisi farklıdır. Aynı 
şekilde film üzerine kolaj yapmakla dijital 
fotoğraf üzerinde çalışmak arasında da 
temel farklar var. Film daha fazla detay, 
doku, renk ve canlılık veriyor. Ruh ve felsefe olarak çektiğimiz fotoğraftaki anı ne 
kadar yaşıyoruz, bunu hissetmek gibi. Bu 
yüzden, hem geleneksel hem de dijitalin 
sunduğu zenginliği kullanabilmenin, işin 
derinliğini yukarı taşıdığı inancındayım.” 
Kolaj sanatıilemodayı özdeşleştirmeyi seviyorsunuz. 

“Moda çok yönlü bir iletişim aracı. Onunla 
insanlar içlerindeki kişi ile sunmak istedikleri karakter arasında bağlantı kuruyorlar. 
Ben de dolaylı yoldan insanlarla ilgili her 
şeye çok meraklıyım. Bu merak beni tasarladığımız imaj üzerinde oynamaya itiyor.” 
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CEREN BULBÜN 


Mimarlık eğitimi alan Ceren Bülbün, 
portre fotoğrafları üzerine doğadan yaptığı eklemelerle insan ve doğanın mükemmel birlikteliğini gözler önüne seriyor. 
Kolaj üzerine çalışma fikri nasıl 
ortaya çıktı? 

“Uzun süredir dergilerden, gazetelerden, 
internetten bulduğum görselleri, sevdiğim 
yazıları ya da üzerine düşündüğüm şeyleri 
biriktirdiğim bir defterim var. Hayata bakışımı şekillendiren bir fikir defteri diyebiliriz. Bilimi, felsefeyi, doğayı ve sanatı 
seviyorum. Genellikle yapmak istediğim 
kolajlar da bu konularla ilgili oluyor.” 
Tekniğinizi nasıl tanımlarsınız? 
“Görsel olan şeyler ilgimi her zaman daha 
fazla çekiyordu. Fotoğraf, mimarlık, grafik 
tasarım ve kolaj; hepsi birbirini etkiledi ve 
bu devam ediyor. Kolaj tekniği, malzeme 
ve anlatım konusunda özgür bir teknik. 
Benim yaptığım, bu özgürlüğü kullanarak, insanlığın çevresiyle ve kozmosla olan 
somut ve soyut birlikteliğini ifade etmek.” 


İçinde sanat olanilk anınız? 
“Hatırladığım ilk şey kitaplardaki çizimleriincelemem. Daha sonra, annemin yaptığı tablolar. Babamın gençliğinden kalan 
fotoğraf makinelerine film alıp fotoğraf 
çekerdim. Görselliği, tasarım yönü olan 
bir meslek yapmak istedim ve üniversitede 
mimarlık bölümüne girdim.” 
Geleneksel kolaj ile dijital kolaj 
arasında nasıl farklar var sizce? 
“Analog ve dijital fotoğraf makinaları arasındaki farklar ile aynı olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin gelişmesi, daha fazla 
kaynaktan yararlanma ve dijital ortamda 
uygulanabilir olması sebebiyle dijital tekniğin günümüzde daha fazla kullanıldığını 
düşünüyorum. Yaratıcı zekaya sahip ve 
özgün bir kişi için üslupla ilgili geleneksel ya da dijital diye bir ayrım yoktur. O 
iş yaratıcıysa, geleneksel bir teknik kullanılsa dahi ortaya çıkacak iş çok farklı olacaktır. Önemli olan neyi sevdiğiniz ve ne 
hissederek yaptığınızdır.” 
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HAZ MESELESİ 


Çok yönlü sanat insanı Ayşegül Sönmez ile kitabını, heyecanla 
hazırladığı etkinlikleri ve kurucusu olduğu sanatatak.com'u keşfettik. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


LOfficiel 


Kültür sanat dünyasının kıyısından köşesinden dahi geçtiyseniz onun adını duymuşsunuzdur. Gazeteci, üniversite hocası, 
yayıncı, köşe yazarı ve gözbebeği sanatatak.com'un kurucusu... Tüm bunları nasıl 
bir arada yürüttüğünü düşünecek olursanız, yağmurlu bir İstanbul gününde ufak 
tefek aksiliklere rağmen içeri girdiği anda 
sizi karşılayan enerjisi sorunuzu yanıtlıyor. Sönmez, kurucusu olduğu sanatatak. 
com'la birçok farklı etkinliğe imza atıyor. 
Şu sıralar da tatlı bir telaş içinde. Sanatatak, 14 Mart'ta Ayşegül Sönmez ve daha 
pek çok farklı disiplinden ismin sahneye 
çıkıp 'koşacağı” bir Orhan Veli Maratonu'na hazırlanıyor. Orhan Veli şiirlerinin 
okunacağı, onun şiirlerinden ilham alınarak performansların sunulacağı Orhan 
Veli Maratonu, Cağaloğlu Hamamı'nda 
gerçekleşecek. Buluştuğumuz gün etkinliğin hazırlıkları devam ediyordu. Görüşmemiz sırasında Sönmez'in yaptığı bir 
konuşmaya kulak misafiri oldum, 
“Maksat sanat kazansın” diye 
kapattı telefonu. Tıpkı sorularımıza verdiği cevaplardaki gibi, 
mottosu gibi... Bu çok yönlü sanat 

insanı ile sohbetteyiz. 


üstlendiği- 


niz Sanatatak'ın hikayesini 


Kuruculuğunu 


merak ediyoruz, sizin sanat 
serüveniniz nasıl başladı? 
“9O'ların başından beri yazı yazıyorum, özellikle çağdaş sanat 
alanında. Öyle de başladım, tam 
o zaman Duygu Asena ile yolum 
kesişti. Görüşmeye gittim, son 
derece ukala bir şekilde, 'Ben 
sadece sanat yazarım yalnız? dedim 
ki, orası bir kadın araştırma merkezi, bir 
çeşit feminist laboratuardı. Tabii, o sırada 
onun çok farkında değildim. Sonra onun 
bir parçası, en genç üyesi olacaktım. 
Kim'den sonra Duygu Asena çok genç bir 
sanat dergisi yaptı. İşte, orada bana aktif 
bir rol düştü. Negatif, adı üzerinde negatif 
bir dergi, her anlamda popüler kültürle ilgileniyor. Popüler entelektüel, alçak yüksek 
sanat ayrımı yapmıyor, çok postmodern, 
öyle de bir manifestosu vardı. Avangart bir 
iş çıktı. O yüzden de çok uzun soluklu olamadı. Çok önemli bir iş medya tarihinde 
bence. Çünkü hem konusu sanat, hem de 
çok kucaklayıcıydı.” 

Dijital bir kültür ve sanat gazetesi diyebiliriz Sanatatak için. 


Buay 


Gazetelerin sanat sayfaları dahi 
gittikçe azalırken Sanatatak'ı 
kurmak riskli miydi, yoksatam da 
ihtiyaç duyduğumuz bir oluşum 
mu oldu, nasıl çıktınız yola? 

“Sanatatak'ı bir oksijen almak için park 
yaratmak adına kurdum. Ve orada şunu 
da çok önemsedim; eleştiri ve haz. Haz 
meselesi arzunun bastırılması, neyi ne 
kadar bastırıyoruz? Sanat yazarken, 
sanat yaparken, sanata bakarken... Bu 
tamamen kadın dergiciliği döneminden 
bir mirasın devamı aslında. Hayata ve 
sanata dair her şeyle ilgileniyor. Sanatı 
sabit bir kategori gibi düşünmek yerine 
çeşitlendirebildiği kadar çok çeşitlendirmek istiyor. Bu ikisini yan yana getirmek çok önemli çünkü mevcut gazete 
gibi basılı formda, bildiğimiz anlamda 
tarif edilmiş, o formda haz pek uğramaz eleştiriye. Eleştiri de pek uğramaz 


“Sanatatak'ı bir 


oksijen almak için 


park yaratmak 


adına kurdum. Ve 
orada şunu da çok 
önemsedim; eleştiri 


ve haz.. Neyi ne 


kadar bastırıyoruz?” 


hazza. Genellikle hazdan bahseden bir 
Ayşe Arman vardır ya da sadece kuru bir 
eleştiri yapmakla ve bazı filmlere yıldızlar 
vermekle görevli bir takım eleştirmenler. 
Bu ikisini birleştirmek aslında hayatla 
sanatı kavuşturmak gibi, eski ve hâlâ 
hepimizin ümidi olan avangart bir pozisyon almak.” 

Sizce, “Teknoloji, kültür ve sanat 
eserlerinin ruhunu yok edip, bunları sınırlandırdı” diyerek Walter 
Benjamirn'i haklı çıkarabilir miyiz? 
“Asla... Tam tersine, çevrimdışı olup 
biten bütün bu güç ve iktidar oyunlarını 
çevrimiçi olduğumuzda tersine çevirebiliyoruz. Metropolitan Müzesi arşivine 
giriyoruz, çıkıyoruz. Yeni dalga sineması 
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filmlerini bir tıkla indirebiliyoruz. Netflix 
bir yaşam stili haline geldi. Sadece izlemiyor, analiz ediyoruz ne izlediğimizi... 
Dijital olan dijital olmayanın bir antitezi, 
eleştiricisi olabilir her an. Onu çevrimdışı 
içinde yer aldığı güçler ilişkisinden azat 
eden bir güç de olabilir. Bakın, bugün bir 
sanatçı Hindistan'ın bir köyünden internet 
sayesinde tanınabilir. Belçika'da bir sergiden davet alabilir. Dijital yayıncılık yapmak 
kadar haz duyduğum bir şey olmadı. Twitter'dan yazınızı okuyup mention almak 
gibisi yok, çok motive edici.” 
Dijital bir dünyanın içindeyiz. Selfie'ler, hashtag'ler, tweet'ler... 
Her an her yerdeler. Hatta katıldığımız sanat etkinliklerinde bile 
akıllı telefonlarımız hep elimizde. 
Bununla birlikte insanların sanatsal etkinliklere katılımı da arttı. 
Bu durum hakkındaki fikirlerinizi 
merak ediyoruz. 
“Evet, işte çevrimiçi çevrimdışını 
besliyor. Ya da tam tersi. Ekranlarla yaşamaya o kadar alıştık ki... 
Ekranlarımız, sergiyi gezerken 
bizim gözlerimiz. Yapay zekanın 
erken halleri. Çok yakında Siri'den 
bize sergiyi anlatmasını isteyeceğiz. Güzel güzel de anlatacak eminim. Selfie de oluş halinde olan, 
bir türlü sabitlenemez akış içinde 
varlığımızı her sabitlemeye karar 
verip, yeniden ürettiğimizde bir 
selfie daha çekeceğimizi için için 
hissettiren bir eylem. Sonsuz bir 
eylem. İnsan sonsuz. Saçımız şu 
an böyle, yarın kim bilir nasıl kabaracak? Dijital her şeyi dönüştürüyor. Dokunuyoruz bu ekranlara... 
Dokuna dokuna değişiyoruz. Dönüşüyoruz. Dokunarak bir sevgili arıyoruz hatta 
ve kimi zaman buluyoruz. Öyle değil mi?” 
Bu dijital ortam insan ilişkilerini 
ve kurulma biçimlerini de etkiliyor, 
değil mi? 
“Evet, aynen... Dokunarak gittiğimiz sergileri çektiğimiz gibi, dokunarak sevgili 
arıyoruz. Tinder'da sağa sola çekmek 
çok eğlenceli. Bu uygulamaların özellikle 
heteroseksüel ilişkileri dönüştüreceğini 
de düşünüyorum uzun vadede. Bir bakıma 
da Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı deneyiminden uzak değil. Bir fotoğrafla birini 
beğeniyorsunuz. Sadece fotoğrafına bakarak... Önce imgesini, kendisini değil! 
Sonra onunla buluşsanız dahi o imgeyi 
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hâlâ arıyor olabilirsiniz, 
yani kendisiyle yetinmeyerek. Tinder bana Sevmek Zamanı deneyimini 
hatırlatıyor. - Happn de 
var örneğin. Kamusal 
alandan özel alana çekilmek oradaki pratik de. 
Sokağın sokakta kalmaması, cafe'de gördüğün 
birinin kim olduğunu 
bulabileceksin. Büyük 
vaat! Bilmek, bilinmek 
isteyenlerin az olmadığı 
da ortada. İlişkilere dair 
bugüne kadar ne biliyorsak eskidi birden. Aslına 
bakarsanız hem Sevmek 
Zamanı hem de unutmak 
galiba.” 

Tekrar Sanatatak'a 
dönelim. Oluşumun 
bünyesinde birbirinden farklı ve özgün 
eğitimler düzenliyorsunuz.Peki, eğitimlerintemaları neler? 
“Geçen sene de Sanatatak 
Eğitim diye bir şey başlattık. Tam bir yıl oldu. 
Tek dersler olabiliyor, 
örneğin Turgut Cansever üzerine enteresan bir 
tek ders yaptık, orada da 
Turgut Cansever apartmanlarında yaşamış 
beyefendiler gelip, Turgut Cansever'in 
yaptığı bir apartmanda yaşamanın hem 
ayrıcalıklarından hem de fiziksel özelliklerinden bahsettiler. Çok ilginç oldu. 
Arter'in sergileriyle paralel, o sergilerden esinlenen, aralarında benim de 
olduğum, müfredatını kendim yaptığım 4 eğitmenli 8 saatlik eğitimler 
yapıyoruz. Çok dilli, çok farklı alanları 
kucaklamaya çalışan programlar... 
En son Can Yayınları katkısıyla Umberto 
Eco atölyesi yaptık örneğin. Yoğun bir katılım oldu. Dersler ücretsiz. Her dersin bir 
sponsoru oluyor.” 

Sanatatak Eğitim'inmottosunu tek 
cümleile açıklamanızıricaetsek? 
“Tıpkı Sanatatak'ınki gibi sanata ve hayata 
dair çok şey.” 


Buay 


Ben Ayşegül Sönmez Çağın İçinde 


adlı kitabınızda Türkiye'den Sarkis, NeşeErdok,ÖmerUluç,Levent 
Çalıkoğlu gibi sanat dünyasının 
önemli isimleriyle geçekleştirdiğiniz söyleşiler var. Yabancı 
konuklarınız da bir o kadar dikkat 
çekici. Kitabın ortaya çıkış sürecinden bahseder misiniz? 

“Bu sohbetler bugüne kadar yaptığım 
söyleşilerin sadece bir kısmı. Önemli bir 
kısmı. Benim için, “Çağdaş sanat nedir?” 
diye soran birine pekala pek çok yanıt 
verebilecek bir kısmı. En ilham verici 
kısmı. Benim kişisel ve mesleki tarihimin 
önemli konuşmaları. Ve sanata, felsefeye meraklı birine söyleyeceği çok olan 
konuşmalar. Sanatatak Yayınları'ndan, 
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yani kendi yayınevimden özellikle çıkmasını 
istedim. Bu bir inşaatın 
temeli adeta. Sanatatak. 
com, Sanatatak Yayınları 
ve Sanatatak Eğitim 
programının üstüne inşa 
edildiği...” 

Sizin Türkiye'deki 
çağdaş sanata dair 
tanımınızı merak 
ediyoruz. 

“Türkiye'ye mahsus bir 
tarifim yok, genel bir tarifim var: Çağın içinde bir 
sanat ancak sadece çağının 
içindeki izleyicisiyle buluşacak diye bir kural yok. 
Çağlar boyu izleyicisinden 
besleneceği kesin ama.” 
Contemporary 
İstanbul özelinde 
Basel, Miami, Şanghay ve Çin'de gerçekleştirilen sanat 
fuarlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 
“Fuarları çok sevmem 
ama illa gideceksem kendimi eğlendirecek işler 
bulmakta (o gecikmem. 
Ben müzesiz bir çocukluk geçirmiş bir Türkiyeli 
olarak müzeleri severim. 
Avrupa'nın bir müzelerini, iki hayvanat bahçelerini gezmeyi çok severim. İkisini birbirine 
benzetir, ikisinden de ilham alırım. İkisi 
de beni dokunaklı yapar. Örneğin Basel'i 
gezerken kendimi Basel hayvanat bahçesine atmışlığım vardır. Uzun uzun bir antilopla göz göze gelmişliğim, bir kaplana 
epey yaklaşmışlığım...” 

Dünyada ve Türkiye'de sanat piyasasının baş aktörleri kimler sizce? 
“Baş aktörler epey çok ve bizlerin eleştirilerimiz, farklı bakış açılarımız, alternatif 
örgütlenmelerimizle onları yerlerinden 
etmemizi bekliyorlar. Piyasaya rağmen 
büyük harfle Sanat... Mottomuz böyle 
olmalı. Rakamlarla değil, yazılarla, entelektüel analizlerle, ilginç tespitlerle anmalı 
sanatı. Aktörlerle değil, kültürel emekçileriyle belki.” 


LOfficiel 


Tanıtım 
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GÜNÜN HER 
ANINDA LEZZET 


Renkli, sıcak dekoru ve lezzetleriyle kendinizi rahat ve 
mutlu hissedeceğiniz bir mekan Passage 178. Detaylarını, 
kurucularından Gülin Özalp anlatıyor. 


Passage 178'in hikayesi nedir? 
“Kanyon'da Escale açıldığında, burada 
iki farklı mekan yaratma düşüncesi aklımızda zaten vardı. Farklı bir menü ve 
isimle yeni mekan yaratmatfikrini 2017'nin 
son çeyreğinde hayata seçirebildik. Biz 
burada Kanyon'un tüm canlılığını ve 
sosyalliğini yaşatan bir mekan yaratmak 
istedik. Kapı numarasından ismini alan 
Passage'ın birçok şey anlattığını düşünüyoruz. Ayrıca Passage 178'in günün her 
saatinde değişen bir ritmi var. Burayı en 
başından itibaren hem ambiyansıyla hem 
de menüsüyle günün her saatine uyumlu 
bir mekan olarak kurguladık.” 
Dekorasyonda özellikle dikkat edilen 
noktalar oldu mu? 
“Passage 178'in konsepti mimar Koray 
Özgen tarafından gerçekleştirildi. 


RÖPORTAJ DİLRUBA KARAKÖSE 


we 


Dinamik ve işlevsel bir mekan olmasına 
dikkat edildi. Renkli, enerji yayan, farklı 
objelerle farklı uyum yakalayan bir mekan 
oldu.” 
Sabah kahvaltılarınız oldukça ilgi 
görüyor. Bunun dışında misafirleriniz 
en çok hangilezzetleri tercih ediyor? 
“Klasik lezzetlerden yola çıkarak oluşturduğumuz sade menümüzde, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam saatlerine uygun 
lezzetler bulunuyor. Sabah kahvaltıları 
arasında Passage Kahvaltısı dışında 
Scrambled Egss, Çılbir, Menemen gibi 
alternatif kahvaltı lezzetlerimiz bulunuyor. Odun fırınında pişirilen pidelerimizden Etli Passage, Ördek Etli Spring Roll, 
Yaban Mantarlı Risotto, Passage Burger 
ve Çilekli Milföy tatlımız en çok beğenilen 
tariflerimizden sadece birkaçı diyebiliriz. 


Günün her saatine uygun menü seçeneklerimiz dışında, ikonik barımızda servis 
edilen imza kokteyller, iş çıkışı günün yorgunluğunu atmak isteyen misafilerimizin 
akşam üstü ritüeli haline geldi diyebilirim” 
Passage 17/78 menüsünün 'comfort 
food'konseptine uygun hazırlandığını 
söyleyebilir miyiz? 

“Evet, söyleyebiliriz.” 

DU performanslarıyla da bu sıcak 
ortamı canlandırıyorsunuz. Mekanda 
hangi zamanlarda nasıl müziklere yer 
veriliyor? 

“Her hafta, Çarşamba'dan Cumartesi'ye 
saat 17:30-23:00 saatleri arasında DJ 
performansları gerçekleşiyor. Ünlü Du'lerin müzik performanslarına sahne olan 
Passage 178'de müzik hafif Neu Disco ile 
başlayıp, Deep House ile devam ediyor.” 


> 
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DÜNYA 
KOCA BİR 
TUVAL 


Tüm dünya onun çizimlerini bekleyen 
bir tuvalmiş gibi davranan özgür bir ruh, 
her kaçışını sanatın kollarında bitiren 
bir sanatçı. Sara Erenthal ile tanışın. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


Sara Erenthal, hayatta kalma, yer değiştirme, özgürlük gibi 
konulara odaklanan çok yönlü bir sanatçı. Kendisini daha 
yakından tanımak istiyorsanız, üzerine odaklandığı konu 
başlıklarına bakmanızı öneririz. Zira kendisi, hayat tarafından her zorladığı anda yüzünü sanata dönmüş bir isim. Brooklyn sokaklarında yürürken çöp kutusunun yanına bırakılmış 
bir yatak da onun tuvali, telefon kulübesinin beyaz yüzü de. 
Ortodoks-Yahudi aileden gelen Sara Erenthal, yaradılışı itibariyle özgür ruhlu muydu, yoksa yaşadığı hayat mı ona bu 
hediyeyi bahşetti bilinmez... Ancak bildiğimiz bir şey var; 
17 yaşındaki sanatçı, evlilikten kaçmak için yola çıktığında 
tüm bu olacaklardan habersizdi. Evden ayrılan Sara, o günden bugüne dünyayı dolaştı, sanatla dolu bir maceraya atıldı. 
Resim, heykel ve performans sanatlarında çalıştı, günlük nesneleri çalışmalarına entegre etti. Çalışmaları, New York kentindeki kamusal sanat projelerine ek olarak, uluslararası çapta 
solo ve grup sergilerinde yer aldı. Sara'nın yaşama dair her 
zaman umut dolu olduğunu söyleyebiliriz. Belki de sokağa atılmış eşyalara yeniden hayat verip, onları sanatla buluşturması 
bu nedenledir... Kendisine merak ettiklerimizi sorduk. 


Sanki tüm dünya sizin için bembeyaz, boş bir tuval. 
Nelerden ilham alıyorsunuz? 

“Hayatım ve şu an bulunduğum konum bana ilham veriyor.” 
Birbirinden farklı disiplinlerde üretim yapıyorsunuz. 
Sizi bir şeyler yaratmaya iten nedir? 

“Kendimi iyileştirmek ve bunu da başkalarıyla paylaşmak için 


bir şeyler yaratıyorum diyebilirim.” 
Sanatla ilgili ilk anınız neydi, anımsıyor musunuz? 

“Annemi resim çizerken izlediğimi hatırlıyorum. Sanırım 
sanata dair ilk anım bu. Ancak kendime dair ilk anımı 
anımsayamıyorum.” 

Dünyayı geziyorsunuz, istediğiniz heran, her yerde 
resim yapabiliyorsunuz. Bu durum size özgür hissettiriyor mu? 

“Elbette, bu benim için özgürlüğün ta kendisi.” 
Çalışmalarınızı Instagram'da paylaşıyor ve ©saraerenthalart ile etiketliyorsunuz. Instagram'ı nasıl 
kullanıyorsunuz, sizin için nasıl bir mecra işlevi 
görüyor? 

“Hesabım üzerinden hem günlük yaşamıma dair anlar paylaşıyorum hem de bir sanatçı olarak çalışmalarımı.” 

Sokakta sanat görmeniz ne kadar önemli? 

“Sanatı sokağa taşımak her zaman çok önemli. Böylece herkese 
ulaşabilir.” 

Sokakta sanat yapmakla bir galeride sergi açmak 
arasında ne gibi farklılıklar var? 

“Stüdyo çalışmamda farklı ortamlar ve teknikler deneyebiliyorum. Bunun yanı sıra sokakta yarattığım çalışmalarım biraz 
daha geçici etkiler yaratıyor diyebilirim.” 
Çalışmalarınızda hep yüzlerle karşılaşıyoruz. Bize 
onlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? 

“Çizdiğim yüzler çoğunlukla hayatımdaki farklı zaman aralıklarını temsil eden kendi portrelerim.” 
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Sara Erenthal'in 
işlerinde farklı 
formlarda karşımıza 
çıkan portrelerin 
çoğu aslında 

bizzat kendisini ve 
eseri oluşturduğu 
dönemdeki hislerini 
yansıtıyor. 
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İnsanı büyüleyen tabiatı, Akdeniz'in 
eşsiz doğasından ödün vermeyen modern 
mimarisi ve 'her şey dahil' konseptine 
rağmen alışıldık lüks kalıplarını yıkarak 
sunduğu her ayrıntısı kişiselleştirilmiş 
hizmeti ile Maxx Royal Kemer Resort'ta 
unutulmaz bir yaz tatili sizi bekliyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


Herkes için kusursuz tatilin tanımı başkadır. Bir kış çocuğu olmama 
rağmen, hayat enerjisini sıcak yaz günlerinde güneşten alan biri 
olarak benim için kusursuz tatil, şehrin patırtısından uzaklaşıp, her 
detayın özenle düşünüldüğü, lüks ve konforun eşsiz bir uyum yakaladığı bir otelde, su dalgalarının huzur veren sesi eşliğinde, yumuşacık kumların ve güneşin tadını çıkarmaktan geçiyor. Türkiye'nin 
büyüleyici güney sahilinde konumlanan Maxx Royal Kemer Resort 
ise cenneti andıran tabiatı, Akdeniz'in eşsiz doğasından ödün vermeyen modern mimarisi, misafirlerine kendilerini özel hissetmelerini 
sağlayan muhteşem hizmeti ve restoran seçenekleriyle ideal tatil 
adreslerim arasında yer alıyor. 

Kapısından içeri girdiğiniz anda çam ağaçlarıyla çevrili dağ manzarası, gökmavisi suları, doğal kumlarıyla insanı etkisi altına alan otel, 
alışageldiğimiz lüks kalıplarını yıkarak misafirlerine her ayrıntısı kişiselleşen birçok farklı hizmeti bir arada sunuyor. Kişisel tatil asistanı, 
altı farklı boyda yüzme havuzu, konsept restoran seçenekleri, çocuklara özel Maxxiland eğlence merkezi, ailenizle birlikte çıkacağınız 
tekne gezisi, çeşitli su sporları, Aven Royal SPA merkezi, sabahın ilk 
ışıklarına karşı eğlence ve helikopterle çevre bölgelere turistik gezi 
bu hizmetlerden sadece birkaçı. “Her şey dahil?” konseptini bir üst 
çıtaya taşıyarak dikkatleri üstüne çeken Maxx Royal Kemer Resort, 
bir tatil köyü olmasına rağmen misafirlerine “grand boutigue' anlayışında hizmet sunarak her anın anıya dönüştüğü bir tatil deneyimi 
vaat ediyor. Kendinizi özel hissetmeniz için özenle tasarlanan otel, 
dekorasyonundan hizmet anlayışına, mutfağından SPA merkezine, 
ortak alan kullanımından eğlence seçeneklerine kadar her bir ayrıntısında lüksü en iyi anlatan dokunuşları buluşturuyor. İşte, dikkatimizi çeken detaylar: 


5 farklı oda seçeneği 
Maxx Royal Kemer Resort, misafirlerine orman ve deniz manzaralı 


beş farklı oda seçeneği sunuyor. 100 metrekareden başlayan özel 
tasarımlı suit odalar; Akdeniz'in olağanüstü manzarasına ya da 
Kemer'in bakir yeşilliklerine bakan her biri 185 metrekarelik Royal 
Residence aile suitleri; kendi havuzu bulunan, 7.500 metrekarelik 
alana kurulu ve içerisinde odadaki tüm elektronik cihazları kontrol 
etmenize olanak veren özel bir teknolojinin yer aldığı Maxx Laguna 
Dubleks Suit; denize sıfır konumda yer alan ve özel havuzu bulunan 
özel Royal Beach villalar; Kemer'in en özel köşesinde eşsiz bir dünya 
sunan çok özel müstakil Presidential Villa otelde dikkatleri çekiyor. 


Doğayla iç içe keyif 

Yaz tatillerinde ferah odalarda vakit geçirmek oldukça keyifli ama 
Maxx Royal Kemer Resort'ta hayat asıl odadan dışarıya adım attığınızda başlıyor. Doğayla iç içe olağanüstü büyüklükteki havuzları 
kucaklayan ağaç ve bitkiler insanı büyüsü altına alıyor. Tatil merkezinde yer alan açık hava havuzu, ısıtmalı deniz suyu havuzu, 7.500 
metrekarelik özel Laguna havuzu, özel villa havuzları, yarı olimpik 
kapalı havuz ve aguapark; eşsiz tasarımları ve keyif veren özellikleriyle tüm duyularınızı harekete geçiriyor. 


Yemekle şımarın 

“Yemekle şımartılma” denilince aklınıza ne geliyor bilmiyoruz ama 
Maxx Royal Kemer Resort'u deneyimlediğinizde nelerle karşılaşabileceğinizi çok iyi biliyoruz. Otele girdiğiniz anda başlayan ikramlar, 
odanızda sizi bekleyen küçük sürprizler, kendinizi otelin ana yaşam 
alanı olan Azure Court'a attığınızda etrafınızı saran Azure Türk, 
Azure Italia ve Azure Fish adlı üç restoran, Asia & Sushi restoranı ve 
Michelin yıldızlı şeflerden danışmanlık alınarak menüsü hazırlanan 
Fine Dining restoranı Emerald ile Maxx Royal Kemer Resort, bir dinlenceden ve hatta bir tatilden çok daha fazlasıyla sizleri karşılıyor. 
Her şey dahil konseptine sahip olmasına rağmen tüm restoran ve 


snack bar'larda a la carte servis sunan otel, bu özelliğiyle misafirlerine diledikleri yemeği sipariş verebilme imkanı sunuyor. Ayrıca 
bir restoranda otururken aklınız öbüründe kaldıysa, o da problem 
değil. Örneğin Azure Türk'te enfes kuru cacığınızla birlikte kebabınızı yedikten sonra canınız İtalyan restoranından Tiramisu istedi 
diyelim; deneyimli servis personeli bu isteğinizi göz açıp kapayıncaya 
kadar yerine getirmek için bekliyor. 


Fiziksel ve ruhsal yenilenme 

Misafirlerini günlük hayatın tüm stresinden uzaklaştırmayı vaat 
eden tatil merkezinde baştan aşağı yenilenme fırsatına da sahipsiniz. Güneş ile denizin keyfini çıkardığınız keyifli bir günün sonunda, 
'Thermes Marins bakım ürünlerinin kullanıldığı Aven Royal SPA'nın 
bedeninizi şımartan dokunuşlarına kendinizi bırakın ve yaşam enerjinizi yenileyin. Vazgeçilmez hamam ritüellerinin yanı sıra dünya 
masaj literatüründe yer alan masaj tekniklerini ve terapi yöntemlerini 
eşsiz bakımlarla buluşturan SPA merkezi, uzman terapistleri ile sıra 
dışı bir spa deneyimi sunuyor. Özellikle Maxx Royal Kemer Resort 
SPA Merkezi Yöneticisi Kseniya'nın Maxx Royal'in toprak, ateş, su 
ve havanın yer aldığı dört yaşam elementinden oluşan konseptinden ilhamla hazırladığı yeni 4 Unsur masajı önerilerimiz arasında. 
Bu masajda; ayak yıkama ritüeli (su), özel kas ısıtma tekniği (ateş), 
masajda kullanılan ahşap aksesuarlar (toprak) ve birbirine bağlanan eşsiz masaj teknikleri (hava) o anki ruh ve fiziksel haline uygun 
şekilde kişiye özel şekilleniyor. 


Plaj partileriyle özel eğlence 
Rahatlama ve dinlenmenin yanı sıra eğlenmek isteyenler için de 
Maxx Royal Kemer Resort farklı alternatifler sunuyor. Tatil merkezi 
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buyıl alışılmış konseptinin dışına çıkarak Middle Bay'de Mikonos'un 
unutulmaz plaj partilerine özgü sıra dışı eğlence konseptini plajlarına taşıyor. Yenilenen barında yaz boyunca hafta içi her gün sunset 
partileri eşliğinde dünyaca ünlü DJ performanslarıyla müziğin tadını 
çıkarma şansına sahip olacaksınız. 


Çocukla çocuk olun 

Siz dünyaca ünlü DJ'ler eşliğinde eğlenirken ya da plajın huzur veren 
ortamında kitabınızın keyfini çıkarırken, tatil merkezinde çocuklarınız için de çeşitli aktiviteler yer alıyor. Çocuk krallığı Maxxiland'de 
her yaştan çocuk için eğlenceli ve eğitici aktiveler bulunurken, Aguapark'ta çocuklarınız kendilerini suyun egemenliğine bırakıyor. 
Çocuk bakımı konusunda profesyonel eğitim alan uzmanlar ise 
tatiliniz boyunca ihtiyacınız olduğunda çocuklarınızla ilgilenebiliyor. 


Kişiye özel asistan hizmeti 

Tatilin her anını özel kılmayı amaç edinen tatil merkezinin kişiye özel 
hizmetleri havalimanında başlıyor. Havalimanından otele özel VIP 
transferleri gerçekleşirken, Maxx Asistant kapsamında sunulan kişisel tatil asistanları restoran rezervasyonlarından yastık seçimine her 
türlü ihtiyacınızı sizin yerinize gerçekleştirerek tatilinizi unutulmaz 
kılıyor. Asistanınızdan alacağınız yardımla, dilerseniz özel helikopter turuyla Aspendos, Bodrum, Ölüdeniz, Dalaman, Belek, Kemer, 
Göcek, Pamukkale, Myra, Side, Kapadokya ve Efes'in özel adreslerini 
gezme şansı buluyorsunuz. Ayrıca, Maxx Royal'in yenilenen uygulaması ile otel aktivitelerini, restoranlarını ve etkinliklerini kendiniz 
de akıllı telefonlarınızdan rahatlıkla takip etme şansına sahipsiniz. 


Kiriş Mahallesi, Kiriş Caddesi, No.88, 
Tel: O (242) 813 60 60; www.maxxroyal.com.tr 


Kemer, Antalya; 
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SUDAN MUCİZELER 


Kaplıcaları andıran lüks spa merkezlerinde uygulanan iyileştirici 
su tedavileri son dönemin yükselen trendi. Suyun iyileştirici 
gücü zamansız çözümler sunmaya devam ediyor. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


Lüks spa merkezlerinin yükselişe geçmesiyle birlikte kaplıcalara olan 
ilgi azalmış, hatta bu köklü merkezlere birazcık demode gözüyle 
bakılmaya başlanmıştı. Şimdilerde durum farklı. Zira baş döndürrücü bir hızla değişen dünyamız arada bir kendini tekrar etmeyi 
seviyor, elbette gelişmek koşuluyla. Son dönemin favori trendi ise 
kaplıcaları andıran, iyileştirici su tedavileri ve havuzlarının yer aldığı 
lüks spa merkezleri. Şehrin kaosundan, iş hayatının stresinden kurtulmak ve kendinizi şımartmak istiyorsanız yapmanız gereken tek 


The Gainsborough- 
Bath Spa, İngiltere 


Avrupa'nın en iyi kaplıcaları listesinin daimi adreslerinden Bath, 
Londra'ya 120 kilometre mesafede termal tutkunlarına hizmet 
veriyor. Roma döneminden kalma muhteşem hamamları ve yenilenen The Gainsborough Bath Spa'sıyla ünlü Bath, aynı zamanda 
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Burada Mendip 
tepelerinden akan 46 derecelik şifalı sular eşliğinde gerçekleşen 
rahatlama seansında, havuzda terapiyle birlikte su altı masajları, 
lavanta aromalı buz banyoları gibi çeşitli bakımlarla kendinizi 
şımartma hakkına sahipsiniz. 1700'lerde inşa edilmesinden dolayı 
Roma döneminden kalma mozaiklerle bezenmiş spa merkezinde 
Magnesium Wrap ve Ginger Renewal bakımları çok ses getiriyor. 


şey, kendinizi tam donanımlı bir spa merkezinin kollarına bırakmak. Suyun iyileştirici gücüne olan inanç, acı ve sancıları gidermek 
için sıcak bir banyonun değerini bilen eski Mısırlılar ve Rumlar'a 
kadar uzanıyor. Aslında “spa” kelimesinin Latince'de su ile gelen 
sağlık anlamı taşıdığını görüyoruz ki, bu da hem vücudunuzu hem 
ruhunuzu arındırmak için neden hemen bir spa merkezine gitmeniz gerektiğini özetliyor. 2018 rotanız şekillenmeye başladıysa, size 
birkaç önerimiz var. 


Terme Di Saturnia, İtalya 


Yalnızca vücudunuzu değil, aynı zamanda ruhunuzu da arındırmak ve şehir yaşamının tüm stresinden uzak kalmak istiyorsanız 
Terme Di Saturnia Spa tam size göre. Toskana'nın Saturnia kasabasında yer alan bu termal, Ortaçağ'dan beri şifa ve güzellik dağıtmaya devam ediyor. Üç bin yıllık termal su havuzu ve 140 odasıyla, 
neden Conde Nast tarafından Dünyanın En İyi Termal Spa Oteli 
seçildiğini bir kere daha anlıyorsunuz. Traverten taşlarıyla inşa 
edilmiş spa, bugünün teknolojisini kullanabilecek şekilde restore edilmiş. Tüm yıl boyunca açık olan Terme di Saturna Spa 
Resort'un öne çıkan özelliği ise dünyanın başka hiçbir yerinde 
bulamayacağınız Saturnia Kehribar Masajı. Kehribarın, kadim 
çağlardan bu yana vücudu arındırmak için kullanılan bir taş olduğunu hatırlatalım. 
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Baden Baden, Almanya 


Almanya'nın uluslararası termal turizm merkezlerinden Baden Baden, Kara Ormanların eteklerinde. 
Baden Baden'in termal kaynaklarının ünü Romalılar'a kadar uzanıyor. İyileştirici gücüne inanılan 
kaplıcalar bugün de yoğun ilgi görüyor. Yerin iki 
bin metre derininden fışkıran sıcak kaynak suyu, 
modern Caracalla termallerinde ve tarihi Friedrichsbad'da dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerle 
buluşuyor. 68 dereceye kadar ısınan sıcak suyun kalp, 
kan dolaşımı, romatizma veya eklem ağrıları, metabolizma veya solunum rahatsızlıkları gibi sorunlara 
iyi geldiği ziyaretçilerin yorumları arasında. Ancak 
Baden Baden'i sadece bir kaplıca merkezi olarak 
düşünürseniz hata edersiniz. Sanat, mimari ve doğa 
ilgi alanınıza giriyorsa burası tam size göre. 


Sİ 


Omni Homestead 
Resort, ABD 


Allegheny Dağları eteklerinde bulunan Omni Homestead'ı ziyaret etmek için bolca vaktiniz var. Zira tesis 
hem kış hem de yaz ayları için ziyaretçilerini memnun edecek etkinlikleriyle öne çıkıyor. 45 dönümlük 
arazisiyle dikkat çeken Omni Homestead'a isterseniz 
kafa dinlemeye gidebilir, dilerseniz de tüm ailenizle 
dinlendirici bir tatil geçirebilirsiniz. Kışın Allegheny 
Springs'de kayak, snowboard veya buz pateni gibi 
aktiviteler sizi bekliyor. Yaz konukları ise birinci sınıf 
golf ve tenis tesislerinden faydalanabilir veya at binebilirler. Suların sıcaklığı kışın dahi 98 derece olduğu için 
bizim önerimiz, karlarla kaplı dağları izleyebileceğiniz 
açık havada kaplıca deneyimi. 


Gora Kadan 
Önsen, Japonya 


Volkanlar ve kaplıcalar ülkesi Japonya... Gora 
Kadan Onsen ise Fuji Dağı eteğinde muhteşem 
manzarasıyla ülkenin en meşhur kaplıcalarından 
biri. Japonlar, şifalı sularla iyileştirme özelliğine 
sahip havuzlar için 'onsen” kelimesini kullanıyor. 
Birçoğu halka açık kullanıma sahip. Gora Kadan 
ise aralarında en korunaklı olan. Herkesten uzakta 
bu sulardan faydalanmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Miwako Fujimoto'nun açtığı merkezin 
Meridian Therapy uygulaması oldukça popüler. 80 
dakikalık terapi, shiatsu masajını akupunktur ile 
bir araya getirerek etkili bir rahatlama sağlıyor. 
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SAĞLIKLI 
DURAKLAR 


Instagram zaman akışında karşımıza çıkan, faydalı içerikleri 
ve lezzetleri kadar sunumlarıyla da dikkat çeken sağlıklı 
yemek ve tatlı seçenekleri, sosyal medya sayesinde yeni 

takıntımız oldu. İşte, şehrin öne çıkan rotaları. 


Teşvikiyedeki Kase No.16, 
isminden de anlaşıldığı gibi 
menüsündeki 12 yemek 
çeşidini kasede sunuyor. 
Mevsimsel sebze ve meyvelerle 
hazırlanan yemek seçenekleri, 
protein ve karbonhidrat 
dengesi ön planda 

tutularak hazırlanıyor. 


gp) em 
Beri Ost 


© o V LL a mmm 


Oyuncu Müge Boz'un 

Kanyondaki Intema 

Özge Şen ve Belkıs Boyacıgiller'in Yaşam içerisinde açtığı 
sahibi olduğu İstanbul'un ilk Makai Experimental, 
vegan restoranlarından Bi Nevi vegan hamburgerleri, 
Deli, glutensiz ve şekersiz tatlı sebze makarnaları ve Acai 


seçenekleriyle adından söz ettiriyor. Bowl'larıyla meşhur. VAY N 
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, meleztes 
İstanbul Karyon Alamar Mekezi 


İh. ELENME Ek 
VAY n 


Türkiye'nin ilk gurme çay markalarından 
Melez Tea, Reşitpaşa'da açtığı mekanında 
içeceklerin yanı sıra Matcha ile 
hazırlanmış özel donut ve popsicle gibi 
tatlı seçenekleriyle adından söz ettiriyor. 


VAY N 


Buay 


vi,istanbul 


Vi Coffee 5 HealthyLiving 
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Teşvikiye'nin en yeni 
adreslerinden Yeşil 
No.11, ilhamını yeşil 
renkte sebzelerden 

alıyor. Başta acai 

olmak üzere çeşitli bowl 
türlerine menüsünde yer 
veren mekanın salataları 
da oldukça lezzetli. 


VAY 


Reşitpaşa'nın yeni gözde 
adreslerinden Misk İstanbul, 
göz alıcı çiçek buketlerinin yanı 
sıra GabFoods'un hazırladığı 
sağlıklı yemek seçenekleriyle 

de şehrin yükselen yıldızı. 


N 


Glutensiz ve vegan beslenme 
alışkanlığına sahip Beril 
Oymak'ın 2017ğe Teşvikiye'de 
açtığı Vi İstanbul, her gün 
değişen şekersiz, unsuz ve 
doğal yağ ile hazırlanan tatlı 
seçenekleriyle dikkat çekiyor. 


UOfficiel Bu ay 222 


BİR BEN 
DAHA OLSA 


Deniz Yıldız Edin, 
Türkiye'nin ilk 
kişisel concierge 
şirketi olan Bird of 
Paradise'ın “ikinci 
bir ben' kimliği ile 
hizmet verdiğini 
söylüyor. 
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Türkiye'nin ilk ve tek personal concierge şirketi Bird of 
Paradise, özel davetlerden hediye danışmanlığına, seyahat 
planlamadan ev dekorasyonu ve kısa film çekmeye 
kadar pek çok alanda kişiye özel hizmet sunuyor. 


RÖPORTAJ DİLRUBA KARAKÖSE 


Bazen o kadar yoğun olur ki insan, özel hayatına vakit kalmaz. 
Haliyle yapılması gerekenler de bekler durur. İşte, bu gibi durumlarda “ikinci bir ben” kimliği yaratarak karşımıza çıkan Bird of Paradise, Türkiye'nin kişiye özel ilk concierge hizmetini veriyor. Bu geniş 
dünyanın detaylarını kurucusu Deniz Yıldız Edin'den dinliyoruz. 


Kişiye özel concierge hizmeti fikri nasıl ortaya çıktı? 
“Birkaç hayat gerçeği personal concierge'i oluşturdu. İlk olarak, 
günün en kıymetli 12 saatini kurumsal hayata ayırdığınızda, özel 
hayatınızda sizin için önemli olan hediye seçim ve organizasyonu, 
seyahat planlama, albüm hazırlama, ev güzelleştirme, misafir ağırlama, kişiye özeltema dahilinde davet ve kutlamalar gibi yapılacaklar 
listesine zaman kalmaması, Bunu benim için, benim gibi düşünerek 
yapacak, aynı zamanda gusto ve vizyon sahibi birisi olsa!” şeklinde ifade 
edilen çaresizlik... İkincisi, kişisel olarak baktığınızda, herhangi bir 
konuda, “Deniz benim düşünmediğimi de düşünerek bilir, bulur, yapar” 
algısının oturmuş olması. Son olarak, hobilerinden hayat kuran ve 
serbest çalışan insanlara şiddetle artan hayranlığım...” 

İsmine nasıl karar verdiniz? 

“Bird of Paradise sterliçya çiçeği, çocukluğumdan bugüne benim 
için tek başına, yalın ve vakur duruşuyla asaleti ve kendine yeterliliği 
simgeler. İbik gibi açılan rengarenk çiçeği ise başkaları için yapabileceklerimin çok çeşitliliğine inancımı yansıtıyor. Çiçek dünyasındaki 
sözlük anlamı; özgürlük, ihtişam ve iyi bir perspektifi sembolize 
ettiği, harika ve değişik bir yeniliğin çok yakında olduğunun habercisi olduğu yönünde. Bird of Paradise ile yapmak istediklerimle 
örtüşmesi tatlı bir tesadüf oldu. Görsel olarak da marka amblemi 
olarak kolay fark edilir olması, turuncu rengin de aciliyet ifade ediyor 
olması cabası.” 

Bird of Paradise'ın temelinde insanların günlük yüklerini 
hafifletmek var diyebilir miyiz? 

“Aslında projelerin sonunda kişilerin omuzlarından büyük bir yükü 
almış oluyoruz ancak bunlar genelde günlük, basit konular olmuyor. 
Bird of Paradise daha çok, “Benden bir tane daha olsa” diye içinizden 
geçirdiğiniz her konuda hizmet veriyor. Bazı kişiler personal shopper, event planner, seyahat uzmanı veya dekoratör. Bird of Paradise 
ise bir kişi için onun adına her işini üstlenendir ve zaman içinde o 
kişinin proje bazlı sağ kolu olur.” 

Nasıl hizmetler sunuyorsunuz? 

“Bazı kişilerin zamanı olmuyor, bazıları sürece hakim değil, bazıları 
da onlar adına bir başkası yapsın istiyorlar. Bird of Paradise bu kapsamda sizin için araştırır, bulur, yapar, tasarlatır. Bu nedenle hizmetleri sınırlamak aslında çok sağlıklı olmaz. Bird of Paradise, kişiyle 
birebir tanışarak, "ikinci bir ben” kimliği ile farklı bir boyutta hizmet 
veriyor. Yaratıcı bir boyut gerektiğinde, akılda bir proje varsa ama 
nasıl yapılacağı bilinemiyorsa ya da bir niyet var ama tam tanımlanamıyorsa Bird Of Paradise'a ulaşılıyor.” 

Bir ekibiniz var mı, yoksa bireysel olarak mı hareket 
ediyorsunuz? 


“Bird of Paradise'a gelebilecek talepler özel hayat zenginliği ile paralel. Beraberinde müşteri yalnız bir kişi ile işini yürütmek istiyor. Bu 
nedenle, işin doğası ve müşteri beklentisi benim şahsen hizmet vermemi zorunlu kılıyor. Ekip konusunda da kendi alanının en iyilerinden oluşan çözüm ortaklarımız var. Taleplere uyumlu esnek bir 
yapı ile her proje için en doğru çalışma arkadaşları ile hedefe odaklı 
ilerliyoruz. Tüm yönetim, kreatif yönlendirme ve müşteri ilişkileri 
bende oluyor.” 

En çok talep gören hizmetleriniz hangileri? 

“Çoğunlukla özel davetler, kurumsal ve bireysel hediye danışmanlığı, üst düzey yönetici misafirleri ağırlama hizmeti, seyahat planlama, ev dekorasyonu, kitap yazma, kısa film çekimi, manevi yönü 
yansıtacak hatıra tasarımı sayılabilir.” 

Bu hizmetialmak isteyen biri sizinle nasıliletişime geçiyor ve süreç nasılilerliyor? 

“İlk olarak, yüz yüze tanışma görüşmesi yapmadan hiçbir çalışmaya 
başlamıyoruz. Müşterimize gerçek ihtiyacının farkındalığını sağlamak, kendi iç sesini kendisine duyurabilmek öncelikli hedefimiz. 
İkincisi, sunduğumuz hizmetlerin içinden komisyon kazanmıyoruz 
ya da toplam bütçe üstünden yüzdeye bağlı bir koordinasyon bedeli 
almıyoruz. Kendi network'ümüz yanında tercih edecekleri başka bir 
çözüm ortağı ile çalışma esnekliğimizi duyduklarında müşterilerimizin yüzünde gördüğümüz şaşkınlık ve memnuniyet çok anlamlı. 
Üçüncüsü, yaratıcı çalışmalarda kişiyi/konuyu çepeçevre tanıyacak 
bir diagnostik çalışma yapıyoruz. Bu çalışma yapıldıktan sonra müşteriye önerilerde bulunuyor ve hayata geçiriyoruz.” 

Nasıl yorumlar alıyorsunuz? 

“Müşterilerimden duygu yüklü inanılmaz kartlar alıyorum. Bir 
tanesi beni, İnsanları mutlu etmeyi meslek yapmış kadın olarak 
tanımlamıştı. En kıymetlisi; çalışmalar müşterilerimle birbirimizi 
çok yakın tanıyarak gerçekleştiği ve oldukça özel paylaşım içerdiği 
için projelerden sonra birbirimizi gerçekten özlüyor olmamız!” 
Müşterilerinizden gelen yenifikirler oluyormu? Oluyorsa 
bunları kendi bünyenize dahil ediyor musunuz? 

“Bizim iş alanımız dipsiz kuyu. Ne yapmak istediğimiz kadar, ne 
yapmamak, nasıl yer almamak istediğimiz de bir o kadar önemli. 
Hizmetler derinleşebilir, sayıları artabilir, genişleyebilir ama birebir 
hizmet, danışmanlık ve çözüm ortaklığı modeli değişmez. Olabilecek en güzel şey, müşterilerin vaktimizi onlara ayırabilmemiz için 
gerekli zamanda bize bilgi vermeleridir.” 

Başarınızı en çok neye borçlusunuz sizce? İşinizi sevmenizemi, Türkiye'dedaha önce görülmemiş bir şey yapıyor 
olmanıza mı? 

“Gördüm ki, işi sevmek heyecanı korumanızı sağlar ancak başarıyı 
tek başına getirmez. Daha önce Türkiye'de görülmemiş olması, 
büyük bir merak ve farklılık yarattı. Ancak personal concierge mesleğini doğru tanıtmak, dik durmak ve özünü hiç kaybetmemek için 
çok sebat ettim. Hepsinin üstünde ise yarattığım iş alanına en başından beri inandım ve kendimi adadım.” 
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CALVIN KLEIN 

Günümüzün modern ve retro erkekleri 
için tasarlanan High Noon koleksiyonu, 
farklı kasa ebatları, kadran seçenekleri 
ve alternatifli bilezikleriyle zamansız çok 
yönlülüğün birleşimi niteliğinde. Yeni 
seri, paslanmaz çelik ve pembe altın kasa 
alternatifleriyle modern zamanı stile yansıtırken, çelik ve deri kayışlarıyla şıklığın 
zamanla uyumunu temsil ediyor. Keşfetmek için Emaar Sguare AVM'deki Hour 
Passion'a davetlisiniz. 


www.calvinklein.com 
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NİDA TAKI SANATI 

İnsan ve doğadan esinlenen, onların farklılıklarından beslenerek altın ve gümüş gibi 
materyallerde hayat bulan, takı sanatçısı 
Candan Demirdik'in ruhuna dokunup 
gerçeğe dönüşen tasarımlarıyla Nida 

Takı Sanatı, keşfedilmeye değer markalar 
arasında. Koleksiyonları arasında bulunan 
Dönüşüm, Kumsalda, Ay Sembolleri ve 
Uyanış, el işçiliği ile sınırlı sayıda üretiliyor. 


www.nidatakisanati.com.tr 
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LUJO HOTEL BODRUM 

Bodrum'un yeni ilham oteli Lujo, doğası 
ile ön plana çıkan Güvercinlik Koyu'nda 
misafirlerine hayallerinin ötesinde bir yaz 
tatili sunmaya hazırlanıyor. Konforun ve 
lüksün özenle harmanlandığı Lujo, sade 
mimari yapısı, doğal renkleri ve çarpıcı Ege 
Denizi manzarasıyla kusursuz bir sanat 
eserinin vereceği hazdan daha fazlasını 
vadediyor. Her şey dahil Â La Carte konsepti, Art&Joy teması, 3 villası, 15 odası 
ve özel plajıyla bu yaz hayatında farklılık 
arayanları bekliyor. 


Tel: O (252) 311 55 55 


ELLE 

Sokak modasının ritmini adımlara taşıyan 
Elle, Sevgililer Günü'nde de aşk dolu 
adımların vazgeçilmezi olmaya aday. Zira 
kadınların en büyük aşkı ayakkabılarıdır... 
Kadın koleksiyonu kadar erkekler için 

de birçok seçenek sunan marka, rugan 
ayakkabılar, deri ve süet botlar, loafer'lar, 
zımba ve toka detaylı spor ayakkabılarla 
erkeklerin kalbini çalmaya hazır. 


www.elleshoes.com 
UOREAL PARIS ELSEVE 
Yeni geliştirilen 3ü1 Arada Low Şampuan, 
saç yıkama alışkanlıklarını kökünden 
değiştiriyor. Kuru ve yıpranmış saçları 
köpüksüz formülüyle nazikçe temizleyen 
ürün, aynı zamanda kolayca taranmalarını 
sağlıyor ve iki kat bakım yapıyor. 


www.İorealparis.com.tr 
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